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Soort boek / Ziekte / Stijl:

Levensverhalen van vijf sterke mensen met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking. Zij hebben een moeilijke tocht achter de rug,en vertellen hoe het
hen gelukt is om voor zichzelf op te komen en zelf andere mensen met een
beperking te steunen. Willy Calis en Marjolein van Vliet hebben hun verhalen
bewerkt. Boekje van 51 pagina’s.

Boekbespreking:

De verhalen zijn geschreven door de volgende personen, allen op enige manier
verbonden met de Landelijke Federatie Belangenverenigingen-Noord-Oost:
1.Willem Kwakkel: “Veel mensen zoals ik kunnen leren lezen en schrijven!”.

Geboren in 1959 met verstandelijke beperking, uit ouders met een
verstandelijke beperking en psychische problemen. Willem heeft zich
ontwikkeld tot trainer van mensen van allerlei maatschappelijk niveau hoe zij
zich sterker kunnen maken. (pag.9-16).
2.Yta Strikwerda: “Door mijn familie ben ik ook sterk geworden!”

Geboren in 1968, heeft het Down syndroom. Zij werkt als telefoniste en
postbehandelaar en woont zelfstandig samen met Peter, eveneens met een
beperking. (pag.17-22)
3.Anna Strikwerda-de Vries, moeder van Yta: “Yta is net als ik een doorzetter
met een behoorlijke eigen wil”. (pag.23-30).

4. Henk van Dijk: “Van pupil tot ambassadeur”. Geboren in 1946, kreeg als
baby een hersenbloeding en op 8-jarige leeftijd epilepsie. Henk werkt voor
Landelijke Federatie Belangenverenigingen-Onderling Sterk
als ambassadeur: hij onderhoudt contacten met relaties, en organiseert
activiteiten en geeft presentaties , nationaal en ook internationaal. (pag. 31-
38).
5. Nynke de Vries: “Opkomen voor mezelf, ik neem steeds meer eigen
initiatief”. Geboren in 1979. Nynke is slechthorend en kan moeilijk praten. Zij
woont zelfstandig en helpt, binnen het kader van LFB, mensen die het moeilijk
hebben. (pag.39-46).
6. Albert van Bentum: “Mijn broer is mijn kracht, hij staat altijd achter mij.”
Henk is geboren in 1968 als middelste van een te vroeg geboren drieling. Hij
is spastisch en verstandelijke beperkt. Henk woont samen met zijn broer en is
magazijnmedewerker en tuinman bij een bouwbedrijf. (pag.47- 51).

Zij beschrijven de ervaringen op hun levenspad, alle verschillend van aard.
Hun prille jeugd werd doorgebracht in het eigen gezin of een pleeggezin of
instelling, later in een gezinsvervangend tehuis of een beschermde woonvorm
of ook wel zelfstandig. Zij gingen naar school op een gewone school,
bijzondere school, een school voor (zeer-) moeilijk lerende kinderen of in een
instelling. In veel gevallen ging dat gepaard met overplaatsingen, en
verhuizingen.



Begeleiding werd gedaan door familie, (pleeg)ouders, leerkrachten,
zorgverleners, persoonlijke begeleiders. Het zijn uiteindelijk de van de LFB
afkomstige persoonlijke vaste begeleiders die er mede aan hebben bijgedragen
dat zij tot een voor hen gelukkige, voldoening gevende levensvervulling
konden komen, die ook van maatschappelijk nut is.

Wat viel op:

De wil en het doorzettingsvermogen van de schrijvers, aangezet, gestimuleerd
en gesteund door naasten en empatische zorgverleners, om zich te laten
begeleiden. Dit tegen tegenstrijdige, meestal negatieve adviezen van
alleswetende, betuttelende deskundigen in. Zo konden ze trainen om zich zo
zelfstandig mogelijk in het leven in onze huidige maatschappij te kunnen
bewegen. Het aankweken van zelfvertrouwen is hierbij, naast het aanleren en
oefenen van vele vaardigheden, het belangrijkste punt.

Citaten:

(Pag. 11): “Daar (in een zorginstelling HJL) hielp ik de vrijwilligers met
allerlei dingen. In de vergadering van de vrijwilligers met de managers werd
altijd over de cliénten gepraat. Ik protesteerde daartegen. Maar ze namen mij
niet serieus.”

(Pag. 13): “Ook nu nog worden mensen in instellingen betutteld, zelfs door
jongere begeleiders. En er wordt nog steeds over de mensen gepraat en niet
met ze. Mensen kijken nog steeds anders naar je omdat je gehandicapt bent.
De beeldvorming wordt nooit anders als de werkwijze van zorginstellingen
niet verandert. Begeleiders en ouders durven niet los te laten, dat is het
probleem. Ze willen het liefst voor ons denken, doen en beslissen. Zolang dat
zo blijft, is er geen empowerment en dus ook geen ontwikkeling.”

(Pag. 18): “Mijn familie is heel belangrijk voor mij. (- -) Zij hebben mij veel
geleerd om sterker te worden”.

(Pag. 24); “De leerkrachten wisten het altijd beter. Ze vonden de tijd die ik in
Yta’s ontwikkeling stak eigenlijk maar tijdverspilling”.

(Pag. 32): “Tot mijn achttiende bezocht ik de school op het terrein (van een
gesloten instelling voor gehandicapten in de 50/60er jaren vorige eeuw
HJL). Dit stelde weinig voor. Ik heb daar maar weinig geleerd. Ik heb wel
leren lezen maar niet leren schrijven. Wat school betreft heb ik vijftig jaar
verloren en dat haal je nooit meer in. Ze moeten vanaf de eerste dag kijken:
wat zit er in en wat kunnen we er nog uithalen.”.

(Pag. 42): “Toen ik helemaal in de knoei zat (- - ) hebben we heel rustig over
dingen gepraat. Eindelijk werd ik van binnen rustig. Het vraagt veel van me,
maar doorzetten is heel belangrijk. En dat heb ik gedaan”

(Pag. 44): “Ik eindig mijn verhaal met de zin: het aller-moeilijkste is echt voor
mijzelf opkomen. Dat gaat langzaam steeds beter.”

(Pag. 48): “Ik ga nu proberen bij de LFB verder te komen. Ik wil mezelf sterker
maken door trainingen te volgen in belangenbehartiging.(- -) Ik wil daarmee



bereiken dat mensen anders over ons gaan denken. Dat we best dingen
kunnen, ook al heb ik een beperking.”.



