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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
In Kop d’r veur beschrijft Leo Preusting hoe bij hem slokdarmkanker werd 
geconstateerd en wat dat voor zijn leven en dat van zijn vrouw Maria heeft 
betekend. Hij gaat uitgebreid in op het ontdekken van de ziekte, het ontstaan van 
de eerste klachten, de gang naar de huisarts, de behandelingen in het ziekenhuis 
en alle onderzoeken en ingrepen die uitgevoerd werden. In het boek schrijft hij 
over de periode tot aan het begin van de herstelperiode na de operatie. Goed 
geschreven boek van 248 pagina’s.  
 
Over de schrijver:  
Leo Preusting (Nijmegen,1953) is journalist en getrouwd met Maria de Haas, heeft 
geen kinderen, woont in het grensdorpje Zyfflich in Duitsland (bij Nijmegen) en 
houdt van koken, wijnen, wandelen, zwemmen en reizen. Hij werkte als journalist 
op verschillende plekken, o.a. bij De Gelderlander en Wegener Media, de 
Gelderlander Weekbladpers.  Hij was twaalf jaar lang actief als zelfstandig 
ondernemer onder de naam Preusting Pers. Op zijn 60ste begon hij voor zichzelf 
met  Preusting Media in september 2013.  

Korte Beschrijving:  

In 2011 werd bij Leo Preusting slokdarmkanker vastgesteld. Hij merkte dat hij steeds 

meer moeite kreeg bij het eten doorslikken en ging na verloop van tijd naar de 

huisarts. Deze zond hem voor onderzoek naar het ziekenhuis in Nijmegen. Preusting 

beschrijft hoe daar slokdarmkanker werd vastgesteld en zijn leven vanaf dat moment 

werd bepaald door de gang door de gezondheidszorg. Chemotherapie, bestralingen 

diverse behandelingen en  een operatie volgden. Bij die operatie werden de slokdarm 

en een groot deel van de maag verwijderd, en van het overgebleven deel van de maag 

een zogeheten buis maag gemaakt.  

Leo Preusting beschrijft uitgebreid hoe deze periode verlopen is, wat hij met zijn 

vrouw Maria ondernam, hoe zij hun leven in die tijd aanpasten, en wat er naderhand 

als gevolg van leven met een buis maag veranderde. Hij vertelt over de 

ziekenhuisopnamen en reacties van zijn omgeving, licht goede en slechte bejegening 

van hulpverleners toe en maakt zo goed duidelijk wat iemand met slokdarmkanker te 

wachten staat, hoe hij dat ervaren heeft en wat hem  en zijn vrouw Maria  daarbij 

geholpen heeft.  

 

Wat viel op: 

Wat Leo Preusting  onder andere doet is erg goed beschrijven wat een onderzoek of 

behandeling inhoudt , hoe hij die ervaren heeft en hoe de bejegening ten opzicht van 

hem en zijn vrouw Maria was. Zo schrijft hij over hoe het is  om in afwachting van een 

vervelend onderzoek (gastroscopie) te zijn, om vervolgens ook duidelijk uit te leggen 

hoe zo’n onderzoek gaat en hoe hij dat ervaren heeft. Daarbij was het handig geweest 

om van te voren te weten dat, als er iemand mee was gegaan met hem, hij een roesje 

had mogen hebben, en dus minder last van het onderzoek. En zo zijn er meer 
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beschrijvingen die veel inzicht geven in  de gang van zaken en wat daar fijn en niet 

fijn bij is. Het is een kunst om dat zo uitgebreid toe te lichten zonder saai te worden. 

Citaten: 

Zie ook (voor langere citaten): http://www.preustingmedia.nl/kop-d-r-veur/fragmenten  

Pag.22-23: ‘Vijf over half elf, tien over half elf, pas om kwart voor elf komt een al op 

leeftijd zijnde verpleegkundige me halen voor wat al snel een kort intakegesprek blijkt 

te zijn. Of ik alleen ben, vraagt ze. Ik knik. Dat ziet ze toch? Later begrijp ik pas 

waarom ze dat vraagt. Ik had namelijk een zogenaamd roesje kunnen krijgen, dat is 

een lichte verdoving, waardoor ik van dit onderzoek niet veel zou meemaken.  

Alleen: als ik zo’n roesje krijg toegediend, ben ik na afloop dusdanig versuft dat ik 

niet alleen naar huis mag. Ik mag niet autorijden, maar ook niet zonder begeleiding 

met het openbaar vervoer.’ 

Pag.61: ‘Ik verslind persoonlijke verhalen van slokdarmkankerpatiënten op internet, 

ik wil alles weten van BN’ers die aan deze ziekte zijn overleden, zoals Johan van 

Stekelenburg, Martin Bril, de vader van Dirk Kuyt en dj Wim Rigter. Ik lees over de 

strijd die ze allemaal zijn aangegaan en de persoonlijke emoties van echtgenoten, 

kinderen en andere dierbaren en ik vraag folders aan bij organisaties als de Maag 

Lever Darm Stichting en het Koningin Wilhelmina Fonds.’ 

Pag.107-108: ‘De verpleegkundigen kennen mijn gevoelens niet en dat hoeft ook niet. 

Daar heb ik Maria voor. In de auto komt het eruit en hoppa, daar gaan we weer. We 

brullen wat af. Grote vent, klein hartje. Die ondertussen is voorzien van een lijst van 

de nog resterende 22 bestralingen: iedere werkdag een ander tijdstip, op twee 

verschillende toestellen: de Juno en de Titan. 

 Het zit erop, de eerste dag van de aanval is achter de rug. Ik voel me ellendig, ik voel 

me ziek, ik voel me rot, ik wil niemand zien, ik moet huilen, ik heb een rode kop, een 

droge mond, en ik ben misselijk.’  

Pag.125: ‘24 Uur per dag chemo, een hele week lang, hoe houd je dat vol? Wat moet 

dit meisje al geleden hebben, zowel fysiek als mentaal. Op zo’n jonge leeftijd al 

meermalen doodverklaard en zie haar hier nu eens zitten: gezellig, vrolijk op bed, 

bezig me haar eigen ding, voor zover dat kan binnen de omstandigheden. En als haar  

vriendje diezelfde middag nog op bezoek komt, gaan ze gewoon samen een spelletje 

spelen.’ 

 

Pag.131: ‘Naast die bloedaffaire is ook de tumorplek onderaan mijn slokdarm op gaan 

spelen.’  

Pag.180: ‘Mij bekruipt het gevoel dat er een soort stagiaire tegenover me zit, en ik 

vind dat eigenlijk niet kunnen met zo’n ingrijpende operatie voor de boeg.’ 

Pag.184: ‘Iedere patiënt krijgt een of twee IC-verpleegkundigen toegewezen. Ik zie 

nergens die blonde stoot met dat korte rokje en laag decolleté aan wie ik heb gedacht; 

http://www.preustingmedia.nl/kop-d-r-veur/fragmenten


nee, ik krijg een echte homo aan mijn bed. Heb ik weer! Hendrik is een schat, blijkt al 

snel. Heel zorgzaam, behulpzaam en aardig, dus ik heb niks te klagen.’  

Recensie/Extra:  

http://www.preustingmedia.nl/kop-d-r-veur/recensies  

http://www.preustingmedia.nl/8-laatstenieuws/31-de-radbode-publiceert-over-kop-d-r-

veur 

http://www.preustingmedia.nl/images/InterviewDeGelderlander12-09-13.pdf  
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