Daniélle van Asseldonk: ‘Als door een draad verbonden’ Uitgeverij Boekscout, Soest
2010. ISBN 9789460894138 ( Autisme/ ASS/PO/ Familieverhoudingen/ Emoties/
Praktische problemen/ PO/1) Zie ook: www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Egodocument van Dani€lle van Asseldonk, moeder van Quinten, over het leven
met Quinten die klassiek autisme heeft. Zij beschrijft de zorgen die zij om hem
heeft, haar verdriet en de emoties die zij heeft gehad vanwege deze diagnose bij
haar zoontje. Ze beschrijft hoe ze heeft leren accepteren, hoe zij er als gezin mee
leerden omgaan, tegen welke vooroordelen zij in de omgeving aanliep en welke
problemen zij ondervonden bij het zoeken naar juiste hulpverlening en scholing
voor Quinten. Boek van 74 pagina’s waarin ook gedichten zijn opgenomen van
Danié€lle van Asseldonk.

Over de schrijfster:

Daniélle van Asseldonk woont in Uden, is getrouwd en heeft twee zoons, Kevin en
Quinten.

www.boekscout.nl: "Toen ik een jaar of 16 was, maakte ik samen met een vriendin
een werkstuk voor school. Het ging over autisme. Toeval? Allebei kregen we
kinderen met de diagnose Klassiek Autisme. Toen mijn jongste zoon deze
diagnose kreeg, stortte mijn wereld in. Ik besloot mijn emoties, die ik door dit hele
proces voelde, op te schrijven. Om mezelf te helpen, maar zeker ook de ouders die
dezelfde strijd moeten leveren. Samen, mijn man, twee prachtige zoons en ik,
hebben we geleerd hiermee om te gaan."

Korte Beschrijving:

Danié€lle van Asseldonk beschrijft hoe Quinten opgroeit. Aanvankelijk hadden zij niet
in de gaten dat er wat met Quinten aan de hand was, maar Ouinten gaat maar niet
spreken. Door een opmerking van haar moeder gaat er bij Dani€lle een belletje
rinkelen. Zij beschrijft hoe ze dan hulp gaat zoeken en bij Quinten na een serie van
onderzoeken op zijn zevende verjaardag ernstige spraak/taalproblemen werden
gevonden. Op zijn negende kreeg hij officieel de diagnose Klassiek Autisme. Daniélle
beschrijft hoe haar leven instortte, ze met het verdriet omging. Ze licht toe hoe hun
leven voor en na deze diagnose verliep, hoe zij als gezin rekening moesten houden
met Quinten, wat moeilijk was, welke praktische problemen er waren. Hoe zij ook aan
zichzelf probeert toe te komen en haar andere zoon Kevin genoeg ruimte wil geven.
En ook is heel duidelijk hoe zeer zij van Quinten houdt, ze zoekt naar de juiste
opleiding en begeleiding, zich zorgen maakt over zijn toekomst. Voor hen, allemaal is
het een hele strijd om deze diagnose te accepteren en ermee te leren leven. Ook in
haar gedichten gaat de schrijfster in op de emotionele kanten van het leven met een
autistisch kind.

Wat viel op:
Daniélle van Asseldonk beschrijft heel duidelijk hoe moeilijk zij het vond om de
diagnose autisme te accepteren. Maar ook welke inzichten de diagnose hen heeft


http://www.boekscout.nl/
http://www.boekscout.nl/

gegeven. Daarnaast beschrijft ze duidelijk hoeveel zorgen ze heeft over de toekomst
van Quinten.

Citaten:
Pag.9: ‘“T6t het moment dat Quinten ruim 1,5 jaar was. Mijn moeder was op bezoek en
zij uitte voor het eerst haar zorgen. “Vind je het niet gek schat, dat hij nog niks zegt?”

Pag.20: ‘Quinten heeft namelijk behoorlijk veel ruzie met zijn broer en uit zich dan
vrij agressief naar hem toe.’

Pag.26-27: ‘ Ik heb het in die tijd ontzettend zwaar gehad. Ik zat op de bodem van een
hele diepe put waar ik haast niet uit kon komen. (...) de huilbuien kwamen ook op de
gekste momenten. Zomaar onder het eten bijvoorbeeld.’

Pag.32: Toekomst

(...)

Mijn gedachten beginnen somber

Wat voor een toekomst heeft mijn kind?
Wat voor leven hebben wij hem te bieden?

Is geluk en zelfstandigheid iets wat hij vindt?

Boos jaag ik de donkere wolken weg
Vechtlust en kracht komen terug heel snel
Jochie, met al mijn liefde help ik je leven
En dan weet ik het zeker, jij komt er wel.’

Recensie/Extra:

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/Boeken/Autisme#.Uno1oPILM 3k

https: //www.facebook.com/danielle.vanasseldonk.1
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