Recensent: Merthe van der Bruggen

Julia Molenaar: ¢ Zolang ik leef eet ik gebak — toch kanker’ Uitgeverij Van Wijnen,
Franeker 2012. ISBN: 9789051944471 (Borstkanker /ED/1). Zie ook:
www.uitgeverijvanwijnen.nl/ en http://www.juliamolenaar.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Intens, kleurig en creatief denk-, voel- en doeboek over omgaan met borstkanker.
Julia is acht als ze haar moeder — 42 jaar oud - verliest aan borstkanker. Als ze 40 is,
krijgt ze dezelfde diagnose. Zal haar ook hetzelfde lot beschoren zijn? In dit boek
toont én beschrijft de auteur hoe ze omgaat met haar dagelijkse werkelijkheid en hoe
ze haar God bevraagt. Dat doet ze steeds openhartig, vaak genietend, soms eenzaam
en kwetsbaar. Naast nieuwsbrieven en columns bevat het boek schilderingen, foto’s
van sculpturen, creatieve opdrachten, gedichten en songteksten. Boek van 180
pagina’s.

Over de schrijfster:

Julia Molenaar (1967) werkte als journalist bij het Friesch Dagblad en als
fondswerver/eindredacteur bij Youth for Christ Nederland. Ze studeerde creatieve
therapie in Leeuwarden en contextuele hulpverlening in Utrecht. Sinds 2004 is zij
creatief therapeut en contextueel hulpverlener en werkzaam in haar eigen
hulpverlenerspraktijk ‘Bij de Jabbok’. De Jabbok is de naam van een rivier in
Jordani€ waar, volgens de Bijbel, Jakob met een engel van God worstelde. Julia
werkt verder op de afdeling psychiatrie van een algemeen ziekenhuis. Ze verzorgt
trainingen, workshops en lezingen, ook op het gebied van omgaan met kanker. Ze is
getrouwd met Ruurd Walinga. Zie ook www.juliamolenaar.nl.

Korte Beschrijving:

Julia verliest op haar achtste haar moeder aan borstkanker. Als zij op haar veertigste
zelf gediagnosticeerd wordt met borstkanker, besluit ze bewust anderen bij haar
verwerkingsproces te betrekken via zogenaamde “knikkerbladen”: nieuwsbrieven
over de tumorknikker in haar borst. Vijf jaar later kijkt Molenaar terug, twee
borstbesparende operaties en één amputatie verder. Ze heeft dan aan den lijve
ondervonden dat ze niet altijd kan werken en geven, zoals voorheen. Dat ze niet
steeds een model christen kan zijn. Ze heeft tijd nodig om zich terug te trekken, om te
rouwen, te worstelen met God. “Re-valideren” betekent voor Molenaar niet alleen
een lichamelijk herstelproces, maar vooral het “her-waarderen” van haar
levenswaarden.

Een aantal keer lijkt het of Julia weer haar oude “wervelende zelf” kan zijn. Na twee
jaar heeft zij zelfs drie banen aangenomen en doet ze ook nog vrijwilligerswerk. Maar
de rouw laat zich niet verdringen en ze raakt herhaaldelijk overbelast. Nog een jaar

later begint ze te accepteren dat ze haar energie anders zal moeten verdelen dan véo6r
de “kankerklap”.

Net als veel Bijbelse helden doolt zij lange tijd “in de woestijn”, een tijd die God niet
voor haar bekort. Zij moet er doorheen, niet erlangs, eroverheen of er onderdoor.


http://www.uitgeverijvanwijnen.nl/
http://www.juliamolenaar.nl/

Directe antwoorden op haar levensvragen krijgt ze niet, maar wel meer aanvaarding
van en waardering voor wat er is. Ze ontmoet een nieuwe moederfiguur en ziet
ondanks alles mogelijkheden om enkele dromen waar te maken. Haar toekomst is
onzeker, maar zolang ze leeft, “eet ze gebak”.

Wat viel op:

Dit boek kenmerkt zich door aandacht voor de zintuiglijke beleving. Als een taart,
huisgemaakt en onbeperkt houdbaar, zo presenteert Julia Molenaar haar boek. Van
elke bladzijde spat de intensiteit af waarmee de auteur het leven indrinkt en letterlijk
vorm geeft, zowel op goede als op kwade dagen. Tekenend is dat zij graag bij elk
exemplaar een bonte zakdoek had meegeleverd, om ruimte aan verdriet te geven en
tegelijk te vieren “dat de dood op God is doodgelopen”.

En net als een taart wordt het boek best in stukjes genoten. De columns, opdrachten
en illustraties lenen zich ervoor om met aandacht ge- en beproefd te worden. Zo staat
op pagina 113 een foto van een beeldhouwwerk in Skopje, Macedonié. Het beeld staat
voor de uitwerking die een aardbeving in 1963 op de stad had. De lezer kijkt recht in
de gapende wond van een vrouw wier linkerborst met geweld werd afgescheurd. Ook
Molenaars linkerborst is geamputeerd en ook in haar leven kun je gerust van een
aardbeving spreken. Wat een indringende illustratie!

Molenaars aandacht voor de zintuiglijke ervaring uit zich ook in haar geloofsbeleving.
Zij schrijft regelmatig dat zij “worstelt” met God. “Worstelen” is een term, die beelden
oproept van huid op huid, van voeling met het eigen lijf en dat van de ander. Van
innige nabijheid, zelfs in tijden van conflict. Deze houding lijkt kenmerkend voor
Molenaar. Ze is daarmee een inspiratie, zowel voor gelovige als ongelovige mensen.

Citaten:

- Pag. 11: ‘Waar [mijn moeder] mij [...] niet kon betrekken bij haar lijden, wil ik de
verbinding aangaan. Niet de geschiedenis herhalen, maar een nieuwe
geschiedenis schrijven. [...] En met Ramses Shaffy zingen: ‘Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk en bewonder... niet zonder ons!”

- Pag. 37: ‘Eén telefoontje is genoeg, dan staan ze bij me op de stoep. Maar: ik bel
niet. Ik geloof dat ik daar niet helemaal de puf (of: de moed?) Voor heb. [...] Wil je
bij me poetsen? Graag, maar doe net als die vrienden die onlangs belden en
vroegen of we rond lunchtijd thuis waren. ‘Ja? Dan komen we met een lunch.’

- Pag. 69: ‘Grote Godsmannen schreeuwden het uit ‘diepten van ellende’ uit naar
God of gingen depressief in de bosjes liggen. Het betekende echter geen einde
oefening. Goed wendt zich niet af als wij worstelen met existenti€le vragen.’

- Pag. 131: ‘En zo gaat het , na de kankerklap. Het eerste jaar is er nog begrip,
daarna neemt het in rap tempo af. Ook ik heb me niet eerder gerealiseerd wat het
is om na een dergelijk life-event het leven weer op te (moeten) pakken. [...] Het



voelt alsof ik uit het vangnet van onze Lieve Heer ben geduikeld en ergens bengel
tussen hemel en aarde. En God zag dat het goed was?’

- Pag. 164: ‘Als je geen gehoor geeft aan wat in je binnenste borrelt, proef je de
smaak van de borrel niet, maar heb je wel de kater.’

Recensie / Extra: (Bron: Bol.com)

M.C. Brak: ‘ Julia Molenaar[...]Jverbeeldde angst en hoop, dood en leven in
schitterende en indrukwekkende schilderijen. Tussen beeld en tekst raadt zij ook
telkens aan: Doen! - Hou een Pyjamadag, Maak een landschap van je gevoelens.
[...]Met haar beschrijving van leven met kanker brengt zij op een indringende manier
gevoelens en gedachten onder woorden, die herkenbaar en hartverwarmend zijn voor
wie kanker hebben (gehad) of die op een andere manier een rouwproces doormaken.
Een bijzonder mooi boek.’



