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Soort boek/Ziekte /stijl: 
Egodocument van Annelies Brakel, een vrouw met MS, waarin zij toelicht hoe liefde,  
verlangen, kwetsbaarheid en eenzaamheid worden beïnvloed door ziekte en 
gezondheid. Annelies is op zoek naar de innerlijke oorzaak van haar ziekte. Daarbij 
zijn spiritualiteit, chakrapsychologie en kristal healen belangrijk voor haar. Ze is erg 
openhartig over haar liefdesleven en laat zien wat liefde met een mens kan doen. 
Tussen de tekst over haar leven met haar geliefde en MS staat toegelicht hoe de  
chakrapsychologie en kristal healen in elkaar steken en haar leven beïnvloed hebben 
Ook andere alternatieve therapieën komen aan bod. Boek van 197 pagina’s met 
boekenlijst.  
 
Over de schrijfster: 

Annelies Brakel is gescheiden van Rob, haar eerste man  en moeder van twee zonen, 

Bart en Tom. In 2000 werd bij haar multiple sclerose ontdekt. Annelies werkte in 

verschillende banen, onder andere voor de stichting Recreatie, als coördinator van 

congressen, redacteur van een tijdschrift en stagebegeleider van jongvolwassenen. 

Annelies gelooft in reïncarnatie, heeft zich verdiept in de chakra psychologie en is 

gediplomeerd kristal healer.  

 

Korte beschrijving:  

Annelies Brakel beschrijft hoe zij getrouwd is met Rob en zij twee zonen krijgen. Hun 

huwelijk verloopt steeds stroever: Rob, en later ook Annelies, hebben andere relaties 

gedurende hun huwelijk. Annelies gaat, na een laatste poging om het huwelijk te 

redden, scheiden van Rob en verhuist naar een eigen woning.  

Voor haar wordt Patrick, een vriend van Rob, de geliefde van haar leven: ze zijn 

zielsverwanten. Patrick krijgt kanker en in 2000 wordt bij Annelies de diagnose 

Multiple Sclerose.  

Brakel beschrijft hoe zij zoekt naar de innerlijke oorzaak van haar ziekte. Belangrijk 

daarbij is het contact met haar grote liefde Patrick. Ze licht toe hoe deze relatie met 

ups en downs verloopt, Patrick Annelies regelmatig van zich wegduwd. Ondertussen 

krijgt Annelies een aantal keren een MS-aanval en gaat lichamelijk achteruit. Ze 

moet, na een van deze MS aanvallen, met krukken lopen en een rolstoel en 

scootermobiel gebruiken. Steeds beschrijft Annelies tussendoor hoe de chakra 

psychologie werkt en hoe zij via chakrapsychologie en met kristal healing inzicht 

krijgt in de oorzaak van haar ziekte, het niet goed functioneren van haar chakra’s. Ze 

verdiept zich steeds meer in de chakrapsychologie en kristal healing, om meer over 

haar innerlijke lichaam te weten komt. Zo volgt ze de opleiding tot kosmisch kristal 

healer om nog meer over haar ziekte te leren en de ziekte te begrijpen. Ze beschrijft 

wat de ziekte met haar doet, dat het belangrijk is om te komen bij wie ze in wezen is. 

Dat wezen moet ze niet ontkennen, dat heeft haar juist ziek gemaakt. Tenslotte 

beschrijft ze hoe het haar gelukt is om weer in contact te komen met haar diepste 

wezen en dat dat een breuk met Patrick tot gevolg heeft gehad.  

http://www.elikser.nl/


Wat viel op: 

Annelies Brakel licht in dit boek uitgebreid de chakra-psychologie evenals andere 

methoden als kristal healing toe en hoeveel deze alternatieve therapieën haar hebben 

opgeleverd.   

 

Citaten: 

Pag.9: ‘Voorwoord: (…) Boeiend en gewaagd legt zij haar liefdesleven, ziekte en 

gezondheid bloot; gelijktijdig ontvouwt zich een zoektocht naar de verborgen kennis 

van het stoffelijk lichaam.(…). Ze correleert wetenschappelijke onderzoeken met de 

chakra’s en komt tot opmerkelijke bevindingen.’ Stuart Wills, longarts. 

 

Pag.118: ‘De kleur groen hoort bij de vierde chakra, het hartchakra, en resoneert op 

de klinkerklank Á. Wanneer de liefde voor onszelf in balans is met de liefde voor 

anderen zal het hart zich niet verliezen in onwaarachtige situaties. Beminnen en 

bemind worden zijn in evenwicht.’ 

 

Pag. 190-191: ‘Ik loop naar de wandplaat en wijs op het sacrum:  

“Dit stuk bot is bij mijn geliefde verwijderd. Daar komt de pijn vandaan.” Ik slik een 

traan weg en streel de plaat. “Dit mist hij, ik draag zijn stuit en heiligbeen als een 

fantoom!” 

Ik neem weer plaats in de behandelstoel en kom met de verklaring: 

“Mijn hemelse begeleiders zeggen dat ik hem los moet laten, loslaten tot op het bot. 

Jezus, Maria, Sophia, ik snap het! Ik sjor aan een dood paard, dat dode paard leeft in 

mij! (…) “Als ik dit kan oplossen, ben ik niet alleen van mijn pijn af, MS kan definitief 

stabiliseren.’ 

Recensies/Extra:  

Boekenwurm en pleeg http://boekenwurm-en-pleeg.nl/verbonden-verwording-

annelies-brakel/ :  ‘ (…) Annelies wil meer over chakra’s en het menselijk lichaam aan 

de lezer duidelijk maken. In chakra’s heb ik me nooit verdiept. Ik voel wel veel liefde 

in het boek. Maar verder heeft het mij niet rijker gemaakt.’ 

 

http://www.chronischziek.nl/?p=3583 

‘(…) Met dit boek maakt zij de correlatie tussen de chakra’s en het menselijke lichaam 

wereldkundig. (…) Haar boodschap luidt: “Laat zien wie je werkelijk bent: een 

liefdevol wezen voor jezelf en je medeschepsels, want we zijn allemaal uit hetzelfde 

sterrenzaad opgebouwd”. Dit boek is een liefdesode aan wie we in wezen zijn. Het laat 

zien hoe ziek je kunt worden als je je diepste wezen ontkent en ook, wat je moet doen, 

om alles weer met elkaar in verbinding te brengen.’ 

http://boekenwurm-en-pleeg.nl/verbonden-verwording-annelies-brakel/
http://boekenwurm-en-pleeg.nl/verbonden-verwording-annelies-brakel/
http://www.chronischziek.nl/?p=3583

