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Soort boek/ziekte/stijl:

Samenvatting van een dagboek van Elly de Ruiter-Bouwmeester over een periode van
14 dagen gedurende 1993. In die tijd onderging ze een zware buikoperatie haar
baarmoeder verwijderd werd. Ze schreef het dagboek om later te weten wat er
wanneer gebeurde. Gedurende die tijd stierf ook haar paard Rembrandt. Het verhaal
is in dit boekje van 54 pagina’s uitgegeven en geillustreerd met kleurenfoto’s.

Over de schrijfster:

Elly de Ruiter-Bouwmeester (1949) is getrouwd met Harry. Ze schreef ook ‘Hijs de
Japanse vlag!’ en ‘Lotus’ Met Harry deelt ze ook een liefde voor paarden. Ze kochten
in 1993 twee oude ruinen, Blue en Rembrandt. Rembrandt, het paard van Elly, stierf
terwijl ze in het ziekenhuis lag nadat haar baarmoeder was verwijderd. Elly heeft
ondertussen weer een nieuw paard, een E-pony.

Korte bespreking:

Elly de Ruiter-Bouwmeester begint met te beschrijven welke ervaringen zij hadden
met de twee oude ruinen die door de zorg en aandacht van Harry en Elly weer
opfleurden. Vanaf pagina 21 beschrijft ze dan hoe ze in het ziekenhuis opgenomen
wed op 17 november, op de 26ste weer naar huis mocht en hoe ze thuis gedurende de
eerste dagen rouwde en bijkwam. Ze gaat in op haar opname, medepatiénten,
operatie en de dagen daarna. Ze heeft het aanvankelijk in het ziekenhuis moeilijk,
maar al snel herstelt ze. Dan sterft op 23 november haar paard en licht ze toe hoe zijn
dood haar dagen kleurt. Als ze op de26ste naar huis mag, kan ze thuis bijkomen en
rouwen. In een nawoord licht ze toe hoe het haar daarna is vergaan.

Wat viel op:

Hoe rouw om Rembrandt samenvalt met het verwijderen van de baarmoeder. Wat
dan helpt en hoe het leven na deze periode weer door gaat. Hoe ook Elly alert bleef bij
het geven van een te hoge dosis valium en natuurlijk de ups en downs na de operatie
en het herstellen van de operatie.

Citaten:
Pag. 27: ‘Vrijdag 19 november 1993.
Ben bekaf. Lijkt net of het nooit meer goed komt. Te moe om te schrijven.’

Pag.37: ‘Rembrandt waar ben je?!
Het medeleven dat ik krijg van zowel personeel als van medepatiénten is ongekend.’

Pag.47: ‘Harry verzorgt me voorbeeldig en ik ben druk, als ik niet schrijf, met liggen,
schuifelen, zitten, hangen en weer liggen. De vermoeidheid is onvoorstelbaar. Al zou
je dingen mogen doen, je zou het niet eens kunnen.
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