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Soort boek/ziekte/stijl: 
Autobiografisch verhaal van René van Collem, de jongste zoon van filmrecensent 
Simon van Collem, bekend onder andere van het tv-programma ‘Simonskoop’. René 
van Collem  beschrijft zijn jeugd, zijn liefde voor het drummen die hij van jongs af 
aan had, hoe hij in aanraking kwam met drugs en ging drummen bij de band Doe 
Maar. Na verloop van tijd moest hij daar weg, omdat hij te verslaafd was om goed te 
kunnen functioneren. Jarenlang heeft hij vergeefs geprobeerd om af te kicken. Dat 
lukte pas drie jaar terug, mede omdat hij zijn vrouw Margharetha ontmoette en meer 
geleid werd door spirituele inzichten. Bij de come back van Doe Maar in 2013 speelde 
René van Collem weer mee. Boek van 252 pagina’s met een kleuren foto katern en 
aan het eind van het boek enkele speerpunten en tips over het loskomen van 
verslaving. 
 
Over de schrijver: 
René van Collem (1961) groeide op als jongste zoon van filmrecensent Simon van 
Collem, van het tv-programma 'Simonskoop'. Thuis was de sfeer gespannen en 
'onveilig' voor René. Simon van Collem was geen lieve vader, had last van een 
oorlogstrauma, waar René niet mee kon omgaan. Zijn ouders scheidden van elkaar, 
maar pas na een jarenlang huwelijk. René gebruikte het drummen als uitlaadklep. Hij 
werd zelfs anderhalf jaar lang drummer bij de band Doe Maar. Maar de 
drugsverslaving die hij toen al had maakten hem onbetrouwbaar en hij moest de 
band verlaten. 20 jaar lang tobde hij met zijn verslaving, probeerde diverse keren 
zonder succes af te kicken. Gedurende die tijd had hij diverse baantjes en drumde 
voor verschillende zangers en bij diverse bands: onder andere bij Spargo, Powerplay 
en Sjako!, met verschillende dj's in binnen- en buitenland, waaronder Tiësto, Dj Jean, 
Erick E., Tjeerd en Trijntje Oosterhuis, Herman Brood Band, Total Touch, Candy 
Dulfer. 
Al die tijd bleef zijn moeder Puck, zorgzaam, zijn steun en toeverlaat. Zij liet haar 
zoon niet vallen, was wel regelmatig wanhopig.  
Keerpunt voor de verslaving van René is de ontmoeting met de liefde van zijn leven, 
zijn toekomstige vrouw Margaretha met wie hij in 2012 trouwde. Het lukte hem om af 
te kicken. Bovendien werd hij weer gevraagd bij Doe Maar te komen spelen tijdens de 
Symphonica-in-Rossoconcerten en tijdens de Glad IJs tour. René van Collem heeft 
een zoon Ravi en een stiefzoon Eddy. 
Zie ook: http://www.renevancollem.nl/ 
‘Nu wil hij zijn verhaal en ervaring delen ; Om hoop, moed en inspiratie te kunnen 
zijn voor iedereen die verslavingen, slechte gewoontes en verkeerde patronen wil 
doorbreken op een liefdevolle en universele begrijpelijke spirituele manier.’ 
 
Korte bespreking: 
Op 18-jarige leeftijd startte René startte zijn carrière als drummer bij de bekende 
Nederlandse band Doe Maar. Hij genoot van drugs, roem en rock-‘n-roll. Omdat hij 
toen al verslaafd was aan heroïne ging dat niet goed. René stal van bandleden en fans, 
was onbetrouwbaar als bandlid, hetgeen maakte dat Doe Maar hem als drummer niet 
kon handhaven. In het boek beschrijft René hoe zijn carrière verwaterde en hij leefde 
als junk, diverse afkick pogingen deed die niet lukten en zo jarenlang verslaafd bleef. 
Welke streken hij uithaalde om aan drugs en geld te komen en hoezeer hij daar nu 
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spijt van heeft. Hoe hij vader werd van zoon Ravi die hij na verloop van tijd niet meer 
mocht ontmoeten. Zijn leven hing van ellende aan elkaar, het afkicken ging maar niet, 
steeds viel hij weer terug op zijn junkleven. Wel werd hij na verloop van tijd 
gevoeliger voor spirituele zaken. Het echte keerpunt kwam toen hij zijn huidige 
vrouw Margaretha de Vries leerde kennen, een vrouw met een holistische 
geneeskundige praktijk. Zij voelden allebei hun liefde, en wisten dat dit iets 
bijzonders was. Margaretha zag hem als junk, verslaafde. Weliswaar probeerde René 
weer van de drugs af te blijven, maar dat ging niet meteen goed: na een periode van 
verliefdheid viel René toch weer terug en gebruikte drugs. Dat kon Margaretha niet 
verdragen, hun relatie stond onder spanning en ze gingen weer apart wonen. Omdat 
René deze liefde niet zomaar los kon laten ging hij voor de zoveelste keer, maar nu 
erg gemotiveerd, en ouder en wijzer, afkicken. En het lukte nu wel, Margaretha kwam 
terug en Doe maar vroeg hem weer te komen drummen voor Symphonica Rosso en 
een nieuwe tour. Meer dan 30 jaar later schrijft René, (3 jaar) clean en gelukkig, zijn 
levensverhaal op.  

Wat viel op: 
Dit is een eerlijk, goed geschreven verhaal. Natuurlijk is het altijd schokkend om te 
lezen over het harde straatleven en de ontluisterende situaties waarin junks leven. 
Ook de eenzaamheid die hij kende hakt erin. René maakt zijn verleden niet mooier. 
Je leest tussen de regels door en ook gewoon beschreven, de spijt over het leed dat hij 
als junk verschillende mensen heeft aangedaan. Dan moet het heel moeilijk zijn om 
niet van een verslaving af te kunnen komen. Mij is daarnaast de passage bijgebleven 
waarin hij zegt dat een van de moeilijkste dingen na het afkicken is om te kunnen 
leven met de streken die je anderen hebt geleverd.   

Citaten: 
Pag.45: ‘Ik zie een heel jong jongetje dat lekker drumt en zich ‘veilig’ voelt achter het 
drumstel, maar ook een verslaafde jongen van negentien die nog heel wat te 
verstouwen zal krijgen en geen idee heeft wat hem allemaal nog te wachten staat.’ 
 
Pag.53: ‘Verspreid door de jaren heen haalde ik het hele huis leeg en verkocht alles 
(…)’ 
Pag.113: In het ziekenhuis mocht ik een paar dagen blijven. Daarna belde ik mijn 
moeder, die me direct kwam halen. 
Stil en zonder oordeel nam ze me mee naar huis.’ 

Pag.178: ‘Lieve Ravi, weet dat ik veel van je houd en er altijd voor je zal zijn, en ik 
wacht op de dag dat jij contact met me wilt zoeken. 
 
Pag. 180: ‘Alles had ik inmiddels geprobeerd, maar het lukte me gewoonweg niet om 
een gelukkig en clean leven te leiden. Als een misdadiger voelde ik me veroordeeld tot 
een levenlang eenzaamheid, verdriet en ellende.’ 
 

Pag.214: ‘Van tevoren had ik gedacht dat als ik een half jaartje clean zou zijn het leven 
me gemakkelijker af zou gaan, maar dat viel vies tegen. 
Op dagelijkse basis moest ik tot acceptatie van mezelf, mijn verleden en gevoelens 
komen.’ 
 
Pag.240: ‘Mijn gebruik was een uit de hand gelopen verdoving van de moeilijkheden 
in mijzelf en niet, zoals ik eerder dacht en als excuus hanteerde, van de koude realiteit 



buiten mezelf.’ 
 
Pag.243: ‘In mijn visie werken alleen methoden die trouw zijn aan onze eigen  
(spirituele) natuur omdat we dan in overeenstemming gaan leven met ons-zelf.’ 

Recensies/extra: 
 http://tvblik.nl/de-wandeling/de-comeback-van-de-ex-verslaafde-doe-maar-
drummer-rene Aflevering van het KRO programma de Wandeling met René van 
Collem .  
http://historiek.net/heroine-godverdomme-rene-van-collem/39864/  
Te gast bij DWDD. 

http://boekenwurm-en-pleeg.nl/heroine-godverdomme-rene-van-collem/ 
(…) Ik vind het erg goed en moedig dat René zijn levensverhaal met ons deelt. Hij kan 
mooi schrijven over zo veel leed. 
www.bol.com:  
Anita221: ‘(…) Een open en eerlijk verhaal wat je het leven van een junk van de 
andere kant laat zien. Zeer de moeite waard om te lezen.’ 

Eveline7: ‘Een eerlijk verhaal van een man, die zich bijzonder kwetsbaar opstelt. Mooi 
om te lezen, dat liefde uiteindelijk alles overwint. Na 30 jaar zo diep te hebben 
gezeten, is het toch mogelijk jezelf weer terug te vinden. En sterker dan ooit in je 
schoenen te staan. Ik vond het prachtig en heel dapper! Ik heb het boek ook in één 
middag uitgelezen.’  
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