
Recensie: Anne De Smet 

Berdien Stenberg: ‘Hallo allemaal, m’n moeder die is kaal’ Uitgeverij The House of 
Books, Amsterdam 2014.. ISBN 978  90 443 4406 6; ISBN 978 90 443 4407 3 E-
book). Zie ook: www.thehouseofbooks.com (Kanker/Borstkanker/ED/1) 

Soort boek/ ziekte/ stijl:  
Openhartige autobiografische roman, debuut van Stenberg over haar gevecht met 
borstkanker die ze definieert: ‘Kanker is niets meer en niets minder dan een op hol 
geslagen zooitje cellen, dat zich niet langer conform de rest wenst te gedragen.’ Het 
borstkankergen kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Het 
ziekteverloop is grillig en hangt af van het succes van de chemokuur. Wanneer in 
2012 Stenbergs kanker bijna bezworen is ontrafelt ze de periode 2008 waarin 
vriendin Elisa sterft onder verbijsterende omstandigheden aan dezelfde ziekte, 
‘dodelijke ziek, als een kat in het nauw die rare sprongen maakt’. Elisa’s mysterieuze 
verhaal afgewisseld met Stenbergs eigen behandeling zijn spannend en luchtig 
uitgesponnen. Schrijven is altijd onderdeel geweest in Berdiens werk en deze keer 
heeft dat voor haar therapeutisch gewerkt.  

Over de schrijvers:  
Stenberg genoot haar opleiding aan het conservatorium in den Haag. Als fluitiste 
maakte ze in de jaren ’80 en ’90 furore en ineens werd de fluit niet langer 
geassocieerd met kalende mannen. Stenberg was actief in de gemeentelijke politiek 
van Almere tot 2012. Buiten de politiek heeft zij zich hard gemaakt voor de rechten 
van musici en acteurs. Haar avondvullend muzikale theaterprogramma ‘Fluitend 
door het leven’ ging dit jaar in première. Stenberg heeft drie kinderen. Ze bleef tijdens 
haar intensieve behandeling doorwerken en bracht slechts intimi op de hoogte.   

Korte beschrijving:  
Na een vakantie ontdekt Stenberg een knobbel in haar borst. Mammografisch 
onderzoek bevestigt borstkanker. Als oud-wethouder heeft ze een zee van tijd, tijd om 
terug te blikken op de emotionele periode waarin haar beste vriendin Elisa dezelfde 
ziekte doormaakte. Stenberg wordt door kundige artsen gevolgd in het Antoni van 
Leeuwenziekenhuis ‘waar het specialisme gedijt op een plek waar veel patiënten met 
dezelfde kwaal rondlopen’. Na de chemokuur, ‘de gedachte dat je willens en wetens je 
lijf vergiftigt waarbij miljoenen gezonde cellen worden aangetast teneinde een paar 
foute rakkers de das om te doen’, volgt haar operatie om de tumor en alle 
lymfeklieren uit de oksel te verwijderen, gevolgd door 33 bestralingen en als laatst 
zeven jaar pillen slikken om te voorkomen dat oestrogeengevoelige cellen uitgroeien 
tot een nieuwe tumor. Berdien heeft geleerd problemen pas op te lossen wanneer ze 
zich voordoen maar soms is ze deze houding even kwijt door de ziekte die haar 
onzeker maakt. Haar vertrouwen in artsen had een deuk opgelopen door het gepruts 
van de internist die haar moeder behandelde. Met vriendinnen deelde ze de boosheid 
over ‘artsen die je met geen vinger aanraken en vanuit de bureaustoel de diagnose 
stellen zonder degelijk onderzoek’. Berdien wil de draad weer oppakken en de 
‘kankerinterruptie’ zo snel mogelijk vergeten. Ze weigert toe te geven aan haar zieker 
wordende lichaam ‘stoer en sterk wil dat wijf zijn, tegen beter weten in.’ De kale kop 
die elke kankerpatiënt stigmatiseert bedekt ze met ‘de cavia op haar hoofd’ tot Floris 
haar jongste op zijn zevende verjaardag ontdekt dat moeder kaal is en het voor groter 
publiek uitbazuint. Al schrijvend komen de emoties hevig terug over vriendin Elisa 
die een groot verdriet draagt om dochter Anna die slechts zes werd. Terminaal en 
verzwakt regisseert ze haar eigen restje leven waarover vriendinnen hun bedenkingen 

http://www.thehouseofbooks.com/


hebben maar haar desondanks steunen, zich afvragend ‘wat iemand die doodgaat van 
een ander wil: hulp, troost, er zijn, alleen zijn en of dat voldoende is’. Aan het lange 
jaar van zorgen meeleven, huilen, pep-talken komt een einde wanneer Elisa sterft. 
Berdien echter wint het gevecht op kanker, rest haar een lijf wat niet helemaal te 
vertrouwen is. 

Wat viel op:  
De angst die nooit helemaal weggaat omdat de kanker zich ergens ‘verstopt’. 
Euthanasie, ‘de wil om mooi te sterven en geen dag te laat’, als fiasco. Alternatieve 
geneeskunde als verstrooiend entertainment. Patiënten die niet aandringen op 
onderzoek.  

Citaten:  
Pag. 36: “Hoe het ook zij, ik waak ervoor overgeleverd te worden aan medische 
ijdeltuiten, die zich om welke reden dan ook wensen te profileren. Ik vertrouw mijn 
leven alleen toe aan de beste dokters, zeg ik tegen mezelf om mijn paniek te 
bezweren.” 

Pag. 46: “Het verdriet, de angst en de paniek die het noemen van de naam van mijn 
ziekte teweegbrengt zijn onwaarschijnlijk groot. Het woord ‘kanker’ lijkt voor 
iedereen een synoniem te zijn voor sterven. Onherroepelijk doodgaan, terwijl ik dat 
helemaal niet van plan ben. Ik ken immers genoeg mensen die kanker hebben 
overleefd. Terwijl ik me de namen probeer te herinneren van de ex-kankerpatiënten 
die ik ken, realiseer ik me dat ik eigenlijk meer mensen ken die aan kanker zijn 
gestorven. Niet doen. Foute gedachte. Ik leef, ik wil leven en ik zal leven.”  

Pag. 81: “Ik heb anderen alleen geïnformeerd als ik echt geen andere keuze had. Voor 
mijn gevoel zijn dat uiteindelijk toch meer mensen geworden dan mij lief is. Het was 
bovendien ook akelig te ervaren hoe mijn verhaal elke keer opnieuw aankwam. 
Iedereen die ik het vertelde schrok en daar schrok ik dan weer van. Ik ben nog niet 
dood, hoor, dacht ik dan. In die dagen ontving ik prachtige Hallmarkkaarten en grote 
bossen bloemen. Heel lief en bedoeld om me een hart onder de riem te steken. Maar 
met al die kaarten in de vensterbank van de keuken en die gevulde vazen in de 
woonkamer leek het wel of ik al dood en begraven was en nu mee rouwde met de 
afzenders.” 

Pag. 86: “Ik weiger lijdzaam toe te zien hoe mijn haar pluk voor pluk loslaat en rond 
te lopen met een hoofd dat langzaam maar zeker kaal wordt, totdat ik op een ochtend 
de allerlaatste pluk haar op mijn kussen vind. ‘Je eigen haar ziet er nog prima uit, dat 
hoeft er nu toch nog niet af? ‘Nee, dat hoeft niet, maar dat lijkt me wel veel beter. Kop 
in één keer kaal, pruik erop en klaar. Hoofdstuk afgerond. Ik houd liever de regie in 
handen. De kapster kijkt mij ook vragend aan en is zoveel daadkracht bij haar klanten 
misschien ook niet gewend.”  

Pag. 95: “In de badkamer trek ik de pruik van m’n hoofd en kleed me langzaam uit. In 
de spiegel kijk ik mezelf aan. Een kaal hoofd met grote holle ogen en een gezicht dat 
grauw is van vermoeidheid. De tranen springen in mijn ogen. Kut, kut en nog eens 
kut. Ik wil dit niet. Ik wil niet ziek zijn. Dit lamlendige gevoel wil ik niet. Dat past niet 
bij me, zo ben ik niet. Ik wil mijn eigen vertrouwde energieke lijk terug. Ik ben boos 
op mijn lichaam, op mijn ziekte. Eigenlijk ben ik boos op alles. (...) Kom op, Berdien, 
gewoon doorgaan met ademhalen. Ik ga er wat van maken. Ik kan dit. Ik kan deze 
ziekte aan. Ontspannen door het warme water en mijn eigen peptalk stap ik onder de 



douche vandaan.” 

Pag. 101: “Ik wil mijn omgeving beschermen tegen het akelige gevoel dat ze met 
iemand leven die een vervelende ziekte heeft. Alle bijkomende besognes wil ik 
daarom zo licht en luchtig mogelijk houden Trouwens, mijn eigen lijden wil ik ook tot 
een absoluut minimum beperken. Laat iedereen om mij heen daarom gewoon 
doorgaan met alles wat ze normaal doen, dan blijft de kanker voor mij ook beter 
hanteerbaar. Ik probeer mijn kanker te beschouwen als een griepje dat wat langer 
dan normaal duurt, maar toch van voorbijgaande aard is. Mocht het onverhoeds 
anders uitpakken, dan ga ik dood en als ik niet doodga, blijf ik leven. Meer smaken 
zijn er niet. Ik schrik op van mijn eigen gedachten. Heb ik me dan ook verzoend met 
de kans dat ik doodga?” 

Trefwoorden: chemokuur, kanker, alternatieve geneeskunde, euthanasie 

Themawoorden: doodsangst, terminaal ziek 
 

Recensies:  

Haarlems Dagblad: ‘Ze ging schrijven, schreef openhartig over borstkanker. Ze bleek 
in staat non-fictie en fictie smeuïg met elkaar te kunnen verweven. Bleek schrijven zo 
leuk te vinden dat er een autobiografische roman uitrolde.’ 

Mario Withoud: ‘(...) Ze wisselt het verhaal over haar eigen ziekteproces telkens af 
met een terugblik op het sterven van haar vriendin Elise. Een paar jaar voordat 
Stenberg kanker kreeg, trof dezelfde ziekte namelijk haar vriendin. Minder nuchter 
dan de schrijfster gaat Elise met kanker om. Stenberg beschrijft hoe haar vriendin 
haar heil zoekt in alternatieve geneeswijzen. Ze ondergaat bijvoorbeeld een 
kleurentherapie. Met ingehouden humor geeft Stenberg deze pogingen weer. Daarbij 
toont ze de onterecht hoop gevende onzin van dergelijke methodes. (...) Zal al die 
alternatieve hocus pocus Eline werkelijk iets opleveren? Verder is opvallend dat 
Stenberg, oud-CDA-wethouder, haar visie op god geeft. ‘Mijn genezing ligt in de 
handen van dokters die mij zullen behandelen op basis van de kennis die ze hebben 
vergaard. Daar komt geen enkele god aan te pas.’Stenberg schreef een boek dat 
prettig leest en de lezer niet ontevreden achterlaat.’ www.almeredezeweek.nl 
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