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Soort boek/ziekte/stijl:

Het boek is een egodocument, waarin Claire Bidwell Smith haar memoires optekent
van haar leven waarin zij op jonge leeftijd haar beide ouders verliest. Haar moeder
verliest zij aan darmkanker en haar vader aan prostaatkanker.

Smith beschrijft hoe zij zich afreageert op de naderende verliezen in haar studie, werk
en vrienden, afgewisseld met het ziektebeloop van haar ouders.

Smith beschrijft haar leven op indringende en eerlijke wijze, waarbij haar eigen
ontwikkeling als mens in de context van de naderende verliezen, prachtig naar voren
komt.

Het boek is onderverdeeld in vijf delen, corresponderend met de vijf rouwstadia van
Elisabeth Kiibler Ross. Het boek telt 348 pagina’s.

Over de schrijfster:

Claire Bidwell Smith woont met haar man en twee dochters in Los Angeles. Zij is
psychotherapeut, gespecialiseerd in rouw. Zij is stervensbegeleider in een hospice en
zij is vrijwilliger voor de non-profit-organisatie van Dave Eggers, Literacy Center
826LA. Zij schrijft voor o.a. The Huffington Post.

Korte bespreking:

Smith doet in haar boek verslag hoe haar leven zijn beloop krijgt vanaf het moment
dat zij als veertienjarige te horen krijgt dat haar beide ouders lijden aan kanker.
Tegen de achtergrond van jaren van ziekte, operaties, ziekenhuizen, chemokuren en
het overlijden van haar moeder en later haar vader, beschrijft Smith haar leven
tijdens de puberteit, haar studentenleven, haar verdwijnen in relaties, baantjes en
feestjes, haar jaren van overmatig drinken en haar abortus. Alles staat in het teken
van het enorme gemis van haar moeder.

Na het overlijden van haar moeder komt zij nader tot haar vader en pakt zij de
mogelijkheid aan om hem beter te leren kennen. Tot aan zijn dood blijft Smith voor
hem zorgen.

Naarmate de jaren vorderen is Smith in staat dichter bij zichzelf te komen en zich als
mens te tonen.

In het laatste hoofdstuk — Smith is dan tweeéndertig jaar - laat Smith zien hoe zij is
uitgegroeid tot een zelfbewuste volwassen vrouw en hoe zij zich ten dienste stelt van
een ander als rouwbegeleidster.

Wat viel op:
Smith beschrijft op indringende en confronterende wijze wat het met haar leven doet
als haar leven overhoop gehaald wordt door de ziekte en dood van haar beide ouders.


http://www.bruna.nl/

Het boek is onderverdeeld in vijf delen die corresponderen met de vijf rouwstadia van
Elisabeth Kiibler Ross i.e. ontkenning, woede, marchanderen, depressie en
aanvaarding.

Smith beschrijft enkele hoofdstukken per stadium, daarbij teruggaand in de tijd. Het
verleden wordt niet lineair gevolgd maar episoden van recentere datum worden
afgewisseld met episoden die langer geleden zijn gebeurd. Daardoor wordt het geen
lineair verhaal en dan kan het voor de lezer lastig zijn om haar te blijven volgen.

Citaten:

Pag. 64: “Hoe kan ik haar vertellen dat het niets met al deze dingen te maken heeft?
Dat het iets heel anders is? Dat er zich een of andere woede in me heeft opgebouwd,
een wanhopige eenzaamheid veroorzaakt door gewone puberproblemen en een
gevoel van valse onsterfelijkheid?”

Pag. 93: “Als ik iets heb geleerd van het verlies van mijn moeder is het dat er
belangrijkere dingen in het leven zijn dan situaties als deze. En terwijl ik daar sta in
het kantoor van Westkunstredacteur en mijn dromen over Parijs en Oeganda in de
verte in rook zie opgaan, is dat ook precies wat ik zeg.”

Pag. 131: “Maar toen ik die avond baar de East Village reed, met mijn handen stevig
aan het stuur, wist ik dat dat meisje voorgoed verloren was. Ze verdween op de nacht
dat mijn moeder overleed en ik zou haar nooit meer zien.”

In drie jaar is mijn verdriet uitgegroeid tot enorme proporties. Waar ik helemaal in
het begin vaak helemaal niets voelde, is het verdriet nu een reusachtige verdrietige
walvis die ik met me meezeul, waar ik ook naar toe ga.”

Pag. 146: “Haar dood (vriendin Julie) heeft me uitgeput, maar heeft me ook nieuwe
moed gegeven. Dat is wat een tragedie met je doet, begin ik te leren. De treurigheid
en de onbeteugelde vrijheid ervan veroorzaken een vreemde duurzaamheid. Ik voel
me verweerd en afstandelijk, ik gooi mijn hoofd in de wind en sjok verder door het
leven.”

Pag. 155: “In de laatste twee jaar, sinds bij mijn ouders kanker is vastgesteld, is er iets
aan me veranderd. Ik ben van binnen opengescheurd, er zit een scheurtje in mijn
weefsel, een duisternis die ligt te wachten, en alles aan Zoe dreigt me te helpen er iets
zinnigs aan te ontdekken.”

Pag. 206:”En het is hier, precies hier op deze onderzoekstafel in een abortuskliniek in
Vermont, dat ik besef dat mijn moeder nooit meer terug komt. Hoewel ik dit nog vele
keren in de loop van mijn leven zal moeten beseffen, zal niets ooit zo’'n sterke
geheugensteun zijn als dit.”

Pag. 213: “Doordat ik zwanger ben, moet ik nu toch de hele tijd aan haar denken. Ik
vraag me af hoe zij deze ervaring heeft beleefd. Of ze misselijk was. Of ze net zo bang



was als ik. Of ze een meisje wilde, zoals ik. Het is lang geleden dat ik mezelf heb
toegestaan haar te missen, en nu heb ook geen andere keuze. Met een scherpe steek
van pijn kan ik niet anders dan me voorstellen hoe het zou zijn als ze nog leefde.”

Pag. 256:"Hoezeer ik mijn moeder ook mis, ik ben blij dat zij het eerst is gestorven.
Anders zou ik mijn vader hebben begraven zonder hem ooit gekend te hebben.”

Pag. 294:”Ik realiseerde me dat toen ik achttien was, het niet alleen mijn moeder was
geweest die doodging, maar ook een deel van mij. Er was iets gebeurd binnen in me,
er ging iets niet meer verder. Een deel van me was gewoon gestopt. Gestopt met
groeien. Gestopt met verbeelden. Gestopt met worden.”

Het was alsof ik, zonder mijn moeder, met geen mogelijkheid verder kon. Ik kon niet
volwassen worden, een vrouw worden, dingen doen waar ze nooit iets van zou weten,
naar plaatsen gaan waar zij nooit geweest was, of dingen denken die ik haar niet kon
vertellen.”

Pag. 300:”Ik begin nieuwe delen van mezelf te ontdekken, plekken die onder de pijn
zitten. Ik had me niet gerealiseerd dat daar ook nog iets zat.”

Pag. 304:”1k weet dat ik eindelijk heb geleerd naar mezelf te luisteren.”

Recensies/extra:

http://www.yourwayoflife.nl/articles/claire _meekrijgt
http://blog.donderdesign.nl/claire-bidwell-smith-dat-wat-je-meekrijgt/

‘(...)De hoofdstukken lopen in jaargetal door elkaar heen, het begint in 1996 als
Claire achttien is, gevolgd door het jaartal dat ze veertien was het hoofdstuk daarna is
ze vierentwintig. De meeste keren als ik een boek lees wat veel tussen jaartallen heen
en weer slingert heb ik er moeite mee dit keer is dat anders, ik heb geen moeite met
de wisseling in jaren omdat ik goed doorheb in welke periode het zich afspeelt. Je
maakt in het boek mee hoe Claire omgaat met haar zieke moeder en vader, hoe ze
omgaat met het doodgaan van haar ouders en hoe ze het verwerkt. Toch blijven de
hele erge details van de ziekte van haar ouders achterwege, aan het einde lees je heel
even over het vervangen van een luier bij haar vader en hoe moeilijk ze het vind haar
zieke moeder aan te raken of in te smeren zoals haar tante wel doet maar over de echt
zieke kanten lees je niet veel. Het gaat echt over de gevoelens van Claire en hoe zij
hiermee omgaat wat er met haar gebeurt.(...)’
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