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Soort boek/ziekte/stijl: 

Egodocument van Franklin Fisscher over de liefde die hij op latere leeftijd vindt bij 

Mita. Zij is een vrouw met een verleden dat haar achtervolgt en krijgt 

slokdarmkanker. Hij beschrijft hoe ze elkaar vinden, voor elkaar vallen, door haar ex 

en dochter uit elkaar gedreven worden maar elkaar weer vinden. Daarnaast beschrijft 

Franklin hoe hij voor haar zorgt totdat Mita sterft aan de gevolgen van 

slokdarmkanker. Boek van 110 pagina’s.  

 

Over de schrijver: 

Franklin Fisscher (1952) werd op Java geboren, maar zijn familie kwam naar 

Nederland. Hij had moeite met het vinden van zijn plek in Nederland. 

 Boekscout.nl: ‘Ik voel me een Indo in Nederland, terwijl ik Indonesië ook niet langer 

als vaderland zie. Op zoek naar mijn 'ik', mijn thuis, beland ik in verschillende landen 

en steden: Spanje, Frankrijk, Hongkong, Praag. Niets voelt aan als een ware 

thuishaven.’  Fisscher had verschillende banen maar nadat hij een herseninfarct had 

gehad woonde hij in Spaarne, speelde hij nog als basgitarist en zong daarbij in de 

band 4 Men On Rey.  Later trekt hij  met Mita naar Spanje. 

Korte bespreking: 

  Franklin beschrijft hoe zijn liefde voor Mita groeide. Moeilijk was dat ze werden 

lastig gevallen door haar ex, een man die Mita heeft gebruikt voor eigen gewin en 

haar terug wil hebben. Ook haar dochter kan Franklin niet zetten en gebruikt het 

kleinkind van Mita om haar te chanteren: ze mag haar niet zien zolang ze hem 

ontmoet.  

Mita zwicht verscheidene keren onder hun druk, maar komt uiteindelijk bij Franklin 

terug. Ze heeft voor hem twee persoonlijkheden, waarbij een persoon van hem weg 

gaat, hem niet erkent en herkent, terwijl de andere zijn liefdevolle Mita is. Dat is 

soms ingewikkeld en moeilijk. 

  Ondertussen heeft Mita ook slokdarmkanker gekregen. Franklin beschrijft hoe ze 

daarvoor behandeld wordt, chemokuren krijgt en een operatie. Daarbij licht hij toe 

hoe hij haar verzorgd en hoe close zij blijven. Er worden bij de behandelingen en 

operatie fouten gemaakt en Franklin beschrijft hoe Mita opgegeven wordt.  

Zij besluiten gezamenlijk naar Spanje te gaan, gezonde voeding te gaan gebruiken en 

te genieten van de tijd die ze samen hebben. Uiteindelijk sterft Mita dan toch. Samen 

hebben ze van het leven genoten, ondanks allerlei bedreigingen en ingewikkelde 

situaties. Franklin vindt dit boek dan ook vooral een getuigenis van zijn liefde voor 

Mita.  

Wat viel op: 

Dat Franklin het boek vooral bedoeld heeft als een ode aan de grote liefde die Mita en 

hij voor elkaar voelden. Hoe hij te maken had met twee personen door alles wat Mita 

had meegemaakt. Hoeveel verdriet hij had toen Mita dood was. 

Citaten: 

Pag.7 : ‘Dit verhaal gaat niet om de mensen om ons heen, het is ook zeker niet de 
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bedoeling om hen te schaden of te beledigen. Het is een ode aan de mooiste, liefste en 

sterkste vrouw die ik heb gekend. En het beste, mooiste en zwaarste wat ik in mijn 

leven ben tegengekomen.’ 

 

Pag.29: ‘Maar Mita heeft een ander plan. Ze ziet er anders uit, het is net alsof er een 

ander persoon staat.  

Ik heb dit eerder opgemerkt, de verandering in haar persoon, maar altijd weggestopt. 

Denkend dat het haar manier is om zich te beschermen tegen de wrede buitenwereld.’ 

 

Pag.67: ‘Maar ze is stervende en dat wordt nog eens bevestigd door de arts. Die komt 

nog even langs, de chirurg die haar leven heeft verwoest.’ 

 

Pag.108: ‘Ik had niet naar haar moeten luisteren, ik had het heft in handen moeten 

nemen.  Ik had haar mee moeten slepen achterop over dit prachtige eiland. Ik had 

beter voor haar moeten zorgen, ik had haar moeten genezen, genezen van de ellende 

die ze heeft meegemaakt. Genezen van die klootzak (P!). Genezen van die  

kloteziekte.’  

Recensies/extra: 

boekscout.nl: Reviews 

3-5-2014 21:04 | Door: A. Vollebregt: ‘Wat er in een leven veel kan gebeuren in 

relatief korte tijd. Zoveel liefde en tegelijkertijd zoveel verdriet. Dappere mensen. 

Wens de schrijver geluk toe in de toekomst. Wat een indrukwekkend boek.’ 

12-5-2014 13:02 | Door: F. Nuijens:  ‘Frank, je boek kwam gister binnen. 52 pagina's 

gelezen waarvan ik het er 1 droog heb kunnen houden. Wist niet dat de externe 

factoren, P en de rest, nog steeds zo'n grote invloed hadden. Veel dingen die je schrijft 

komen mij ook bekend voor, verschillende persoonlijkheid onder andere. Ik had al 

respect voor je dat je bij Mita bleef uit liefde, is alleen maar meer geworden na de 

helft van het boek gelezen te hebben. En ik kom je zeker op zoeken van de zomer op je 

eiland. Dank je voor je boek uit de grond van mijn hart....’ 

 

 


