
Marianne Vollenhoven, Iris Boter (illustraties): ‘Kind van de zon’ Uitgeverij Free 

Musketeers, Zoetermeer 2014. ISBN 9789048434701 (Seksueel Misbruik/AG/1) Zie 

ook: www.freemusketeers.nl   

 

Aanvullend boek:  

Marianne Vollenhoven, Iris Boter (illustraties): ‘Kind van de maan’ uitgeverij Free 

Musketeers, Zoetermeer 2014. ISBN 9789048435692. 

 

Soort boek/ziekte/stijl: 

Voorleesboek van 50 pagina’s om samen te lezen met kinderen van vier tot tien jaar 

die seksueel misbruikt zijn. Na een voorwoord van Arianne Struik die het verhaal 

beschrijft en haar hoop toelicht dat de EMDR-therapie die de hoofdpersoon Jana in 

het boek krijgt, meer zal worden ingezet. Bij dit verhaal staan vele kleurige 

tekeningen gemaakt door Iris Boter. Ze beslaan een hele pagina en vullen de 

woorden aan. Met enige nuttige adressen en literatuurlijstjes voor kinderboeken en 

boeken voor volwassen begeleiders. 

 

Over het tweede boek:  www.freemusketeers: ‘Marianne Vollenhoven beschrijft op 

een directe en ontroerende wijze het verhaal van Jona, die door de vriend van haar 

moeder seksueel is misbruikt. Dit verhaal zal kinderen die hetzelfde hebben 

meegemaakt, zelfvertrouwen en kracht geven om te delen wat hen zo ongelukkig 

maakt. Ook als zij in eerste instantie niet worden geloofd.’ Met een voorwoord van 

Iva Bicanic, GZ psycholoog en oprichter van de Centra Seksueel Geweld. 

 

Over de schrijfster: 

Marianne Vollenhoven is lichaamsgerichte psychotherapeute, coach, trainster, 

theologe, leerkracht, moeder van twee zonen, auteur van boeken over seksueel 

misbruik  en de autobiografische roman 'Grenzeloos bestaan' en 

ervaringsdeskundige.  

Zij was 15 jaar leerkracht in het basisonderwijs en een jaar docent sociale 

vaardigheidstrainingen in het speciaal onderwijs, op een school voor kinderen met 

autisme, en een jaar projectmedewerker Interreligieus Onderwijs. Als theoloog heeft 

zij vieringen gegeven op vrijzinnige basis. Zij  werkt als Lichaamsgerichte 

Psychotherapeute en combineert dat onder meer met het geven van trainingen 

Emotioneel Lichaamswerk te Zoetermeer.  Ze woont in Zutphen. 

Zie ook: www.bodyspirit.nl ,  www.projectspeaknow.nl ,  en 

https://www.linkedin.com/pub/marianne-vollenhoven/33/57/3a8 .  

Korte beschrijving: 

Marianne Vollenhoven beschrijft daarna op ontroerende wijze en in rijmvorm hoe 

Jana opgroeit en gelukkig is totdat haar vader haar misbruikt. Ze wordt een stil kind 

en als ze erg veel buikpijn krijgt, moet spugen en naar het ziekenhuis moet. Daar is 

een aardige dokter en een lieve zuster met wie Jana goed kan praten en waar ze ook 

bij kan huilen. Vanuit het ziekenhuis wordt gezocht naar een ander huis waar Jana, 

en gaat naar een ‘helpmevrouw’ die haar laat zien dat zij niet vies is, maar dat papa 

iets stoms heeft gedaan. Na verloop van tijd mag papa ook weer komen. Dat was 

spannend maar ook goed, want papa vertelde dat hij spijt had. 

http://www.freemusketeers.nl/
http://www.freemusketeers/
http://www.bodyspirit.nl/
http://www.projectspeaknow.nl/


 

Wat viel op: 

Boeken die kunnen helpen bij het verwerken. De toon is nergens te zwaar en de 

tekeningen zijn mooi. 

 

Citaten  

(Boek 1): 

Pag.35: ‘De dokter was aardig en droeg een lange witte jas. 

Hij voelde zachtjes aan mijn buik en vroeg hoe het met me was. 

Hij zei: ‘Blijf jij maar hier tot je écht weer beter bent.’ 

Ik heb nog nooit zo’n lieve dokter gekend.’ 

 

Pag.40: ‘Doordat ik maar bleef denken en bleef dromen. 

Mocht ik naar een ‘helpmevrouw’ toe komen.’ 

 

Recensies/extra: 

http://www.contact.nl/regio/artikel/798046 

(…)Om haar ervaringen en kennis nog beter in te kunnen zetten, vooral voor 

kinderen, schreef ze ‘Kind van de zon’. Een boek waarvan ze vooral hoopt dat het in 

de hulpverlening bij seksueel misbruik gebruikt zal worden en vele kinderen zal 

kunnen helpen. De prachtige illustraties die Iris Boter voor dit boek maakte, raken 

het hart waar woorden tekort schieten. Arianne Struik, auteur van ‘Slapende 

honden? Wakker maken!’ schreef een mooi voorwoord. Ze vroeg Marianne ook te 

zorgen voor een Engelse vertaling zodat zij het boek bij haar traumawerk met 

Aboriginalkinderen in Australië kan gebruiken. Het boek zal in het najaar vertaald 

zijn en de Nederlandse versie is bijna klaar voor de drukpers. Marianne: “Als ik 

hiermee iets kan betekenen voor kinderen, dan ben ik daar heel dankbaar voor.” (…)  

Beide boeken zijn inmiddels ook in het Engels vertaald en bij PublishAmerica 

uitgegeven. Bij Amazon.com zijn deze boeken ook te bestellen. 

http://www.contact.nl/regio/artikel/798046

