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Soort boek/Ziekte/stijl: 

Full color prenten (omdraai)voorleesboek, in paars en groen vormgegeven, om jonge 

kinderen uit voor te lezen die een vader of moeder hebben met psychische 

problemen. De tekeningen zijn gemaakt door de vijfjarige Jasmine, dochter van 

Juliette. Aan de ene kant van het boek (met een groene kleur uitgevoerd) staat het 

verhaal van mama is groen, en aan de andere kant ( met een paarse kleur uitgevoerd) 

hetzelfde verhaal over papa die paars is. Door dit boek voor te lezen en te bespreken 

kan het gedrag van de ouder voor jonge kinderen begrijpelijk gemaakt worden. 

Vooraan in het boek staat een korte toelichting en achteraan enige ‘goed om te weten 

tips’ en achtergrondinformatie. Het bijbehorend werkboek is downloadbaar via: 

http://www.swpbook.com/1782 

 

Verhaal: De twee verhalen vertellen hoe het voor kinderen is om te leven met een 

ouder met een psychisch probleem, en wat ze daarbij tegen kunnen komen. De papa 

van Jet en de mama van Job hebben psychische problemen. Soms zijn ze gewoon 

papa of mama, maar dikwijls zijn ze onvoorspelbaar en onbereikbaar. En dat is 

moeilijk en vaak niet te begrijpen. Jet en Job moeten daarom bij andere mensen 

wonen.  

Over de schrijfster: 

Juliette Meijer, pseudoniem voor Daphne Meijer is alleenstaande moeder van een 

KOPP kind (Kind van een Ouder met Psychische Problemen). Daarnaast is ze 

peuterleidster, ervaringsdeskundige en auteur van haar Papa is paars/ mama is 

groen. 

Ze studeerde Reclame- en Presentatietechnieken en behaalde een propedeuse Project 

Management. In 2009 wilde ze alleenstaand ouderschap goed kunnen combineren 

met andere bezigheden en liet daarom de ‘Marketing- en Reclamewereld’ achter zich. 

Ze was moeder, studeerde in de avonduren en was ruim drie jaar gastouder van 5 

gastkinderen bij haar thuis. In 2012 was ze klaar met de studie Pedagogisch 

Medewerker en 

 ging werken op verschillende peuterscholen. Daarnaast volgde zij cursussen zoals; 

Yoga met kinderen, Rouwverwerking bij kinderen, Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE), Peuterpraat AED, Herkennen en begeleiden van hoogsensitieve kinderen en 

Beelddenken.  

 

Daphne Meijer: http://www.swpbook.com/auteurs/816  ‘Als moeder van een KOPP 

kind zocht ik tevergeefs naar een hulpmiddel dat mij kon ondersteunen bij het al op 

zeer jonge leeftijd bespreekbaar maken van het onvoorspelbare gedrag van een 

ouder met psychiatrische problemen. Loyaliteit naar ouders toe speelt een grote rol. 

En juist dat maakt het moeilijk om eerlijk en oprecht op het niveau van een jong 

kind de situatie pedagogisch verantwoord uit te leggen. Mijn ervaring is dat 

kinderen die te maken hebben met psychische problemen binnen het gezin zelfs al 
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vanaf peuterleeftijd behoefte hebben aan begrip, uitleg en ondersteuning. Een 

prentenboek kan daarbij helpen. 

Tips en informatie van jeugdpsychiaters, kindercoaches en andere hulpverlenende 

organisaties, welke ik gaandeweg heb verzameld en die werkzaam bleken, heb ik 

gekoesterd. Problemen waar ik, als stabiele factor binnen het gezin, tegenaan liep, 

persoonlijke ervaringen en de behoefte aan een hulpmiddel hebben bijgedragen aan 

het ontstaan van Papa is paars/ mama is groen.’ 

Wat viel op: 

Een boekje dat jonge kinderen kan helpen begrijpen wat er gebeurt als een papa of 

mama psychisch ziek is, en dat dat niet hun schuld is. 

Citaten: 

‘als papa’s hoofd ziek is,  

noem ik papa paars. 

paarse papa doet vreemd. 

als paarse papa moet slapen, blijft hij wakker. 

als paarse papa moet eten, eet hij niet. 

als er niemand praat, hoort paarse papa toch stemmen.’  

 

‘maar ik kan groene mama niet helpen. 

niemand kan groene mama helpen. 

mama kan er zelf ook niets aan doen. 

het is niet haar schuld. 

maar het is ook niet mijn schuld.’  

Recensies:  

http://www.ninoboeken.nl/index.php?action=view&book=1782&mcat= Reacties 

van professionals en ervaringsdeskundigen:  

‘Prachtig boek met aanspreekbare kleuren voor kinderen. Heel fijn ook om in de 

praktijk te hebben en ermee te werken, een aanwinst. (…) Dat de schrijfster en haar 

dochter dit boek uit eigen ervaring hebben ontwikkeld geeft het boek extra gevoel.’ 

Kindercoach Maaike van den Busken 

 

‘Het boek heeft mij diep geraakt. (…). Ik voelde mij altijd onbegrepen, maar in dit 

boek is een half woord genoeg.’ 

Anoniem (44) 

 

‘Als ik dit boek in mijn kinderjaren had mogen lezen had ik mijn eigen situatie 

misschien beter begrepen en kunnen verwerken. Ook had ik mij dan waarschijnlijk 

minder beschaamd, eenzaam en onbegrepen gevoeld.’ 

Floris Broekhuizen (40), ervaringsdeskundige in de psychiatrie en verpleegkundige 

in opleiding  
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