Guido Bindels: ‘Brigitte’ Uitgeverij Elikser, Leeuwarden 2015. ISBN 9789089547422 Zie
ook www.elikser.nl en www.guidobindels.nl ( microcefalie/groeistoornis/aangeboren
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Soort boek/Ziekte:

Boek van 239 pagina’s waarin Guido Bindels ingaat op het leven van zijn meervoudig
complex gehandicapte dochter Brigitte. Hij licht daarbij zijn liefde voor haar, zorgen,
verdriet en trots toe en de vele problemen die hij tegenkomt in de samenleving bij de
zorg voor haar en kwaliteit van leven van haar.

Flaptekst: Bindels: “Alle gedoe rond de zorg veroorzaakt veel onrust en angst. Maar we
worden geboren met liefde. Angst is daarentegen iets dat we gaandeweg aanleren.
Brigitte is altijd louter een en al liefde gebleven. Dat straalt ze uit en geeft ze aan
iedereen die het maar hebben wil. Ze laat ons zien hoe de mens in zijn puurste vorm is.”

Over de schrijver:

Guido Bindels (1956) werd geboren in Vaals. Hij is vader van

drie kinderen. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam. Als journalist werkte hij
vanaf 1978 bij dagbladen van Sijthoff Pers, waar hij chef van de sportredactie werd en
vele malen de Tour de France versloeg. Ook schreef hij romans met een spirituele
inslag. In augustus 2009 begon Guido Bindels een bedrijfje, Bindels B.V., dat voor
mensen teksten, boeken en speciale projecten verzorgt. Hij schreef o.a. de boeken
Teun van Vliet en Tour Glorie. Zie ook www. bindels.nl

Korte beschrijving:

Flaptekst: ‘Haar pasfoto wordt afgekeurd omdat ze er op lacht. Haar bankrekening wordt
geblokkeerd omdat ze na achttien jaar nog steeds niet zelf een handtekening kan zetten.
En het arbeidsbureau blijft er op hameren dat ze toch echt een baan moet gaan zoeken.
Brigitte kan niet lopen, staan, recht zitten of praten. Ze kan niet zelf eten of drinken en
heeft 24/7 zorg nodig. Ze is zo geboren, maar toch moet ze elke keer weer bewijzen dat ze
is zoals ze is: een vrolijke meid, met schitterende ogen en een aanstekelijke lach.

Vader en auteur Guido Bindels legt in dit actuele boek op een emotionele, maar
tegelijkertijd soms ook humoristische wijze bloot waaraan het ontbreekt in de
samenleving. De menselijke maat en een beetje begrip voor elkaar. Brigitte is geen
aanklacht, maar vooral een oproep om normaal te doen.’

Citaten:

http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=42891

Pag.9: Maar op het moment dat ik besef dat ik de gelukkigste man ter wereld ben,
klinkt de stem van de verloskundige echoénd en onwerkelijk door de slaapkamer.
“Sorry, maar het is niet goed”, zegt ze, met Brigitte wiegend in haar armen.

Haar woorden galmen na. Dat kan toch niet? De bevalling leek een fluitje van een cent.’

Pag.18:’ Brigitte blijkt een sterke meid. Ze tilt al snel haar hoofdje op vanuit een
buikligging. “Kan niet”, zeggen ze in het Sophia-kinderziekenhuis. Maar ze doet het wel!
Misschien wel omdat haar hoofdje door de kleine omvang niet zo zwaar is als bij
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andere baby’s, maar verdorie, kijk dan, ze doet het wel! Brigitte toont emoties.
“Kan niet”, zeggen ze in het Sophia.’

Recensies/Extra:

http://boekenwurm-en-pleeg.nl/brigitte-guido-bindels/

‘(...)Zij zien haar niet alleen als een ‘medisch geval’, ze is hun meisje. Brigitte kan niet
staan, rechtop zitten of praten. Ze kan niet zelfstandig eten of drinken en heeft 24/7 zorg
nodig. Marion en Guido hebben het zwaar, maar Brigitte straalt als een zon en dat geeft
ze kracht. De relatie van Marion en Guido loop stuk. Ondanks de scheiding blijven ze
samen voor Brigitte zorgen. Het zonnige meisje schept een onvoorwaardelijke band. Ook
de andere kinderen Roger en Suzanne vragen om aandacht. Later hoort Guido dat ze
altijd de liefde van Brigitte hebben gevoeld. Ze hebben veel van haar geleerd en een fijne
jeugd gehad. Met de gezondheid van Guido gaat het ook niet altijd naar wens. Maar
Guido vecht door. (...) Maar hij moet er niet aan denken om Brigitte ergens anders naar
toe te brengen. Toch komt er een moment dat hun meisje ergens anders gaat wonen. De
zorgen worden er niet minder om. Maar ze krijgen er veel rijkdom voor terug. (...)’
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