
J.M.A. Biesheuvel: ‘Brief aan vader’ Een keuze uit eigen werk. Uitgeverij van Oorschot, 
Amsterdam 2015. ISBN 9789028260863 Zie ook: www.vanoorschot.nl   
(Angsten/Depressie/AG/ED) 
 
Cover: ‘(…) Ook na 2008 bleef hij schrijven en publiceren, met name in Hollands 
Maandblad en bij bibliofiele drukkers. Een van deze nieuwe verhalen, 'Brief aan Vader', 
las hij vorig jaar voor in een reprise van het tv-programma 'Hier is... Adriaan van Dis'. 
Hij maakte daarmee diepe indruk. Voor de eerste keer presenteert Biesheuvel zijn keuze 
uit eigen werk, de verhalen die hemzelf het dierbaarst zijn, en vulde deze aan met nog 
niet eerder gebundeld werk.’ 
http://www.volzin.nu/actueel/item/420151-zwijgen-over-depressie Josha Zwaan: (…) 
Het gesprek met Van Dis was adembenemend. Daar zat de schrijver, naakt in zijn al 
decennia durende worsteling met een psychische stoornis. Sinds zijn studententijd lijdt 
Biesheuvel aan manisch-depressiviteit. Van Dis vroeg hem een stukje voor te lezen, een 
brief aan zijn vader, waarin Biesheuvel zijn vader in dramatische beschrijvingen van de 
lijdensweg die zijn leven is, vraagt waarom hij niet kan leven. Het is een aanklacht tegen 
de vader die zijn zoon niet heeft kunnen behoeden voor angsten en wanen, voor een 
leven vol mislukkingen.(…)’ 
http://www.tijdschriftdeviant.nl/70-maarten-biesheuvel-en-de-psychiatrie 
Veronique Huijbregts 12 april 2013: ‘(…)Biesheuvel was in de jaren tachtig en negentig 
een veelgelezen schrijver. Hij lijdt al decennialang aan manische depressiviteit. Dankzij 
zijn vrouw Eva is het bestaan min of meer draaglijk, al kan hij steeds minder schrijven – 
onder meer door de effecten van langdurige medicatie. De uitzending riep veel reacties 
op.(…)’   
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