Marjan Werkman: ‘De vergeten jaren’ Uitgeverij Boekenbent 2001. ISBN
9789085709275 (Dementie/PO/AG) Zie ook www.boekenbent.com en
www.marjanwerkman.nl

Soort boek/Ziekte/ Stijl:

‘Na een zoektocht van uren vonden we papa huilend op een bankje in een klein dorp zo’n
tien kilometer uit de buurt. ‘Tk weet het niet meer, ik weet het niet meer,’ snikte hij.

Ik voelde me net zo ontredderd als de kwetsbare man die ik nauwelijks nog herkende.’

Roman van 299 pagina’s waarin de schrijfster haar ervaringen met haar jong
dementerende vader heeft verwerkt.

Werkman (www.marjanwerkman.nl) : ‘Het verhaal ligt me na aan het hart, want ik had
zelf een vader met deze ziekte en maakte als kind alles van dichtbij mee. Allerlei
mysterieuze elementen zijn verwerkt in diverse verhaallijnen die op het laatst
samenkomen.’

Het verhaal wordt door Eveline verteld, afgewisseld met de ervaringen met haar vader
toen ze nog kind was. Verhaal achterflap: ‘Eveline zorgt voor haar demente vader.
Terwijl zijn geheugen afneemt, nemen de raadsels rondom zijn leven toe. Hoe goed kent
Eveline haar vader eigenlijk? Moet ze zijn verwarde opmerkingen toch serieuzer nemen
dan ze in eerste instantie dacht? En hoe zit het precies met de geheimzinnige
gebeurtenissen in het verpleeghuis voor patiénten met Alzheimer, waarbij zelfs het
landelijke nieuws wordt gehaald? De vergeten jaren is een aangrijpende en spannende
roman vol onverwachte wendingen. Een herkenbaar verhaal voor ieder die te maken
heeft met het ongrijpbare proces van dementie en het verwerken van het verlies van
iemand die zo dichtbij is, maar toch zo ver weg.’

Bol.com: ‘Langzaam maar zeker beseft Eveline dat haar ogenschijnlijk onschuldige
jeugdherinneringen van begin af aan aanwijzingen bevatten voor een groot geheim. Een
geheim dat haar bestaan volledig overhoop zal gooien en waarbij haar hond Charlie een
sleutelrol speelt. Eveline ontdekt dat ze meer op haar vader lijkt dan ze dacht...’

Over de schrijfster:

Marian Werkman schreef verhalen en columns voor kranten en tijdschriften. Ze
publiceerde diverse fictie- en non-fictieboeken. Daarnaast houdt ze zich bezig met
fotografie. Zie ook: http://marianwerkman.nl/auteur/

Recensie/Extra:

Marian Verstappen-Naus: ‘Eveline bezoekt zeer regelmatig haar vader die met dementie
is opgenomen in een verzorgingshuis. Ze maakt kennis met familie van de andere
patiénten en wisselt ervaringen uit. Haar vader is verward en vertelt dingen die Eveline
niet kan plaatsen. Maar langzamerhand gaat ze begrijpen dat haar vader een verleden
heeft waar zij niks van af weet. Een ontroerend verhaal over de zorg en problemen van
familieleden als hun naaste getroffen wordt door dementie. Behalve het moeizame en
soms verrassende contact met de patiént, is er de zorg in het tehuis die vragen oproept
omdat het welzijn van de patiént niet voorop lijkt te staan. (...)’

Zie ook: http://marianwerkman.nl/de-vergeten-jaren/
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