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Soort boek/Ziekte/ Stijl:

Flaptektst: ‘Jarenlang draaiden Marcel en Pien mee in de medische molen om te
proberen, zwanger te raken. Toen Pien zwanger werd van Anna waren ze de koning te
rijk. Tot hun grote verrassing en vreugde werd Pien daarna spontaan zwanger. Na een
geweldige zwangerschap van meer dan 36 weken ging het heel onverwacht mis. Na uren
heel druk te zijn geweest, werd de baby ineens heel rustig. Maar die rust duurde te lang.
Toen ze de verloskundige belden, voelde die meteen dat het niet goed was. En in het
ziekenhuis werden hun bangste vermoedens bevestigd: baby Stef was in de buik van zijn
moeder overleden.

Vader Marcel neemt de lezer mee in een achtbaan van emoties, van onzekerheid,
vreugde, verdriet, kwaadheid, blijdschap en teleurstelling. Het boek geeft een indringend
beeld van de ingrijpende gebeurtenissen waar Marcel, Pien en dochter Anna mee te
maken kregen. De schrijver hoopt met dit verhaal een bepaalde troost te bieden aan
lotgenoten. Daarnaast is dit boek informatief voor vrouwen en stellen die op het punt
staan te beginnen met IVF/IUI- of ICSI-behandelingen, om met hulp en onder toezicht
van het ziekenhuis te proberen zwanger te raken of dit overwegen. Door middel van deze
informatie hoopt hij het zwanger raken via deze weg meer bespreekbaar te maken en
mensen een beter beeld te geven van wat ze zoal kunnen verwachten.’

Boek van 101 pagina’s.

Citaten:

Pag.45: ‘Vrijdag 18 juli. Ik was vroeg op die ochtend. Er moest nog iets geverfd worden
en hiervoor moest ik nog voorbereidingen treffen. Het verven moest voor de middag
klaar zijn; aangezien begin van de middag de zon er vol op stond was het dan geen doen.
Ondanks de warmte, het was pas half tien maar nu al 21 graden, toch de overall maar
aangetrokken.

Pien en Anna kwamen tezamen van boven. 'k ga meteen de verloskundige bellen, want
ik heb nog steeds niks gevoeld', zei Pien. In haar stem bespeurde ik een bepaalde angst.
Ik stond buiten op een trapje en de voordeur stond open. Ik hoorde Pien door de
telefoon zeggen dat ze het niet vertrouwde omdat het al anderhalve dag 'stil' was en of de
verloskundige snel wilde komen. 'Er komt zo iemand aan', riep ze vanuit de keuken.’

Recensie/Extra:
http://www.vadersenmoeders.nl/afscheid/br-geen-hartslag-meer.htm

‘(...) Het verliezen van een kind, ook voor de geboorte heeft een enorme impact op je
leven. Het verdriet draag je altijd mee. Het overkwam ook Marcel. Hij schrijft in dit boek
eerlijk en open over zijn grote verdriet. (...). Oprecht en eerlijk en dat voel je als je het
boek leest.
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