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Odile van Eck, therapeute en zelf kinderloos beschrijft in dit boek hoe diep 
kinderloosheid kan ingrijpen in het leven van mensen waarbij zij vele personen die 
ervaringen hebben met kinderloosheid laat toelichten hoe zij dat ervaren. Daarnaast 
licht ze toe hoe je er het beste mee om kunt gaan. Want ook al lijkt het dagelijkse leven  
niet te veranderen, vruchtbaarheidsproblemen spelen een grote rol in de partnerrelatie 
en binnen de omgeving waar de meeste mensen 'gewoon' kinderen krijgen. 
Het boek bestaat uit twee delen. Deel een 'Kiezen'  behandelt vragen als: Hoe ga je om 
met vruchtbaarheidsproblemen in de (seksuele) relatie? Wat zijn je mogelijkheden? Hoe 
en waar trek je jouw grens? Deel twee, 'Helend rouwen' gaat onder andere over 
rouwverwerking, samenleven rond kinderloosheid en rituelen. 
 
Recensie/Extra: 
Bol.com: ‘Ongewenste kinderloosheid is voor vrouwen en hun partners een bittere pil, 
een schaduw over hun leven, een schrijnende open wond die nooit helemaal geneest. 
Zelfs de nieuwste medische technologie biedt geen gegarandeerde oplossing voor dit 
probleem. In dit boek behandelt de schrijfster, een psychotherapeute die onder meer 
veel mensen met onvruchtbaarheidsproblemen onder haar cliënten telt, een groot aantal 
aspecten van dit probleem. (…) De schrijfster geeft daarvoor een groot aantal tips en 
adviezen en behandelt daarbij ook oplossingen die niet werken. Het boek besluit met een 
literatuuropgave, adressenlijst en een verklarende woordenlijst. Een zeer nuttig boek dat 
lezers met dit probleem een hart onder de riem zal steken. (…)’ Redactie 


