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Soort boek/Ziekte/ stijl:

Boek van 252 pagina’s met een briefwisseling tussen Danny Vanaudenhove en Felix
Sperans waarin ze vertelt over haar leven en waar Sperans dan een kort reactie op geeft.
De brieven van Vanaudenhove gaan over haar leven vanaf haar jeugd tot aan vandaag
toe. Daarbij gaat ze in op allerlei kwalen die zij kreeg, de ziekte Fybromyalgie, en de vele
ellende die op haar pad kwam. De titel verwijst naar Sisyphus, de Griekse God die als
straf een groot rotsblok een hoge berg moest opduwen, maar daar maar niet in slaagde.

Flaptekst: ‘Een jonge vrouw, een goed huwelijk, twee flinke zoons, vast werk: alles zit
Danny Vanaudenhove ogenschijnlijk mee. Dan gaat het mis: na een ziekenhuisopname
voor een relatief simpele ingreep verandert de jonge vrouw in 1987 in een wrak. Zonder
duidelijke oorzaak komen de pijnen steeds weer op, zowat overal en zeer moeilijk te
verzachten. Haar aangeboren optimisme wordt zwaar op de proef gesteld, zeker als niet
alleen haar omgeving, maar zelfs ook veel hulpverleners met onbegrip en scepsis
reageren. Danny laat de moed niet zakken en blijft zo goed mogelijk zorgen voor haar
gezin, haar ouders en haar grootmoeder.

Pas veel later blijkt dat Danny lijdt aan fibromyalgie, of wekedelenreuma. Dit is een
verzamelnaam voor aandoeningen aan spieren, pezen, banden, kapsels, slijmbeurzen en
tussenwervelschijven. De gewrichten zelf zijn hierbij niet aangedaan, maar de
omliggende weefsels. Fibromyalgie kenmerkt zich door langdurige pijn in spieren,
peesaanhechtingen en banden en komt veel voor.’

Over de schrijvers:

Danny Vanaudenhove (57) woont in Galmaarden is getrouwd en heeft twee zoons. Zij
heeft al 30 jaar fybromyalgie, eerder een dubbele bekkenbreuk opgelopen, kreeg een
kunstlens ingeplant, onderging een openhartoperatie en kreeg onlangs een nieuwe knie.
De Fybromyalgie maakt dat ze in 1987 moest stoppen met werken.

Felix Sperans (1944), pseudoniem van Leon Roelants, is Vlaams auteur en abstract
kunstschilder. Hij trouwt, krijgt twee kinderen en werkt als verzekeraar. Begin jaren 80
wordt Sperans zenuwziek en loopt zijn huwelijk spaak. Hij lijdt aan een schizoaffectieve
stoornis; een combinatie van schizofrenie en manische depressie. Hij brengt jaren van
zijn leven door in de psychiatrie, richt in 1999 de vereniging "Psychiatrisme" voor
lotgenoten op en schrijft boeken over zijn leven en ziekte. Felix Sperans is nu hertrouwd
met de Filipijnse Maria Teresa Malit. Bekendste boek: 'Bij de psychiater' geschreven
1997 schrijft samen met psychiater Marc De Hert. Gedurende zijn verblijf in de
psychiatrie, in verschillende inrichtingen heeft Sperans leren schilderen. Zijn werk is
abstract en kleurrijk. Zie ook: www.sperans.be



http://www.uitgeverijgelderland.nl/
http://www.sperans.be/

Citaten:

Pag.64: “Mevrouw, je hebt geluk gehad met een ongeluk. Ik vrees dat we niets meer voor
jou en je kind hadden kunnen doen als we die keizersnede nog tien minuten hadden
uitgesteld.”

Pag.79: ‘Vier dagen na de operatie stuurden ze me vanuit die kliniek alweer naar huis.
Mijn toestand was er alleen maar erger op geworden.’

Pag.122: ‘Elke ‘maand ging ik, samen met Eric, naar de bijeenkomst van Fybromyalgie-
patiénten en dat was telkens een verademing.’

Pag.252: “‘Wat mij echt gelukkig zou maken, dat is dat de oncoloog op 19 mei aanstaande
zou zeggen dat alle kankercellen bij Eric verdwenen zijn. Dat is mijn vurigste wens.’

Recensies/Extra:
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a2281680/
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