Christel van Essen: ‘Is dit het einde’ Uitgegeven in eigen beheer, 2005. ISBN
9789082356700 ( Psychiatrie/ED) Zie ook www.isditheteinde.nl

Soort boek/Ziekte stijl:
Boek van 240 pagina’s waarin de schrijfster ingaat op haar angsten, depressies en
ervaring in een psychiatrische kliniek die zij op jonge leeftijd had.

http://www.isditheteinde.nl/over-het-boek?showall=&start= ‘ (...). Ik had als doel om in
verhalende vorm inzicht te geven hoe het is om te leven met een depressie en een sociale
angststoornis. Wat er dan in iemand om kan gaan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat
jongeren/mensen die depressief zijn een masker opzetten. Ze laten naar de buitenwereld
zien dat het goed gaat, maar verbergen hun werkelijke gevoelens. Ze proberen
krampachtig mee te komen met de rest, maar van binnen voeren ze hun eigen zware
strijd.

Toen ik er zelf mee om moest leren gaan, merkte ik ook dat ik behoefte had om
herkenning te vinden, weten dat ik niet de enige ben, het niet gek is. Ik had ook veel
vragen. Wat houdt een opname bijvoorbeeld in? Wat moet je dan doen? Ik had dat wel
willen lezen in een boek. Door het schrijven van dit boek, hoop ik voor iedereen die
ongeveer hetzelfde doormaakt of doorgemaakt heeft, dat het bijdraagt aan herkenning,
erkenning en een hoopvolle blik naar de toekomst. (...)’

Over de schrijfster: Christel van Essen werd op haar zeventiende gediagnosticeerd
met een sociale angststoornis en een depressie en heeft negen maanden in een kliniek
gezeten voor behandeling ervan. Ze is maatschappelijk werkster met een aantekening
GGZ-agoog en een certificaat Ervaringsdeskundigheid.

Leesfragment; http://www.isditheteinde.nl/images/boek leesfragment.pdf

Liesbeth Gijsbers: ‘Ik en de verloren ander’ Kleine filosofie van rouw en verlangen.
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2014. ISBN 9789021143699 ( Rouw/ Verlies/
Suicide/AG/PO) www.uitgeverijmeinema.nl

Soort boek/Ziekte stijl:

Liesbeth Gijsbers schreef dit boek omdat ze zich afrvroeg hoe je met verlammende
gevoelens van schuld woede en schaamte moet omgaan nadat iemand suicide heeft
gepleegd. Zij schets haar eigen zoektocht naar houvast en een leefbare toekomst. De
Frans Joodse filosoof Emanuel Levinas gaf haar steun.
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