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Boek van 128 pagina’s van Ad van der Waals over hoe een goedbedoeld sociaal en 

commercieel project reeds na 4 maanden roemloos ten onder ging. Later heeft nooit 

meer een dagblad een enigszins vergelijkbaar initiatief genomen. Waarom? Dat staat in 

dit boek beschreven. 

Cover: ‘Na een voorbereiding van twee jaar verscheen begin juni 1975 onder de titel Het 

Gesproken Dagblad een dagelijks verschijnende krant op geluidscassette voor blinden 

en slechtzienden. Het initiatief lag bij de uitgever van het dagblad De Telegraaf en de Le 

Sage ten Broek Blindenbibliotheek in Nijmegen. De uitgave werd echter al na vier 

maanden gestaakt. Dat gebeurde formeel omdat de oplage ver achterbleef bij de 

verwachtingen. Ook andere factoren dwongen de initiatiefnemers echter tot die stap. Het 

ontbreken van een draagvlak bij organisaties van en voor blinden en slechtzienden was 

de meest opvallende. (…)  Dit boek bevat een reconstructie van de gebeurtenissen 

rondom Het Gesproken Dagblad tussen 1973 en 1976 en de rol daarin van de overheid, 

de blindenbibliotheken. (…)’ 

 

 


