
Grace: ‘Burn-out en zo’ Over leven met hoop en vrees. Uitgeverij  Groen/Jongbloed, 

Heerenveen 2012. ISBN 9789088970320 (Burn-out/Spiritualiteit/ ED) Zie ook: 

www.jongbloed.com 

 

Boek van 63 pagina’s waarin Grace ( pseudoniem) openhartig schrijft over de twee 

burnouts die ze meemaakte.  Ze beschrijft zowel haar dieptepunten als de periode van 

genezing. Daarbij heeft ze veel steun gehad aan haar geloof. Geïllustreerd met zwart-wit 

sfeerfoto's. 

http://www.kameel.nl/producten/boeken/kerk-en-samenleving/levensverhalen/burn-

out-en-zo:9789088970320 : 'Mijn leven ervoer ik als een strak aangeregen korset. Ik 

kon amper ademhalen - figuurlijk, soms ook letterlijk. Ik zat gevangen in m'n eigen 

burn-out. Wist niet welke kan ik op moest gaan, wat een goede weg, een goede manier 

was om het korset te ontvluchten.'  

 

Recensie: Bol.com: Jenno Sijtsma: (…) In dit boek vertelt ze vanuit die ervaring en 

beleving, over intens opgebrand zijn, leeg zijn, onvoorstelbaar moe, bang en angstig zijn 

in slapeloze nachten. De tweede keer was er een totale psychische uitputting, en onder 

meer in de angst het denken: maak er een eind aan. Maar in alles straalt ineens Gods 

liefde haar tegemoet: ze leest Psalm 28, een onbekende die met haar praat en bidt, een 

oude man die zomaar na een gesprek haar de handen oplegt en beveelt gezond te zijn in 

Jezus' naam. (…)’ 
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