
 

Bespreking: Guus van der Veer 

 

Coen Verbraak: ‘Kijken in de ziel. Op de drempel’ Leven in het zicht van de dood. 

Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 2014. ISBN 9789462548923. (Kanker, ALS/PO) 

Zie ook: https://www.thomasrap.nl/  

Soort boek/ziekte/stijl:   

Dit boek (233 bladzijden) bevat acht interviews met mensen die van de dokter te 

horen hadden gekregen dat ze binnen afzienbare tijd zouden sterven. Zeven van hen 

lijden of leden  aan kanker, de achtste aan ALS. 

Over de schrijver:    
Coen Verbraak  (1965) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Tijdens zijn studie begon hij met journalistieke werkzaamheden. In december 1986 
maakte hij zijn eerste radioprogramma voor de VARA (over Godfried Bomans), het 
jaar daarna publiceerde hij zijn eerste stukken in Vrij Nederland. In 1993 studeerde 
hij af in het tijdvak Eigentijdse Geschiedenis p een radiodocumentaire over Joop den 
Uyl, die door de NOS werd uitgezonden. Zijn reeks Kijken in de ziel over psychiaters 
werd in 2010 bekroond met de zilveren Nipkovschijf. 

Korte beschrijving:  

Het boek  gaat voornamelijk over hoe het is om te leven in het zicht van het einde en 

de emoties die met het sterven verbonden zijn. In drie van de interviews komt 

terloops de belevingen van de geïnterviewde rondom  kanker aan de orde 

Citaten: 

Blz. 97: “Want we hebben een soort mythe gemaakt van kankerpatiënten. Dat je altijd 

vecht, dat je altijd dapper bent, dat je het zo goed doet. Als mensen dat tegen je 

zeggen, ontneemt dat je meteen de mogelijkheid om kwetsbaar te zijn. De 

gelegenheid om je angsten te delen. Ik ging die held spelen. Dus ik troostte iedereen 

om me heen. Ik was die blije eikel die dankbaar was voor elke merel die in de boom 

aan het fluiten was. Ondertussen voel je hoe verwijderd je raakt van de werkelijkheid. 

Want ik was opnieuw een rol aan het spelen. ” 

Blz. 166: “Je hebt bijvoorbeeld zo’n actie Sta op tegen kanker, die Pink Ribbon elk 

jaar in oktober organiseert. Daar gaat toch de suggestie van uit: vecht nou 

alsjeblieft. Ik heb daar ook veel moeite mee gehad toen ik ervoor koos geen 

behandelingen meer te ondergaan toen de kanker twee jaar geleden terugkwam.” 

Blz. 219: “Ik merk het bij die vermoeidheidsaanvallen. Als ik opsta en ik ben moe, dan 

sla ik vanzelf rechtsaf. Dan ga ik pootje over. Mijn evenwicht is weg, waardoor ik  
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bepaalde dingengewoon niet kan. (..) Ik kan in deze situatie gewoon de kracht niet 

vinden om alleen maar geluk te zien. Want als je alleen maar geluk ziet, dan besef je 

des te meer dat je dood gaat.” 

Recensies/Extra: gedeelten van de interviews zijn te zien op 

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/342210/Kijken_In_De_Ziel_Op_De_

Drempel.html  

http://www.medischcontact.nl/Media-Cultuur/Televisie/Tvprogramma/152331/Tv-

Kijken-in-de-ziel.-Op-de-drempel.htm 

http://www.vpro.nl/boeken/speel.RBX_VPRO_3000625.html  
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