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Covertekst: ‘Dit is het verhaal van een volwassen vrouw, die als kind, geen kindje van 

God mocht zijn, als ze niet zou zwijgen. 

Ik ben geboren in 1953 in een rooms-katholiek gezin, waar kerk en geestelijken een grote 

rol speelden. 

Na het misbruik door een kapelaan, mijn vader,  mijn familie, en door diverse  mannen 

in mijn leven ,besloot ik mijn verhaal kenbaar te maken. 

De wereld mag weten ,wat er achter de muren van de kerk en bij mij thuis gebeurde. 

De angst om niet geloofd te worden, deed me zwijgen.         

Maar dat zwijgen is nu doorbroken...’ Boek van 118 pagina’s. 

 

Recensie/Extra: 

Bol.com: AnnitaM 16 maart 2014: ‘Een boek om in een adem uit te lezen. Een waar 

schokkend verhaal. Ook ik opgroeide op in deze zelfde katholieke gemeenschap. Alleen 

met het verschil dat ik tot tegenstelling met de schrijfster een zonnige jeugd had. Hoe je 

na het lezen van dit boek pas beseft wat het betekent om zo op te mogen groeien. Respect 

voor de Tiekje Abraham.’ 
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