Chantal Deen: ‘Gewoon K’ Uitgeverij personalia, Leens 2015. ISBN 9789079287574. (
Borstkanker/ Kanker/ ED) Zie ook: www.uitgeverijpersonalia.nl en
http://www.gewoonk.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Boek van 296 pagina’s waarin Chantal Deen een jaar uit haar leven beschrijft waarin zij
behandeld werd voor borstkanker. Ze schrijft vanaf de diagnose tot aan de genezing, gaat
niet zozeer in op medische aspecten, hoewel ze soms wel details over behandelingen
benoemd. Recht voor zijn raap en met humor geschreven.

Cover tekst: ‘In maart 2014 kreeg Chantal de diagnose borstkanker. De vraag 'waarom
ik?' is echter nooit bij haar opgekomen: 'Tk heb gewoon dikke, vette pech gehad.' Mooier
kan ze het niet maken, wel ontroerend, grappig en oprecht. Haar wereld veranderde in
een wereld van fotoshoots, chemo's, cavia's, geheime genootschappen, verbale diarree,
kankergym, Huil de la Tourette, port-a-karma's, figuurpoepen, Dokter McDreamy,
Gouden Crocs en plafonddiensten. Na een pittig maar ook mooi jaar, kan ze nu zeggen
dat ze borstkanker heeft gehad: 'Tk mag de gevangenis uit en terug naar Start.'

http://uitgeverij-personalia.nl/boekwinkel/gewoon-k-2: ‘Vorig jaar maart (2014) kreeg
ik de diagnose borstkanker. Vanaf die tijd leefde ik in een achtbaan en was/is er altijd
kermis in mijn hoofd. Iemand raadde mij aan om te gaan bloggen zodat ik niet iedere
keer mijn verhaal opnieuw hoefde te vertellen. Dit leek mij inderdaad een mooi platform
om mijn kermis een plek te geven. Zo konden mijn lieve vrienden, familie, collega’s,
kennissen en ander gespuis lezen hoe het met mij ging. Niet bijster origineel maar wel
mijn verhaal. Ik kreeg er, gek genoeg, steeds meer lol in om mijn ervaringen op te
schrijven. Mijn blogavonturen, overpeinzingen, angsten maar ook vrolijke momenten
zijn nu gebundeld in het boek ‘Gewoon K. Waarom de titel ‘Gewoon K’? Nou, omdat het
leven soms gewoon kut is of gewoon klote of iets anders k- erigs. Let op! Het is zeker
geen triest of verdrietig verhaal. Daar ben ik a. de persoon niet voor en b. daar was de
uitslag ook niet naar.’

Over de schrijfster:

Chantal Deen is 47 jaar, getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Ze werkt als
accountmanager en marketing-/communicatieadviseur, en geeft twee uurtjes les op een
sportschool. In 2014 werd bij haar borstkanker geconstateerd.

http://gewoonk.nl/wie-ben-ik/:‘In het dagelijks leven neem ik geen blad voor de mond
en mijn humor grenst af en toe aan het zwartgallige, vergeef het mij als het soms wat
heftig bij je over- of binnenkomt.’

Recensies/Extra:

Zie: http://gewoonk.nl/in-de-media/

NBD Biblion | Willy Salemink: “Zo met de deur in huis vallen als Chantal Deen met de
titel van haar boek doet, zo schrijft ze ook haar ervaringen en gevoelens op — of van zich
af — over haar borstkanker. In korte hoofdstukken, die erg aan columns doen denken,
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komt met veel humor en een portie zelfspot de mallemolen van diagnose, angst, chemo,
bestraling en operatie langs. Dit is vaker beschreven in een egodocument, maar de stijl
van deze auteur is zeer verfrissend en direct. (...)’

http://gewoonk.nl/boek/

Blog: http://gewoonk.nl/blog/
http://toughdutchcookie.blogspot.nl/2015/04/gewoon-k.html
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