
Recensent: Sylvia Oost Lievense 

Gaby Deijs: "Van Hoogkarspel Naar Uruzgan Dagboek Van Een Veteraan' 

Uitgeverij Marmer, Baarn 2012. ISBN 9789460680861 ( Geestelijke 

gezondheidszorg/PTSS/ Communicatie/ Emoties/ Informatief/ Persoonlijke 

Relaties/ED/AG/1 ) Zie ook: www.uitgeverijmarmer.nl; info@uitgeverijmarmer.nl.  

Soort boek/stijl/ziekte: In dit boek van 222 bladzijde schrijft Gaby Deijs over zijn 

ervaringen als beroepsmilitair tijdens twee uitzendingen voor een vredesmissie onder de 

vlag van de Navo. Tijdens deze missies heeft hij een dagboek bijgehouden. Hij beschrijft 

de dagelijkse gang van zaken op een militaire basis, maar ook wat die uitzendingen 

betekenen voor je persoonlijke ontwikkeling, het thuisfront en de impact die het heeft op 

persoonlijke relaties.                                                               

Het boek is voorzien van een uitgebreide verklarende woordenlijst en een uitleg over de 

organisatie van de krijgsmacht. 

Over de schrijver: Gaby Deijs is geboren in 1983. Hij groeit op in de kop van Noord-

Holland. Thuis loopt het niet altijd even lekker en op school wordt hij regelmatig gepest. 

Zo groeit de behoefte om wat verder van huis te gaan, een televisieserie over het 

avontuurlijke leven bij de marine doet de rest. Op 17 jarige leeftijd meldt hij zich in 

Amsterdam bij de marine. Om medische redenen wordt hij hiervoor afgekeurd, maar hij 

wordt wel toegelaten tot de landmacht. Hij is opgeleid als mineur ( militair werkzaam bij 

de genie ) en explosievenverkenner. In 2004 wordt hij uitgezonden naar Irak, in 2007 

naar Uruzgan. 

Korte beschrijving: 6 augustus 2001 meldt Gaby zich bij de kazerne in Ermelo, waar 

hij in drie maanden wordt opgeleid tot militair. Na zijn opleiding gaat hij naar Seedorf 

en krijgt een functie als vrachtwagenchauffeur bij de genie. Al gauw blijkt dat de functie 

veel meer inhoudt en draait hij volledig mee in de geniegroep. In het weekend gaat hij 

naar huis. Hij merkt hoeveel de wereld van zijn vrienden verschilt van de wereld, waarin 

hijzelf leeft. Deze kloof tussen twee werelden komt telkens in zijn verhaal terug. Hij 

wordt eigenlijk steeds groter naarmate zijn ervaringen heftiger worden. Tijdens het 

uitgaan met zijn vrienden leert hij Gerda kennen. Met haar bouwt hij een relatie op, die 

tijdens de uitzendingen zich door middel van brieven en e-mails ontwikkelt tot een 

hechte en toekomstbestendige band. Tijdens de missies maakt hij veel mee, de ergste 

vervelingen, het eindeloos wachtlopen, maar ook vijandelijke aanvallen, 

zelfmoordaanslagen en het verlies van kameraden. De onderlinge saamhorigheid, maar 

ook de spanning met een leidinggevende zijn een vast bestanddeel van zijn leven als 

militair. Na de dood van een van zijn kameraden schrijft Gaby in een weblog alle 

innerlijke woede en onmacht die hij voelt van zich af. Hierbij geeft hij ongewild geheime 

gegevens prijs. Ogenblikkelijk wordt hij gebeld door de MIVD (Militaire Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst) met de opdracht alles te wissen. Hij denkt dat hiermee de kous af is. 

Dit blijkt niet het geval. Terug in Nederland wordt hij door de Koninklijke Marechaussee 
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verhoord en later veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. Hij is hierover erg verbitterd. 

Gaby kan slecht praten over zijn ervaringen, deels omdat hij het gevoel heeft, dat je het 

alleen kan begrijpen als je er bij bent geweest, maar ook omdat hij zelf de twee werelden 

gescheiden wil houden. Inmidels heeft hij meer afstand genomen, kan nog altijd moeilijk 

verkroppen dat Defensie hem een taakstraf heeft opgelegd, maar heeft hij ook het gevoel 

dat hij door al die ervaringen alleen maar beter is geworden. Hij is zich meer bewust van 

de dingen, die hij doet en geniet daar ook meer van. Het leven kan immers zo voorbij 

zijn. Dat is ook de boodschap die hij wil overbrengen. 

Wat viel op: Het boek geeft een duidelijk beeld van het leven op een militaire basis 

tijdens een vredesmissie. Het eindeloze wachtlopen, de verveling, maar ook de spanning 

als er gevaar dreigt. De angst, die gevoeld wordt en de woede en het verdriet als er 

slachtoffers vallen. Gaby Deijs schets ook het dilemma hoe je het thuisfront informeert 

over alles wat je meemaakt. Aan de ene kant is er de behoefte om te delen, aan de andere 

kant wil je het thuisfront niet nodeloos ongerust maken. Het boek zal bij veteranen een 

gevoel van herkenning geven. Ook voor niet-militairen is het een zeer lezenswaardig 

verhaal en zal het het begrip en waardering voor deelnemers aan vredesmissies 

vergroten. 

Citaten: Pag. 46: "De meeste jongens houden hun emoties voor zichzelf, behalve als er 

thuis echt wat aan de hand is, met hun familie, hun vriendin. Dan bespreken ze dat met 

een kameraad. Ik heb een paar relaties stuk zien gaan, maar zelf ben ik nooit bang 

geweest Gerda tijdens de missie kwijt te raken. Ik wist gewoon dat het goed zat."                                                                                                  

 

Pag. 78: "Hoe moet ik dit aan de mensen thuis vertellen?.......Met mijn ouders? Gerda? 

Ik weet dat ze het nieuws volgen, en dus ook de beelden zien van Steensma die op 

Eindhoven aankomt; dat het ze misschien beangstigt. Maar ik zit er middenin. Terwijl ik 

nadenk over de afgelopen dagen, vieren mijn vrienden thuis feest, gaat het leven gewoon 

verder. 'We gaan vanavond uit, de kat krijgt eten, met je oom en tante is alles goed, de 

auto is weer gewassen, het is uit tussen die en die en hoe is het trouwens met jou?' Daar 

kan ik dan moeilijk antwoord opgeven. Ik wil ook dat het leven thuis gewoon doorgaat, 

en ik wil Gerda en mijn ouders niet opzadelen met de informatie van hier; dan maak ik 

het misschien te erg, en ze zouden het toch niet kunnen begrijpen;..."   

Pag. 119: "Dan is het weer wachten. En wachten. Ik zit achter de .50 en neem waar. Dat is 

alles wat we doen: kijken, waarnemen. Je gaat je onherroepelijk vervelen omdat de 

patrouilles meestal een paar uur weg zijn."                               

Pag. 199: "Hoewel ik nog steeds moeilijk kan vergeten wat Defensie me heeft aangedaan 

met die taakstraf, is het toch dezelfde Defensie die me heeft gemaakt tot wie ik nu ben. 

Dat ik nu weet wat me gelukkig maakt, wat belangrijk voor me is....Er zijn natuurlijk 

goeie en slechte dingen bij Defensie gebeurd, maar als je alles bij elkaar optelt, word je 

van al die ervaringen alleen maar beter."  



Recensies/Extra: 

http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/254-besprekingen-

van-boeken/boeken-vredesmissies/1082-deijs-gaby-van-hoogkarspel-naar-uruzgan  

‘(…) Mocht Deijs genoeg krijgen van het werk bij Defensie dan kan hij zo een loopbaan 

als chroniqueur van "leven en werken" bij Defensie beginnen. Deijs is als schrijver een 

verademing, zeker na het lezen van het werk van Niels Roelen; (…)’ 

 

http://www.bol.com/nl/p/van-hoogkarspel-tot-uruzgan/9200000002831894/  

E. Westerhuis: ‘(…) Zijn verslag geeft een eerlijk beeld van het leven en werken van de 

gewone soldaat tijdens een uitzending. Van de alledaagse gang van zaken op de 

compound tot en met de angsten tijdens de patrouilles en de vuurgevechten met de 

taliban. Voor degenen die er geweest zijn, verhalen met een glimlach van herkenning. 

Voor de achterblijvers leveren zijn indrukken een beter begrip op voor het Nederlandse 

operationele optreden in den vreemde. Vergelijkbaar met boeken als 'Taskforce Uruzgan' 

van Gijs Scholtens (2007)* en 'Officier in Afghanistan' van Esmeralda Kleinreesink 

(2012)**.’ 

Amsterdam, 21 januari 2016. 
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