Teus Weijman: ‘Slakkenspoor’ Uitgeverij Pumbo 2016. ISBN 9789492182548 Zie ook:
www.pumbo.nl en www.boekenbestellen.nl (Multiple Sclerose (MS)/ Ongeluk/
Geestelijke gezondheidszorg/ED)

Soort boek/Ziekte /Stijl:

Boek van 330 pagina’s waarin Teus Weijman schrijft over zijn leven van 2000 tot 2010.
Bij hem werd in 2001 de ziekte Multiple Sclerose (MS) gediagnosticeerd. In het boek
schrijft hij over de behandeling van de ziekte en het leven met de ziekte. Daarnaast
komen de echtscheiding en het ongeluk dat hij heeft meegemaakt aan bod. Dit boek
schreef hij om te laten zien hoe het vroeger was, hoe het nu is, hoe hij omging met
vriendschappen en relaties en hoe zijn persoonlijke ontwikkeling is gegaan. Het heeft
zijn kijk op zaken veranderd.

Covertekst: ‘Een sprookje: een lieve vrouw, twee mooie dochters, een goede baan en een
fantastisch huis. En dan had Teus ook nog eens een groot aantal vrienden en in zijn vrije
uren kon hij zich helemaal overgeven aan zijn passie, schaken. Niets ontbrak.

Totdat de eerste barst ontstond. Wat bedoeld was voor altijd, bleek niet voor altijd.
Echtscheiding. Weggaan, de kinderen minder zien, alleen wonen. Het lukte hem, hij
krabbelde weer op en dacht de klap te boven te zijn. Tot woensdag 23 mei 2001. De arts
sprak het vonnis: MS, voluit Multiple Sclerose. Rachel Weijman, dochter van.’

Over de schrijver:

Teus Weijman (1960) is geboren en getogen in Ede als de oudste in een gezin met drie
kinderen. Hijj is gescheiden en vader van twee dochters en werkte bij Ohra
Verzekeringen. Dat werk heeft hij moeten opgeven vanwege de ziekte MS die bij hem
werd gediagnosticeerd. Weijman schreef dit boek in zeven en een half jaar omdat hij zijn
verhaal wilde delen over zijn echtscheiding, zijn auto-ongeluk en het leven met de ziekte
Multiple Sclerose (MS).

Citaten:

Pag.52: ‘Op een aantal mensen die ik deze avond heb ontmoet, wil ik niet, echt niet gaan
lijken. Ze ZIJN hun ziekte. Ik neem een fikse slok van mijn bier en beloof mezelf DAT
niet te zijn.’

Pag.169: ‘Als ik meer ben dan mijn lichaam, meer dan mijn gevoelens, meer dan mijn
verlangens en mijn gedachten, wie of wat ben ik dan? In mezelf bevestig ik: ‘Ik ben een
centrum van puur zuiver bewustzijn, van stilte en van wil. Ik ben mijzelf bewust. (...)’

Extra/Recensies:
http://edestad.nl/lokaal /teus-weijman-schrijft-boek-slakkenspoor-87571

http://www.paagman.nl/product/slakkenspoor/56312679/index.html
"Vallen en weer opstaan, keer op keer. En dan toch een kunstwerk van je leven maken."
Nellie Markus. -
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