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Soort boek/Ziekte/Stijl:
Covertekst: ‘Als je je dochtertje in je armen stilaan witter en kouder hebt voelen worden

Als de ziekte van je overleden kind niet tijdens de zwangerschap kan worden
opgespoord ...
Als iedereen je afraadt om nog meer risico’s te nemen ...

Hoever ben je dan nog bereid te gaan voor je kinderwens?

In dit boek vertellen twee jonge ouders over de ongeneeslijke ziekte van hun pasgeboren
dochtertje Imke en de keuze om haar tot het laatste moment in de verbondenheid van
hun gezin te laten leven. Midden in de donkere dagen die op Imkes dood volgen, geven
ze samen een antwoord op het moeilijkste dilemma uit hun leven: hun kinderwens
opgeven of voor een nieuwe zwangerschap gaan?

Ze kiezen uiteindelijk een tweede keer voor het leven ...’

Boek van 157 pagina’s met een voorwoord van Manu Keirse, emeritus hoogleraar
verliesverwerking aan de faculteit geneeskunde, KU Leuven.

Recensie/Extra:

Bol.com: T. van Oirschot-Sparla: ‘Het eerste kind werd gezond geboren en groeide
normaal op. Het tweede kind overleed tot groot verdriet van haar ouders (de auteurs van
dit boek) aan een degeneratieziekte, al na enige maanden. Als de jonge moeder opnieuw
in verwachting is, maken de beide ouders een onzekere tijd van hoop en angst door.
Maar het derde kind wordt gezond geboren en iedereen is zielsgelukkig. Het overleden
zusje wordt echter niet vergeten en heeft ook steeds een eigen plaatsje in het gezin. (...)’
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