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Soort boek/Ziekte/Stijl: 

Covertekst: ‘In nog geen drie jaar ziet Willem van Kolfschoten zijn gelukkig en liefdevol 

gezin gehalveerd. In november 2009 overlijdt zijn vrouw Cilia aan kanker, in 

september 2012 komt zijn jongste zoon om bij een onverklaarbaar motorongeluk. 

Tegen de achtergrond van deze tragische omslag in zijn leven, herbeleeft de schrijver de 

vele mooie momenten die hij met René in het gezin meemaakte. Opvallend is dat de 

schrijver een bijna filmische weergave van de gebeurtenissen weet te bereiken. Zo 

ontstaat voor de lezer een direct herkenbare en invoelbare werkelijkheid, waarin het 

gewone in het leven bijzonder en het bijzondere gewoon wordt.’ Boek van 282 pagina’s. 

 

Over de schrijver: 

Willem van Kolfschoten (1946) groeide op in Zeist.  Hij was getrouwd met Cilia Laan en  

kreeg met haar twee zonen, Michiel en René. Hij werkte o.a. as buschauffeur, maar is 

nu gepensioneerd. In 1981 ging hij met zijn gezin in Lelystad wonen. Cilia  

is op 56-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van longkanker met uitzaaiingen in de 

lever. Zijn zoon René stierf na een motorongeluk. 

 Extra: 

https://www.facebook.com/Renederlander/  

http://www.freemusketeers.nl/
https://www.facebook.com/Renederlander/

