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Soort boek/Ziekte/stijl: 

Boek van 50 pagina’s waarin Klaas Snijder in korte stukjes in rijmvorm beschrijft hoe 

zijn vrouw een beroerte krijgt en hun leven veranderde. Met foto’s ter illustratie. 

Covertekst: ‘De toekomst is niet voorspelbaar 

Daarom is dit een boek zonder end 

Maar langzamerhand wel regelbaar 

Altijd hopend op een Happy End 

Zo is dit dus omschreven 

Hoe het met een beroerte je kan vergaan 

Blijven hopen dat de zon blijft schijnen 

En je niet achterblijft met de maan’ 

Over de schrijver: 

Klaas Snijder is getrouwd  en heeft twee kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zijn 

vrouw kreeg op de camping een beroerte toen zij 56 jaar getrouwd waren.  

Mag ik mij even voorstellen: 

(2 pagina’s voor de inhoudsopgave, niet genummerde bladen):  

‘Ik ben geen rijmelaar of profeet 

Hopelijk dat u dat niet vergeet 

Bij het lezen van deze gedichten hier 

Dan wens ik u veel leesplezier 

Citaat: 

https://www.pumbo.nl/boek/hoe-het-leven-veranderd-door-een-beroerte-kleur: 

In die beginfase van de beroerte wordt al beslist 

Haal je de boot of heb je hem gemist 

Wat heeft die los geslagen bloedprop je aangedaan 

Is er nog kans op een redelijk bestaan 

Zijn je hersens nog wat in takt 

Of is daar teveel uit gepakt 

enz. 

Extra: 

Inhoudsopgave zie: https://www.pumbo.nl/boek/hoe-het-leven-veranderd-door-een-

beroerte-kleur 
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