
Recensente: Franka van Poelgeest 
 
Ans Markus: 'Het is goed zo.' 'Intieme schilderingen over langzaam afscheid nemen.' 
Fontaine Uitgevers, Hilversum, in samenwerking met New Skool Media, Amsterdam 2015. 
ISBN 9789059566569 Zie ook: www.fontaineuitgevers.nl en www.newskoolmedia.nl 
(Dementie/ Aftakeling/Familieverhoudingen/Persoonlijke relaties/PO)  
 
Soort boek/ziekte/stijl: 
Verzameling (55 blz.) korte bespiegelingen van kunstenares Ans Markus over de bezoekjes 
die zij bracht aan haar dementerende moeder tijdens diens laatste levensjaren in een 
verzorgingstehuis. Vervolg op 'De pijn van oud'. De verhaaltjes worden afgewisseld met 
realistische schilderijen gemaakt door de schrijfster. 
 
Over de schrijfster: 
Ans Markus staat bekend om haar realistische schilderijen van vrouwen in windsels. Ook 
heeft zij verschillende bekende Nederlanders geschilderd en exposeert zij regelmatig. In 
2009 werd  ze uitgeroepen tot kunstenares van het jaar.  
Zie ook www.ansmarkus.nl. 
 
Korte beschrijving: 
Ans Markus beschrijft op simpele en intieme wijze de verwarring, de schuldgevoelens en 
de ontroering die zij beleeft tijdens de dagelijkse bezoekjes aan haar moeder. Haar rol als 
onderdanige dochter maakt plaats voor een rol als troostende en zorgende ouder. Haar 
moeder is weliswaar afhankelijk en in de war maar toch is het lastig om haar volledig als 
kind te zien. Een kind groeit immers op richting een onafhankelijke toekomst terwijl de 
hoogbejaarde mevrouw Markus op weg is naar het einde van haar volbrachte leven. Maar 
dat einde laat lang op zich wachten en ondertussen heeft de dochter het zwaar met de 
omkering van de rollen en de verantwoordelijkheid van de dagelijkse bezoeken. 
 
Wat viel op: 
Behalve een persoonlijk portret is dit boekje ook een expliciete aanklacht tegen het systeem 
waarbinnen zorgmedewerkers nauwelijks de tijd krijg om fatsoenlijk zorg te verlenen aan 
de kwetsbare mensen die wij uiteindelijk allemaal zullen worden. 
 
Citaten: 
P. 9: “Zo moet mijn moeder zich ooit gevoeld hebben toen zij mij de eerste dag achterliet 
op de kleuterschool. Onmachtig. Niet in staat het eenzame verdriet van het krijsende 
peutertje goed te maken. Nu laat ik mijn oude mama achter in het bejaardentehuis.” 
P. 10: “De kleutertijd en de ouderdom zijn te vergelijken, alleen is de volgorde anders. 
Vroeger moest je iets leren, nu is het zaak om zachtjes aan los te laten.” 
P. 13: “Ze heeft hier niet om gevraagd, ze is onmachtig en wordt betutteld, soms vernederd. 
Vaak voelt ze zich angstig, wantrouwig en niet gehoord, zo voel ik de pijn van mijn bijna 
honderdjarige moeder met haar mee.” 
P. 17: “Omdat ze al zo oud is, wil ik haar maar liever niet onrustig maken. Terwijl ik het 
eigenlijk ook graag eens over haar naderende einde zou willen hebben. Als je over een paar 
dagen honderd wordt, moet het toch mogelijk zijn daar samen over te praten.” 
P. 18: “Hoe lang gaat het nog duren ? Ze heeft al zo lang geen plezier meer in het leven. 
Tijdens de acht jaar in het tehuis heb ik haar nauwelijks een keer zien lachen.” 
P. 21: “Wie weet mag ik haar handen weer eens schilderen. Ze is dan nodig, en hoe graag 
wil je er als moeder niet zijn voor je kind? Nu ik er aan alle kanten voor haar moet zijn, is 
het voor haar heerlijk om iets voor haar dochter terug te kunnen doen.” 
P. 37: “Ze glijdt soms weg in de vergetelheid, haar ogen zijn net niet helemaal gesloten, 
maar haar hele lichaam is al in rust. Hoe mooi zou het zijn als ze zo, terwijl ik er ben en 
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haar hand vasthoud, de eeuwige slaap binnenglijdt.” 
P. 38: “Als ik geen zin heb om te gaan, vind ik mezelf een slechte dochter. Maar ik ben ook 
maar een mens. Ik probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen, maar als ik me dan weer 
eens op mijn fietsje naar het bejaardentehuis haast , voel ik diep vanbinnen dat ik eigenlijk 
gewoon een keer lekker thuis had willen blijven.” 
P. 52/53: “Deze verzorgers krijgen van hogerhand nauwelijks gelegenheid om de meest 
noodzakelijke dingen te doen. Het is zwaar werk: tillen, verschonen, geduldig blijven. Er 
blijft geen tijd over om een arm om iemand heen te slaan. Deze lieve mensen, die zorgen 
voor mijn moeder, jouw vader, oma of opa, worden zwaar onderbetaald en 
ondergewaardeerd. Zij hebben een passie, een passie om mensen te helpen. Waardeer ze. 
Uiteindelijk zijn zij degenen waar wij allemaal afhankelijk van worden.” 
 
Recensies/Extra: 
http://www.zin.nl/2015/10/11/het-is-goed-zo/  
https://ned7.nl/vrije-tijd/cultuur/ans-markus-schildert-haar-moeder  
http://www.npo.nl/tijd-voor-max-hallo-nederland/01-12-2015/POW_02759150  
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