
Alex Bakker: ‘Mijn valse verleden’ Het autobiografische verhaal van een man geboren als 
meisje. Uitgeverij Nieuw Amsterdam 2014. ISBN 9789046808986. ( Transgender/ED) 
zie ook: www.nieuwamsterdam.nl  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Dit kan niet goed zijn. Ik ben historicus van beroep en ik vervals mijn eigen 
geschiedenis. Een man zonder verleden, wilde ik dat echt worden? (Cover tekst) 
Boek van 176 pagina’s waarin Alex Bakker beschrijft hoe hij geboren werd als meisje en 
op zijn 28ste besloot zich te laten ombouwen tot man. Het duurde jaren voordat hij zijn 
verhaal  in het openbaar durfde te vertellen. 
 
Cover tekst: ‘Alex Bakker werd geboren als jongste dochter in een protestants gezin in 
Drenthe. Op zijn achtentwintigste veranderde hij van geslacht. Een nieuw begin, in het 
juiste lichaam. Hij stopte alles wat herinnert aan zijn oude leven letterlijk in dozen, om 
die nooit meer open te doen. Ruim vijftien jaar later heeft hij eindelijk de moed 
verzameld om zijn jeugd onder ogen te zien. In Mijn valse verleden gaat Alex Bakker op 
zoek naar de pijnlijke waarheid van vroeger. Hoe was het om verraden te worden door je 
lichaam, om onmetelijk jaloers te zijn op jongens, en om te beslissen dat alles anders 
moest?’ 
 
Over de schrijver: 
Alex Bakker (1968) woont in Berlijn en Amsterdam en studeerde geschiedenis. Hij werkt 
als tekstschrijver, redacteur en researcher voor documentaires. Dit boek is zijn debuut. 
 
Recensies/Extra: 
https://www.youtube.com/watch?v=HAX9yPyexwY  
https://nl-nl.facebook.com/mijnvalseverleden  
http://www.deleesfabriek.nl/2014/05/mijn-valse-verleden-alex-bakker/ 
 
Michiel van Erp: ‘Prachtig geschreven boek over een universeel thema: de zoektocht naar 
jezelf. Ik was erg ontroerd.´  
 
Drs. J.H.A.M. Bekkers: ‘(…) De schrijver voelde al van jongs af aan dat er lichamelijk iets 
niet klopte met zijn gevoel van wie hij werkelijk was. Het waren angst en ontkenning die 
hem tegenhielden de werkelijkheid te erkennen en stappen te durven nemen. Pas op zijn 
28ste veranderde hij van geslacht. Na het nieuwe begin als man stopte hij zijn verleden 
weg. Vijftien jaar later heeft hij letterlijk de dozen van zijn verleden geopend en durfde 
hij zijn verleden onder ogen te zien. Tegelijk was dit een verwerking. Hij beschrijft het in 
dit boek op een boeiende en goed inleefbare wijze. Een goed boek voor transgenders en 
hun omgeving voor meer inzicht en begrip.’ 
 
JL Persrecensies: ‘Indrukwekkend debuut over de zoektocht naar een verdrongen 
verleden Off the record Dat Alex erg goed kon schrijven, wist ik al. Maar dat hij ooit 
vrouw was geweest, wist ik niet. Hij vertelde het mij drie jaar geleden, toen hij van plan 
was de dozen open te maken die hij in zijn huis in Berlijn had verstopt. Het schrijfproces 
was zwaar. Het eindresultaat is ongelooflijk indrukwekkend en veranderde mijn kijk op 
dit onderwerp definitief. ´  
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