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Soort boek/ziekte stijl: 
‘Wat is jou wens aan de toverfee?’ Waarop mama heeft geschreven: 
‘Maat 42 en nooit meer K.’’( pag.68) 
 
Boek van 127 pagina’s waarin Anneloes Wind beschrijft hoe bij haar moeder kanker 
werd geconstateerd, deze terugkwam en haar moeder terminale patiënt werd.  Ze licht 
deze ziekteperiode van haar moeder toe,  gaat in op hoe zij die periode heeft ervaren en 
laat haar moeder zelf ook aan het woord: 
Na haar overlijden heb ik haar dagboeken gevonden. Ik heb daarom ook kleine 
stukjes hieruit, in mijn boek verwerkt. ( Pag.10) 
 
http://www.freemusketeers.nl/boek/8223/maat-42-en-nooit-meer-k : ‘In de zomer 
van 2011 werd de schrijfster voor het eerst in haar leven met de ziekte kanker 
geconfronteerd. Haar moeder werd ongeneeslijk ziek en overleed een jaar later aan de 
gevolgen van leverkanker. Nooit eerder had zij in haar jonge leven zo’n klap te 
verwerken gekregen. Ze besloot haar ervaringen in een dagboek op te tekenen, wat zij 
later uitwerkte tot een boek.(…)’ 
 
Over de schrijfster: 
Anneloes Wind is HBO afgestudeerd als maatschappelijk werkster. Ze groeide op in 
een gezin samen met zus Simone en broer Nathan. Haar ouders scheidden. In 2011 
kwam bij haar moeder kanker terug aan de gevolgen waarvan zij in 2012 stierf. 
Anneloes houdt van lezen, schrijven, psychologie, astrologie en creativiteit op 
woongebied. Zij heeft een dochter van twaalf waar zij als alleenstaande moeder voor 
zorgt. 
  
Wat viel op: 
Hoe Anneloes vanuit haar perspectief belicht wat het met haar deed dat haar moeder 
zo ziek werd en stierf. Dat ze zich niet liet troosten, hoe ze ontkende en rouwde. 
 
Citaten: 
Pag. 16: ‘‘HET is misschien wel teruggekomen.’’ 
 
Pag. 26: ‘Westenberg zegt dat ik erg ziek ben. En ineens voel ik het ook allemaal. Ik 
ben steeds moe en het volle gevoel in mijn buik blijft ook steeds opspelen.’ 
 
Pag.27: ‘ Pas jaren later besef ik me dat ik sommige dingen te moeilijk vond. Wat kan 
een mens vluchten.’ 
 
Pag.45: ‘Waarom mocht een ander mij niet troosten of voor mij klaar staan? Ik denk 
dat ik graag op mezelf wilde vertrouwen. Dat ik het meest zware zelf moest doen.’ 
 
Pag.55: ‘‘Het overkwam me allemaal een beetje.’ ‘Nu ga ik er heel anders mee om’. 
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‘Veel bewuster.’ ‘Ik geloof dat ik nu ook veel sterker ben dan vier jaar geleden.’’ 
 
Pag.64: ‘De angst om mijn moeder te verliezen duizelt in mij.’ 
 
Pag.73: ‘Mama ligt ziek op bed. Zieker dan ik haar ooit heb gezien. Het beeld hakt erin 
als een mokerslag.’ 
 
Pag.79: ‘Op het moment dat mijn moeder in een terminaal stadium was gekomen, 
drong dat niet tot mij door.’ 
 
Pag.100: ‘Mary zit stil op mijn schoot. Ik had gewild dat de kerkdienst nooit zou 
aflopen.’ 


