
 
Elisabeth Anna Wolsink:‘Ik breng je naar de overkant’ Uitgeverij Ten Have, Kampen 
2006. ISBN 9025956939 (Zwangerschapsproblemen/ Bevallingsproblemen/Rouw/ 
Dood/ Emoties/ Bejegening/ ED) 
 
Covertekst: ‘Ik waarschuw u voor dit boek: ik kon het niet met droge ogen lezen en er 
wordt ook in gevloekt... Een moeder vertelt haar verhaal aan haar zoontje dat in 1977 
levenloos werd geboren. Zij laat u en mij meeluisteren. Dit boek is een aanrader voor 
huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en kraamverpleegkundigen. Een aanrader 
voor uitvaartleiders en beheerders van begraafplaatsen die brieven sturen over het 
ruimen van graven. Een aanrader ook voor geestelijk verzorgers en anderen die in 
contact komen met moeders die een baby aan de dood verloren. En ronduit niet te 
missen voor alle moeders, vaders, grootouders, broers en zussen die eenzelfde verlies 
moesten ervaren. Opdat er meer begrip komt voor alle vrouwen die dit intense verdriet 
hebben meegemaakt. Marinus van den Berg, pastor, publicist over verlies en rouw 
Marinus van den Berg’  
In dagboekvorm geschreven boek van 96 pagina’s waarin een moeder 20 jaar later 
beschrijft hoe haar kind in de zeventiger jaren doodgeboren werd. Ze had zelf het idee 
dat er iets niet goed was, maar daar werd niet op ingegaan en toen uiteindelijk 
duidelijk werd dat ze gelijk had,  was er geen mogelijkheid om gevoelens en emoties te 
verwerken. Elisabeth Anna Wolsink mocht ook haar geboren kindje niet zien en mee 
begraven. Gelukkig is dat momenteel anders. Met een nawoord van Marinus van den 
Berg. 
 
Recensie/Extra: 
Bol.com F.M. Boon: ‘Het verhaal in dagboekvorm.(…) in dit geval is het boek 
geschreven en afgerond vijfentwintig jaar na dato. Anders dan de titel wellicht 
suggereert, is dit absoluut geen boek dat vol staat met religieuze teksten, integendeel. 
Lees de titel als: 'Ik heb het een plaats kunnen geven ondanks alles'. (…)’ 
 
 
 


