Sanne van Driel: ‘De strijd van een klein meisje’ Een filosofie van anorexia. Uitgeverij
Klement, 2016. ISBN: 9789086871773 Zie ook: http://www.uitgeverijklement.nl
(Anorexia/Eetproblemen/Informatief/ Vernieuwende patiéntvriendelijke ideeén/
ED/AG)

Soort boek/Ziekte/ Stijl:

Uitgeverijklement.nl: ‘Sanne van Driel onderzoekt hoe zij anorexia, een pathologie die
voornamelijk bij meisjes voorkomt, anders kan denken en schrijven.

Ze verlegt de focus van ‘de strijd tegen anorexia’ naar anorexia als strijd, een strijd die
blootlegt hoe — in de lijn van Foucaults analyse van de disciplinerende macht die
zichzelf autonoom achtende subjecten produceert — (meisjes)lichamen tot
(vrouw)subject gemaakt worden. Maar ook hoe een anorexiet met haar hongerpraktijk
aan deze subjectivering probeert te ontsnappen en het zicht opent op de mogelijkheid
van een ander leven. Deleuzes concept van het kleine meisje duidt in dit schrijven op
het vermogen van zowel anorexia als de filosofie om te ontsnappen aan het
vanzelfsprekende en dit anders te denken.’

Over de schrijfster:

Sanne van Driel (1986) studeerde filosofie en studeerde in 2012 af met de scriptie De
strijd van het kleine meisje, Ze won er in 2014 de Van Helsdingen aanmoedigingsprijs
van de Stichting Psychiatrie en Filosofie mee. Van seze scriptie is dit boek gemaakt.
Sanne van Driel heeft zelf Anorexia gehad.

Zie ook: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-
3tpQ79gJUQJ:https://thesis.eur.nl/pub/11252 /masterscriptieSannevDriel3mei2012.d
oc+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b

Citaten:
Pag.12: ‘Hoe kun je een ‘ziekte’ die het lichaam kapot maakt ‘beter’ schrijven? Dit kan
alleen als taal werkelijk iets doet: niet slechts beschrijft, maar ook handelt.’

Pag.25: ‘ Het [Anorexia, Coleta] is ook een vermogen, een actieve poging iemand
anders te worden, niet ziek maar ‘beter’. Het is ook een strijd tegen degenen die deze
poging proberen te ondermijnen: goedbedoelende ouders, artsen, psychologen en
andere hulpverleners.’

Pag. 29: ‘Wat verstaan we onder anorexia? En, belangrijker: waar zoeken we haar
oorzaak, of oorsprong?

Pag.191: ‘Eerder is anorexia het lichaam zonderorganen van het meisje, de
limiettoestand van het meisje. In anorexia drukt het zijn zich op een voor de
moderniteit kenmerkende paradoxale wijze uit, waarin het meisje wordt verpletterd.
Hier stuiten we op de grens van dit boek, ...’
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Recensies/Extra:
http://www.psychiatrieenfilosofie.nl/bibliotheek/pia-dag/sanne-van-driel
http://www.filoblog.nl/2016/04/14/de-strijd-van-het-kleine-meisje/ Sanne van Driel:
‘(...)Ik heb me vaak een patiént gevoeld, en een klein meisje, in negatieve zin,
tegenover de Grote Mannen-Filosofen waarop ik me beroep. Ik vreesde het oordeel dat
ik zelf allang geveld had: anorexia is iets voor domme kleine meisjes. Tegelijkertijd
verzette het kleine meisje zich tegen dat oordeel. Zij wil serieus genomen worden — niet
als een gemankeerde volwassene, maar als meisje. Dit boek is dan ook vooral een
poging te schrijven tegen het oordeel in, een poging te schrijven in weerwil van
‘mezelf’. (...) De vrouwen in dit boek zijn klaar met het oordeel van de Man, Priester,
Psychotherapeut, Wetenschapper. Ze worstelen echter met ‘zichzelf’ en de vraag hoe ze
vanuit de positie van veroordeelde het oordeel te boven komen. Het meisje
functioneert in dit schrijven als het personage dat aan deze onmogelijke positie
ontsnapt.’

‘Met dit boek heeft Sanne van Driel de bakens verzet van het spreken en denken over
anorexia. (...) Het werkt bevrijdend voor iedereen die zich gevangen voelt in de eigen
identiteit, van patiént, behandelaar, klein meisje of deskundig filosoof.” (uit het
juryrapport van de Van Helsdingenprijs)

‘Dit boek is tegendraads. Toch weeft het zich in bestaande debatten over wat anorexia
nu precies “is”: het laat zien dat het voor alles een wordingsproces is dat slechts in zijn
meest fatale vormen tot de dood leidt. Het is geen therapieboek waarin nieuwe
behandelmethodes worden aangereikt. Het is vooral een doorleefde exercitie waarin
vanuit de diepte van een pathologie een stem wordt gegeven aan een verlangen dat
voorbij de hulpvraag zichzelf anders wil begrijpen.” — Henk Oosterling
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