
 
 
 
Esther Maria Magnis: ‘Mintijteer’ Uitgeverij van Wijnen, Franeker2016. ISBN 
9789051944914 Zie ook http://uitgeverijvanwijnen.blogspot.nl ( Kanker/ Tumor/ 
Spiritualiteit/PO)  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Hoewel Esther Maria Magnis het boek als roman heeft geschreven, licht ze in dit boek 
van 238 pagina’s toe hoe haar vader en broer stierven aan de gevolgen van kanker en 
hoe dat haar leven en geloven heeft beïnvloed. Esther Magnis gaat in op vragen als 
Waarom ben ik hier, wat is de zin van mijn leven? Waarom moet ik mijn vader en mijn 
broer verliezen? Waarom moeten mensen zo veel lijden? Waarom verhoort God mijn 
gebed niet? Hoe kan het dat Gods liefde anders is dan die van mensen?  
 
Covertekst:’ "Ik geloof dat wij God missen. Ik zou het geloof in God nooit iemand 
willen aanpraten of mij boven atheïsten willen verheffen. Ik weet dat er goede gronden 
zijn om niet te geloven. Maar vaak denk ik dat de meeste mensen er gewoon verdriet 
van hebben dat hij er niet is." Esther Maria Magnis weet: in God geloven is moeilijk. 
Omdat hij toelaat dat mensen lijden. Omdat hij onzichtbaar is. En zwijgt. Maar ze weet 
ook dat er in het leven niets groters bestaat.’  
 
Over de schrijfster: 
De Duitse Esther Maria Magnis (1980) studeerde religiewetenschappen en 
geschiedenis. Ze woont met man en twee kinderen in Berlijn waar ze ook werkt. 
Zie ook: 
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/pdf/Interview_Esther_Magnis_do
or_Rianne_Oosterom_Trouw_18_juni_2016.pdf  
Fragment: 
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/Leesfragment-Mintijteer.pdf  
 
Recensies/Extra: 
http://www.ichthusboekhandel.nl/upload/images/Mintijteerrecensie_Trouw_8_juni
_2016.pdf    
http://www.denieuwekoers.nl/mintijteer 
http://www.rd.nl/esther-maria-magnis-geen-leven-zonder-god-1.534508   
Bol.com, E. de Jager: ‘Op indringende wijze worden de persoonlijke ervaringen van de 
auteur met de dood en het lot beschreven. Door de onconventionele en onverbloemde 
manier van schrijven raakt haar verhaal diep. Als kind in de katholieke kerk vond de 
auteur God niet echt, maar haar verlangen naar Hem was er wel. Als ze vijftien is, 
wordt haar vader ongeneeslijk ziek. Ze stelt zichzelf vele vragen en vindt de 
antwoorden bij God. Aan het einde van het boek zegt de auteur dat ze nog steeds in 
God gelooft, meer dan ooit, ook al wordt ze door twijfels verteerd: ‘Ik begrijp God niet. 
Dat zeg ik hem ook.’ Maar ze heeft Hem beleefd: ‘Als zijn wil niet de grond onder ons 
bestaan was, zou ik hem op het matje roepen.(…)’ 
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/essay-op-dit-duitse-boek-zit-nederland-te-
wachten.1450969.lynkx  
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