Recensent: Franka van Poelgeest.

Anne-Marie Vermaat: "Lieverd, ik mis je zo. Zichtbaar verdriet levert meer troost op.”
Vermaat & Boer v.o.f., Pijnacker 2001. ISBN 9789080628632.
(Dood/Levenseinde/Rouw/Communicatie/Coping/Educatief/AG) Zie ook:
www.verliescommunicatie.nl

Soort boek/ziekte/stijl:
Verzameling (133 blz.) citaten en kanttekeningen over het belang van het kunnen
communiceren over verdriet.

Over de schrijfster:

Anne-Marie Vermaat heeft zich na een HBO-opleiding maatschappelijk werk
gespecialiseerd in de behandeling van de psychische gevolgen van verlieservaringen. Ze
volgde in dat kader verschillende opleidingen, trainingen en Masterclasses. Sinds 1997
heeft ze een praktijk voor individuele verliesbegeleiding en geeft ze trainingen en coaching.
Ze schreef verschillende boeken en artikelen.

Korte beschrijving:

De moderne samenleving heeft nog maar weinig algemeen bekende gebruiken en rituelen
rond om verlies en rouw. Daardoor zijn mensen die rouwen minder zichtbaar en krijgen ze
vanuit hun omgeving niet meer vanzelf de begeleiding die ze nodig hebben. Het vragen om
passende aandacht en hulp is een individuele aangelegenheid geworden. Maar het zijn juist
de emotionele aspecten van rouw die het voor een nabestaande zo moeilijk maken om
duidelijk te weten en te vragen wat er nodig is om het rouwproces te vergemakkelijken. En
omdat verlies steeds minder zichtbaar is weet ook de omgeving vaak niet op een passende
manier in te grijpen en hulp te bieden.

Anne-Marie Vermaat illustreert dit door middel van citaten en geeft handvaten om het
rouwproces beter te begrijpen en te kunnen hanteren. Ze benadrukt daarbij dat er geen
eenduidige, 'goede' manier is om te rouwen. Elk individu moet zijn eigen proces
doormaken en heeft verschillende dingen nodig vanuit de omgeving. Open en
onbevooroordeelde communicatie is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Wat viel op:

Bij het boekje hoort een speld die rouwenden zouden kunnen dragen om herkenbaar te zijn
en op nonverbale wijze duidelijk te maken dat zij behoefte hebben aan erkenning van hun
verlies en steun bij het leren dragen ervan.

Citaten:

Pag. 11: “In Nederland sterven jaarlijks circa 140.000 mensen. Dagelijks zijn dat er 380.
Het aantal zal de komende jaren geleidelijk aan hoger worden doordat de kinderen van de
geboortegolf overlijden. Als we aannemen dat een overledene gemiddeld vijf direct
betrokken nabestaanden heeft, dan zijn dat 700.000 mensen die in verschillende mate
verlies lijden en verdriet hebben en dat verlies op de een of andere manier moeten
verwerken. Iedereen krijgt er in de loop van zijn leven mee te maken.”

Pag. 15: “Niet eens zo lang geleden waren er rituelen en gebruiken in verband met de dood
die het verdriet zichtbaar maakten. Iedereen kende ze, herkende ze. Iedereen die ermee te
maken had nam een taak op zich. [...] Inmiddels is verlies verwerken — rouwen- verworden
tot een individuele aangelegenheid. Huilen en weeklagen doe je thuis.”

Pag. 22: “ 'Niemand vraagt er meer naar. Het is ook al zo lang geleden. Voor mij blijft het
dagelijks verdriet. Dat is nooit minder geworden. Als ik wel eens zeg: mijn zoon is
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vermoord, dan mompelen mensen wat en dan lopen ze weg.'”

Pag. 28: “ 'Dat is toch niet normaal. Dat zie ik bij anderen nooit, die heftigheid en dat het
zo lang duurt. Ik ben dan ontroostbaar."

Pag. 32: “ 'Tk ben weer gaan biljarten. Een troepje oude kerels bij elkaar. We hebben
allemaal zo ons verhaal maar daar vervelen we elkaar niet mee. [...] Ach, wij weten ook wel
dat ieder op zijn beurt last krijgt van wat was en wat nooit meer terugkomt.'”

Pag. 42: “ 'Als ze aan me vragen hoe het gaat, dan zeg ik dat het wel weer goed gaat. 1k
vertel er dan niet bij dat ik hele middagen in bed lig, dubbelgevouwen van de pijn in mijn
lijf, in mijn hart, in mijn ziel, niet wetend hoe verder, kermend van ellende en dat ik dan
denk dat het misschien wel nooit meer echt goed zal gaan.' “

Pag. 45/46: “ 'Ik geneerde me om weer met mijn verhaal te komen. Ik dacht dan dat ik
alleen met zeurverhalen zat. Ik durfde er niet weer over te beginnen. Het maakte ook dat ik
in die periode de telefoon niet opnam en niet naar buiten ging.'

Pag. 60: “ 'Niemand zegt zoiets als: Ga jij maar eens lekker zitten huilen, ik zet wel een
lekker koppie thee, dat vult het vocht weer aan.'”

Pag. 79: “Verwerken van verlies is een persoonlijke aangelegenheid, waarbij de invloed van
naasten en mensen uit de omgeving van essentieel belang is. Het contact met anderen is
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onontbeerlijk. Iedereen moet het zelf doen, 'maar niet alleen’'.

Pag. 98: “Over je verdriet kunnen en durven praten is iets anders dan 'zeuren' wanneer je
er 'alweer' over begint.”

Recensies/Extra:
http://krant.telegraaf.nl/krant/vrouw/teksten/vrouw.reportages.verdriet.html : “'[...]De
artsen tot wie zo'n moeder zich wendt, proberen dan de klacht te bestrijden, maar eigenlijk
zouden ze moeten helpen met de rouwverwerking van de patiént. Als dat over het hoofd
wordt gezien, kan de klacht blijven woekeren, want de medische behandeling zal niet
helpen zolang de echte oorzaak niet is verholpen.'”
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2001/08/01/L010.htm : Met de Verliesspeld willen
Vermaat en Boer verdriet bespreekbaar maken. De speld is bedoeld voor mannen en
vrouwen, die ermee kunnen aangeven dat ze een dierbare verloren hebben en dat ze
daardoor niet in hun gewone doen zijn. Bovendien kan de speld aanleiding geven tot
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