
Ankie van Hezewijk: ‘Dag ma!” Uitgeverij Zadoks 2016. ISBN 9789081677196 Zie ook: 
www.zadoks.nl ( Dementie/Aftakeling/Persoonlijke relaties/ Schaamte/ Stigma/ 
Rouw/Zorgzwaarte/Zeggenschap/PO)  
 
Soort boek/ Ziekte/ Stijl:  
‘Ik vind het vreselijk om zo over mijn moeder te oordelen waar ze zelf bij zit en dan 
steeds te zeggen: “Nee, dat kun je niet meer hoor”.  Alsof je tegen een kind dat denkt 
dat hij een acht heeft, steeds moet zeggen: “nee hoor, je hebt een vier”. Steeds zie ik 
dat ongeloof op haar gezicht. Ze wordt steeds opstandiger.’ (pag.11) 
 
Boek van 50 pagina’s geïllustreerd met aquarellen van ‘Ma’,  waarin Ankie van 
Hezewijk in een aantal verhalen beschrijft hoe haar moeder Joop dementerend raakt, 
opgenomen wordt en verder leeft binnen de instelling, tot ze sterft. Ze licht toe hoe dat 
voor haar moeder, vader en kinderen was. Thema’s waar vele mensen mee te maken 
krijgen wanneer zij of hun familie geconfronteerd worden met dementie worden door 
haar beschreven. Het zijn vaak dilemma’s waar niet zomaar een oplossing voor te 
vinden is en situaties waar familie en mensen met dementie nu in terecht kunnen 
komen. Een prachtig compact boekje. De schrijfster eindigt met herinneringen aan 
haar moeder die terug zijn van weggeweest en niet zijn afgepakt door de periode 
waarin haar moeder dementerend was. 
 
Cover tekst: ‘In de bundel 'Dag ma!' beschrijft Ankie van Hezewijk (1966) het afscheid 
van haar moeder Joop. Zij leed de laatste drie jaar van haar leven aan een vorm van 
dementie, waardoor ze niet meer in staat was contact te maken met haar omgeving. 
Met woorden schildert Ankie van Hezewijk het hele palet van lijden, onmacht, 
schuldgevoel, verdriet, respect en liefde. Dag ma! gaat ook over Ankies herinneringen 
aan haar moeder van voor de dementie. Herinneringen die gelukkig weer terugkomen. 
''Het is de dementie niet gelukt me mijn moeder af te pakken.''  
 
Over de schrijfster: 
Zie ook: http://www.ankievanhezewijk.nl/  
Ankie van Hezewijk (1966) werkt als medewerker communicatie schrijft onder andere 
verhalen voor magazines, teksten voor brochures en websites. In haar vrije tijd 
schildert ze. Zie ook: https://ankievanhezewijk.com/  
 
Wat viel op: 
Een mooi boekje waarin veel moeilijke situaties die mensen met dementie en hun 
familie tegenkomen goed worden toegelicht. Zoals het eerste bezoek bij de geriater, wat 
het betekent om nog lang te moeten wachten, hoe het is om alle formulieren in te 
vullen, zorgzwaarte, veranderende relaties, aftakeling. Dilemma’s worden geschetst en 
ook situaties die tot nadenken stemmen: kan het anders en wat moet daarvoor dan 
gebeuren? 
 
Citaten: 
Pag.11: ‘Dan zwaait met kracht de deur open en staat mijn moeder ons met een 
vuurrood hoofd aan te kijken . “Waarom praten jullie over mij?”, zegt ze.’ 
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Pag.13: ‘Ik schaam me dat moet bekennen dat ik het woord ‘dementie’ nooit heb laten 
vallen. Ik snap dat ze boos is.’ 
 
Pag.14: ‘Ik denk schaamte te zien bij haar. Diepe schaamte. (…) Ze begint te geloven in 
complotten. Haar gedrag wordt onvoorspelbaar, ze is onrustig en wantrouwend.’ 
 
Pag.24: ‘We staan voor een nieuw dilemma. We willen haar zoveel mogelijk 
bewegingsvrijheid geven, maar het moet wel veilig zijn, ook voor de andere bewoners. 
Het wordt een compromis. Alleen als er iemand van de verzorging of de familie bij is, 
mag het voetenplankje van de rolstoel af. Met andere woorden alleen onder toezicht 
mag ze zich vrij bewegen. Gaat mijn moeder akkoord? Ze heeft geen keuze. (…)Als ik 
wil vertrekken probeer ik het plankje weer onder haar voeten te plaatsen. Maar mijn 
moeder verzet zich. . (…) Door mijn tranen heen zeg ik: “Sorry ma, ik móét je weer 
vastzetten, dat is de afspraak.”’ 
 
Pag.29: ‘Dan tilt ze langzaam haar hoofd open kijkt me schuin aan. Haar blauwe ogen 
die vaak zo leeg zijn, kijken helder. Zonder hapering zegt ze, luid en duidelijk…: “Ank 
het hoeft niet meer…”  Even ben ik uit het veld geslagen. Dan zeg ik: dat snap ik ma, 
dat snap ik.”’ 
 
Pag.33: ‘Als ik weer terug ben, zijn we verbaasd over het gedrag van mijn moeder. Het 
leek wel een afscheidsronde, concluderen we. Later blijkt het inderdaad haar laatste 
feestje te zijn geweest. Zou ze het zelf al geweten hebben?’ 
 
Pag.49: ‘De herinneringen zijn terug van weggeweest en dat maakt me blij. Ik voel me 
een winnaar, het is de dementie niet gelukt me mijn moeder af te pakken.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.brabantzorg.eu/nieuws/Paginas/Dochter-bewoonster-Nieuwehagen-
schrijft-boek-%E2%80%98Dag-ma!%E2%80%99.aspx  
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/ankie-van-hezewijk-
presenteert-in-volle-zaal-persoonlijk-relaas-over-dementerende-moeder-1.6072475  
 
T. van Oirschot-Sparla: ‘(…) Soms ontvlucht de auteur zelfs een mogelijke ontmoeting 
met haar moeder. Voor mensen, die (nog) niet met dementie van een geliefde te maken 
hebben gehad, een boekje dat soms irritaties wekt: zó ga je toch niet met je moeder 
om? Anderen die zo'n droevig gebeuren wèl ervaren of hebben beleefd, begrijpen het 
vast wel. Een van degenen die dit boekje hogelijk waarderen, is Hugo Borst, van 
oorsprong sportjournalist, die zelf een schitterend en liefdevol boek schreef over zijn 
eigen dementerende moeder*. (…).’ 
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