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Soort boek/Ziekte/Stijl:: 'Ik wil niet op de foto en helemaal niet bloot,' probeerde 
ik. 
(...) De eerstvolgende keer dat ik bij hem was, liet hij mij de foto's zien. Op dat 
moment drong tot mij door dat ik nooit met iemand over mijn misbruik zou kunnen 
praten. De foto's waren nog walgelijker dan ik in mijn naarste dromen had kunnen 
vermoeden. Op een paar foto's leek het zelfs of ik glimlachte. 
Hij merkte dat ik het zag. 'Op deze foto's lach je. Je vindt het fijn, zullen mensen 
denken.' 
Autobiografisch verhaal, boek van 211 pagina’s waarin Fran Hut vertelt hoe hij 
jarenlang seksueel misbruikt (van zijn 6e tot zijn 12e) werd, eerst door een man in zijn 
straat en later ook door twee oudere jongens. 
 
Covertekst: ‘Van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar is Frank misbruikt en mishandeld; 
eerst door een man die bij hem in de straat woonde, later ook door twee jongens uit de 
buurt. Pas toen hij halverwege de veertig was, is Frank erover gaan praten. Nu is hij 
zover dat hij zijn ervaringen op papier heeft gezet. 
In dit boek vertelt Frank openhartig wat hem is overkomen. Het is een schokkend 
verhaal geworden dat laat zien hoe daders te werk gaan om slachtoffers in hun macht 
te krijgen, zoals het maken van foto's onder dwang. Het verhaal laat ook zien wat dit 
voor de slachtoffers betekent: schaamte, angst, boosheid, schuld en eenzaamheid. 
Met zijn boek wil Frank mensen de ogen openen: doorbreek het taboe, laat misbruik 
geen geheim blijven.’ 
 
Over de schrijver: 
Frank Hut is geboren en getogen in het oosten van het land. Hij ging naar de 
middelbare ondernemersschool en werkte als 17-jarige als vrijwilliger in een 
kindertehuis in Duitsland en besloot hulpverlener te worden. Hij rondde de sociale 
academie af. Frank Hut werkt nu als hulpverlener in het noorden van het land en heeft 
een spreekuur voor vragen over seksueel misbruik bij een andere 
hulpverleningsinstantie. 
 
Recensies/Extra: 
Bol.com, H. Kok: ‘(…). De verdienste van het boek is dat het helder maakt hoe seksueel 
misbruik een jongen van die leeftijd kan isoleren van zijn omgeving; het beschrijft 
treffend zijn eenzaamheid en geeft aan hoe hij toch niet in staat is verzet te bieden. 
Oppervlakkig gezien lijkt hij zelfs in te stemmen met het misbruik. Het geheel stijgt 
niet uit boven een gedetailleerd verslag van het misbruik en gaat niet in op het proces 
van verwerking dat later moet hebben plaatsgevonden. Het is de vraag of de schrijver, 
naast zijn doel het gebeurde van zichzelf af te schrijven, met dit boek ook bereikt dat 
het een helend effect kan hebben voor lotgenoten.’ 
 
Bol.com, Zits: ‘Het boek is erg open, eerlijk en vrij gedetailleerd geschreven. Wellicht 

http://www.elikser.nl/


dat mensen nu meer beseffen wat zulke situaties met mensen doen (voor de rest van 
hun leven).’ 
 


