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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘30 jaar geleden, aan het begin van de aidsepidemie in Europa, werd bij 
Patrick Reyntiens hiv vastgesteld. Hij kroop door het oog van de naald, en heeft zijn 
leven ingericht om als eerste persoon met hiv in België zijn verhaal te vertellen, om de 
duizenden die na hem besmet werden te laten zien dat het ook met hiv mogelijk is om 
van het leven te genieten. Als veelgevraagd spreker over deze chronische aandoening 
en de hindernissen, tegenwerkingen en beproevingen van allerlei slag die ermee 
gepaard gaan, toont hij hoe men kan leven zonder geheimen, discriminatie of 
stigmatisering.’ Boek van 144 pagina’s.  
 
Over de schrijver: 
Patrick Reyntiens (40) werkt in Antwerpen bij Sensoa, een vereniging die onder andere 
hiv-besmette medeburgers opvangt en begeleidt. 
 
Luc de Keersmaecker  is lesgever talen en maakt vaak lange reizen. Hij werkte als 
vrijwilliger in Colombia,  en schreef eerder de Wolfsvrouw.  
 
Recensies/Extra: 
Drs. Jan Beelen: ‘Dit is het levensverhaal van Patrick, bij wie dertig jaar geleden aids 
werd vastgesteld (een tijd waarin de diagnose gelijkstond aan een doodvonnis). Het 
begint met een schets van het grote gezin, waar warmte onderling de boventoon voert. 
Toen hij ontdekte homo te zijn, werd dat dan ook volledig geaccepteerd. Ook toen hij 
later hiv-positief bleek te zijn. Door de jaren heen komen de ups & downs voorbij. 
Zowel in het ziektebeeld, als in de diverse contacten die hij gelegd heeft. Zijn 
belangrijke werk in de voorlichtende sfeer op scholen en in de media. De moeite die 
veel mensen, soms werkgevers, met deze ziekte hebben. De sterk verbeterde medicatie 
waardoor 'een dodelijke besmetting veranderd is in een chronische aandoening'. Ook 
in Europa neemt het aantal hiv-infecties nog steeds toe. Alleen daarom al is dit een 
belangrijk levensverhaal. Ondanks de toenemende openheid en voorlichting in deze 
tijd is de strijd tegen onbegrip nog lang niet gestreden. Dit eerlijke en moedige 
document is een geïnspireerde handreiking voor wie direct of indirect met hiv te 
maken krijgt.’  
 
https://www.facebook.com/danseninhetluchtledige/  
 
http://www.zizo-magazine.be/patrick-reyntiens-wint-de-lifetime-achievement-
award?_ga=1.166067902.1894240142.1475334422  
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/gtgbc5e5  
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