Recensent: Yvonne Vinke

Ger Willems: ‘De Ware Bittere Pil’ Als de celdeur achter je dichtslaat. Uitgeverij
Boekscout, augustus 2016. ISBN 978-94-0222-864-9 (Beroertes/
Bewegingsapparaat/ Depressie/ Dwarslaesie/ Epilepsie/ Hersenaandoeningen/
Medicijngebruik/ Euthanasie/ Praktische Problemen/AG). Zie

ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Dit boek van 306 pagina’s is het derde boek van Ger Willems. Ten gevolge van een
hersenbloeding heeft Ger een half verlamd lichaam en somatische epilepsie. Hij voelt
zich gevangen in zijn lichaam. Hij besluit om dit derde boek samen met gevangenen
te schrijven, om zo het leven tussen gehandicapten en gevangenen te vergelijken.
Allereerst is er een kort stuk te lezen waarin Ger beschrijft hoe hij zijn vrijwillige
opname in de cel heeft beleefd. Daarna bestaat het boek uit vele brieven van
gedetineerden aan Ger.

“Uit verbondenheid met gedetineerden is Ger Willems na drie jaar en vier maanden
en meerdere epileptische aanvallen, met de hulp van dierbare goede vrienden, met
het uitgeven van zijn derde boek gestart. Zijn doel is bereikt, ondanks zijn verlamde
linker lichaamshelft. Mede hierdoor heeft hij geen zelfmoordneigingen meer en heeft
hij zich vrijwillig zeven uur lang in de isoleercel laten opsluiten met het doel om de
emoties van gevangenen te ervaren. Want ook hij is tot levenslang veroordeeld... in
zijn eigen lichaam.”- Samenvatting www.boekscout.nl

Over de schrijver:

Ger Willems, geboren in september 1956 in Kerkrade, had een onbezorgde jeugd met
een broer en een zus. Hierna heeft hij het nodige te verwerken gehad. Ger heeft
hiervoor al twee boeken geschreven over wat hij heeft meegemaakt: “Invalide — en
god zij dank TBS erbij” en “Nachtmerrie werd studieboek”. Hij heeft de ambitie om
in de toekomst nog een deel 2 van de ware bittere pil te schrijven.

“De afgelopen 22 jaar heeft Ger Willems het nodige te verwerken gehad, zoals een
hersenbloeding, een zus met borstkanker, een scheiding, een gebroken heup, twee
herseninfarcten, euthanasie, drie sterfgevallen in het gezin, waaronder een zelfdoding
van zijn jongste broer op 25-jarige leeftijd, epilepsie en trauma’s.” —
www.boekscout.nl

Wat viel op:

In het boek worden, op één reactie van Ger na, enkel de brieven van de gedetineerden
aan Ger getoond. Aan de ene kant krijgen de gedetineerden hierdoor echt de ruimte
om hun verhaal te doen, aan de andere kant kan het ook vragen oproepen. Zo wordt
er op een gegeven moment in een brief van een gedetineerde genoemd dat Ger een
contactverbod zou hebben met een andere gedetineerde. Dit is in één zin te lezen in
de brief, maar roept wel vragen op. Doordat de reactie van Ger niet getoond wordt,
wordt bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre dit waar is en wat eraan vooraf is
gegaan.

Citaten:
Blz. 24: “Criminelen zijn toch ruig? Wel, ik ga laten merken dat ik als gehandicapte
nog ruiger ben en daar kun je vergif op innemen. Nu hoop ik niet dat ik dadelijk in
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tranen en huilen uitbreek door mijn dwanghuilen ofwel mijn emotionele
incontinentie. Mijn enige afleiding is muziek, maar die heb ik nog niet ingeschakeld;
je hoeft alleen maar op een knopje te duwen. Mijn enige afleiding is op dit moment
mijn dicteerapparaat. Ik ben dood en doodmoe. Nu is mijn linker lichaamshelft in
zekere zin ook wel dood want er zit geen leven in. Nu komt het lachwekkende: ze
hebben slechts een half mens ingesloten. Ze beseffen niet dat er een halve dode in
deze cel zit.”

Blz. 129: “Ik ben aangehouden in een nieuwe zaak. Het gaat om een woningoverval
die plaatsvond op 3 oktober 1999, met veel geweld, mishandeling, vrijheidsberoving,
verkrachting en nog wat, maar dat weet ik zo even niet meer. Volgens de rechercheurs
hadden ze mij in die tijd over deze zaak gehoord, maar werd ik niet aangehouden
omdat ze te weinig bewijs hadden. Nu ben ik verdachte geworden, omdat ze mijn
DNA in die woning hebben gevonden. Mijn sporen zaten op een bierblikje en op een
vork. Dat wil zeggen dat ik al die feiten heb gepleegd, ook al is dat niet zo.”

Blz. 160: “Wat verder hierbinnen gebeurt, is triest. Er komen steeds meer junks. Ze
doen alles voor een pakje shag. Soms denk ik eraan om ze mijn derde been aan te
bieden onder de douche, maar ik twijfel, omdat het eigenlijk niet goed is om ernaar te
vragen. Eigenlijk verlang ik naar een leuke vriendin waar ik lekker mee kan vrijen tot
laat in de nacht. Volgens mij ben ik verslaafd aan kutten likken. Soms, als ik mijn
bovenlip lik, voel ik precies de bovenkant van een lekker kutje. Echt, ik mis het om
met een vrouw wakker te worden. Ik zou niet kunnen leven zonder vrouwen om me
heen. Gelukkig zijn er vrouwelijke bewaarders. Ze ruiken zo vrouwelijk en hun stem is
het meest geruststellende in de hele koepel.”

Blz. 243: “Ik heb weer hartklachten en wil een afspraak maken maar dat vond de
medische dienst niet nodig, terwijl de cardiolog heeft gezegd dat als er weer klachten
zijn, hij mij terug wil zien; raar hoor. Er wordt vandaag weer moeilijk gedaan over
mijn rugbrace, ik mag deze pas aan doen op de werkvloer, wat inhoudt dat ik me daar
half moet uitkleden, nog los van de problemen als ik zonder brace dat eind moet
lopen. Ik heb eindelijk mijn tweede kussen gekregen.”

Recensies/Extra:
Voor vragen en meer informatie over Ger Willems kun je terecht op zijn website:
http://www.gerwillems.nl/.

Op de volgende website staat een artikel over het derde boek van Ger Willems:
https://www.kerkrade.nl/nieuws en publicaties/nieuwsberichten/07.10.16  derde
boek van ger willems/.

Hier is het youtube-kanaal van Ger willems te vinden:
https://www.youtube.com/channel/UCpwaYvNHtJuiwWoPbGB4-pw.
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