
Christine: ‘Heel dicht bij de Vader, trok de mist op en brak het licht door’ Uitgeverij Free 

Musketeers, Zoetermeer 2016. ISBN 9789048440771 (Seksueel Misbruik/ Depressie/ 

Ziekenhuisopname/ Coping/ Spiritualiteit/ ED) Zie ook: www.freemusketeers.nl  

Soort boek/Ziekte/Stijl: 

‘Hij was een heel strenge, autoritaire vader, en zijn wil was wet. (…)Nu weet ik dat hij 

psychisch heel ziek was.’ (pag. 13) 

 

Boek van 72 pagina’s waarin Christine beschrijft hoe zij gedurende haar jeugd misbruikt 

werd door haar vader en wat voor impact dat op haar leven heeft gehad. Zij beschrijft 

hoe zij depressief werd en alle opgekropte gevoelens naar boven kwamen, een plek 

moesten krijgen. Haar geloof hielp haar verwerken, in het boek komt zij daar uitgebreid 

op terug.  

Covertekst:  ‘Christine heeft een leven van seksueel misbruik achter de rug. Pas na het 

overlijden van haar vader komt alles boven en lijkt de hel los te breken. Hoeveel keer had 

ze “hem” niet willen ombrengen? Wat moet ze met haar haatgevoelens en boosheid? Wat 

met mijn onvermogen om relaties aan te gaan?  

Er volgt veel strijd, maar uiteindelijk door aangepaste therapie en vooral met Gods hulp 

leert Christine te vergeven en komt uiteindelijk genezing . Uit dankbaarheid aan God kan 

en wil ze niet zwijgen over Gods wonder . Zo kwam dit boek tot stand. Maar de grootste 

reden waarom Christine dit boek schreef is om anderen de weg naar volle genezing te 

tonen. 

Over de schrijfster: 

Christine (1957) groeide op in België, in een Vlaams gezin met vijf kinderen. Ze 

studeerde Chemie, is getrouwd en heeft twee kinderen.  

Wat viel op: 

Hoe zelf opnieuw weer gaan geloven Christine geholpen heeft. En natuurlijk de impact 

op haar leven van het misbruik van de autoritaire, strenge, zieke vader. 

Hoe binnen een gezin weer meerdere kinderen, zonder het van elkaar te weten, 

misbruikt werden.  

 

Citaten:  

Pag. 16: ‘Later- dit was na de begrafenis van mijn vader- hoorde ik ook beetje bij beetje 

dat mijn zussen toen al misbruikt werden.’ 

 

Pag.31: ‘Ik had een nieuwe familie gevonden, had opeens broers en zussen ( dit is een 

benaming voor medechristenen).’ 

 

Pag.62: ‘De diagnose was: karakterstoornis ten gevolge van opgelopen trauma’s en 

depressie.’ 

http://www.freemusketeers.nl/

