Susanne Leisegang: ‘Slaapwel.” Lieve vriendin. Uitgeverij Davidsfonds Antwerpen 2017.
ISBN 9789059088559 (Kanker/Borstkanker/ Uitzaaiingen/ Rugtumor/ Lotgenoten/
Levenseinde/Evenwicht/ Palliatief/ Goed leven/ ED/PO) Zie ook:
https://davidsfondsuitgeverij.prezly.com/slaapwel-lieve-vriendin-wondermooie-
brieven-van-troost-door-susanne-aan-carine-hartsvriendinnen-in-de-strijd-tegen-
kanker#

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: “"Zullen we elkaars voorbeeld zijn in overleven? Zullen we elkaar steunen
op het moment dat de andere het even niet meer weet? Zullen we elkaar troosten?
Samen wenen mag ook. Maar lachen - zullen we vooral blijuven lachen? Om de
absurditeit van een 'fucking' ziekte die ons kaal zal plukken? Lachen om alles wat
belachelijk onbelangrijk is?"

Susanne en Carine zijn twee vriendinnen die beiden, ongeveer tegelijkertijd, te horen
krijgen dat voor de derde keer kanker hun lijf teistert. Een verpletterend verdict.
Susanne schrijft elke avond naar Carine. Een fijn gedicht, een aantal woorden troost,
zinnen die zinderen van vriendschap... Susanne en Carine kunnen niet gaan slapen
zonder dit avondritueel...

Van oktober tot juni, van herfst tot zomer. Susanne stopt met schrijven op de dag dat
Carine overlijdt. Slaapwel, lieve vriendin, bundelt deze teksten. Carine en Susanne
besloten om hun avondlijke briefconversatie te delen met al hun lotgenoten. Ze wilde zo
graag dat ook anderen zich zouden kunnen onderdompelen in het warme bad van troost
en vriendschap.’ Boek van 184 pagina’s. Susanne wordt in april 2016 kankervrij
verklaard. Maar Carine komt oog in oog komt te staan met het naderende einde van haar
leven. Zij sterft op 14 juni 2016, omringd door haar familie en geliefden.

Over de schrijfster:

Covertekst: ‘Susanne Leisegang (1961 Berlijn) woont en werkt sinds 1981 in Belgi€ als
pedagoge. Ze studeerde pedagogie, landbouw, sociale driegeleding en bedrijfsbeheer.
Sinds kort is ze vrijzinnig humanistisch consulente voor plechtigheden bij DeMens.nu.
Ze heeft drie zonen, twee pleegzonen en drie kleindochters. Momenteel revalideert ze
nog in Kadans in Bonheiden.’

Citaten:
https://davidsfondsuitgeverij.prezly.com/slaapwel-lieve-vriendin-wondermooie-
brieven-van-troost-door-susanne-aan-carine-hartsvriendinnen-in-de-strijd-tegen-
kanker#

"Wij bleven lachen tot de (voor)laatste snik, want alleen de laatste snik was niet meer
om te lachen. Wij hadden bij het begin van onze avondbeschouwingen een happy end in
gedachten, maar helaas kwam dat maar half uit."

"Lieve vriendin, ik hoop

en hoop

en nogmaals hoop ik

dat je van de goeie momenten kunt genieten,
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want daar moeten we het voorlopig mee doen."

‘Lieve Carine,

De juiste woorden vinden is onmogelijk, ze verbleken toch allemaal ten aanzien van het
onherroepelijke. Eergisteren zaten we nog samen en koesterden we hoop. Hoop die nu
wel erg brutaal aan diggelen ligt. Plots zakt de grond onder je voeten weg en moet je
'eindig' gaan denken? Mijn diepe medevoelen gaat ook uit naar je broer en zus, de
kinderen en jullie ouders. Waarmee kun je elkaar nog troosten als het verdict zo ultiem
is?’

‘De ziekte heeft je in haar greep, maar je zult haar nooit zijn.’

‘Mijn maatje, met je (overigens echt naturel ogende) pruik zou je denken dat je in de
voormiddag bij de kapper bent geweest. Het voordeel van pruiken is toch wel dat je altijd
gefriseerd bent, geen tegendraadse weerborstels, een perfect satijnen glans én een mooie
snit. In het echt is het nooit zo!’

‘Er is godverdomme nondedju een fucking wereldoorlog aan de gang in je onderlijf! En
onze vriend de chemo doet bij mij wat die moet doen, en bij jou niet. Daar kan ik nu even
niet mee om en zit hier wat te wenen.’

‘Tk kan wel janken! De ziekte heeft je in haar greep en niemand of niets kan haar nog
vellen. Zo nuchter dat we ons ook willen voordoen, zo pijnlijk het is om te moeten
aanvaarden dat de dagen zijn geteld. Maatje toch, wat zie ik je graag!’

Recensies/Extra:
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/3080620/2017/02/22/Tw
ee-vrouwen-met-kanker-steunen-elkaar-de-een-schrijft-de-ander-leest-Nu-verschijnen-
de-aangrijpende-teksten-in-een-boek.dhtml Karen van Eyken.
http://www.sin-nl.org/medische-fouten-belgie-zelfs-wanneer-verkeerde-been-afzetten-
kun-zaak-winnen/
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