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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘De rode draad van het verhaal zijn de pesterijen die het kind afgebeeld op de 
cover, de auteur zelf, heeft ondergaan. Het vertelt het relaas van een in zichzelf gekeerd 
leven. De hoofdrolspeler in het boek maakt ellendige zaken mee en realiseert zich niet 
wat er allemaal aan de hand is. Daarom kijkt het kind in dit boek door de bril van de 
veertigjarige man die intussen door zijn levenservaringen vat heeft gekregen op zijn 
verleden. Zijn visie op het leven is op zijn minst kritisch te noemen. Het kind dat 
misschien per abuis op de wereld terechtgekomen is, ondergaat een heel slechte jeugd. 
Vervolgens wordt het van de regen in de drop geslingerd. Zijn studies gaan daardoor 
volledig de mist in. Weldra volgen de eerste zelfmoordneigingen en uiteindelijk belandt 
hij in een psychiatrische instelling. Hij wil als volwassene toch nog een uiting geven aan 
zijn verleden en schrijft daarom dit boek. Met de witte raven bedoelt de auteur de 
mensen van goede wil die eerst nadenken alvorens iemand te veroordelen en die zijn 
uitzonderlijk te noemen.’ Boek van 236 pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
http://www.gigaboek.nl: 'Op 21 december 1961 werd ik geboren te Wervik, België. Mijn 
studies eindigden op zeventienjarige leeftijd door het overdreven pestgedrag van mijn 
klasgenoten. Later bereikte ik na enkele jaren als handarbeider alsnog het diploma van 
boekhouden via avondstudie. Mijn carrière eindigde als bestuursassistent in een 
overheidsinstelling. Uiteindelijk werd ik ziek en vertoef ik momenteel nog enkele dagen 
per week in een psychiatrische instelling. Mijn revalidatie is nog niet beëindigd maar ik 
heb opnieuw een vaste identiteit gevonden. Ik ben gelukkig gehuwd en heb drie zonen.' 
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