Recensent: Yvonne Vinke

Pauline Joosten: “Veerkracht: Een ongeluk zit in een klein hoekje, geluk in de rest!”.
Uitgeverij Boekscout, Soest januari 2017. ISBN 978-94-0223-287-5 (Migraine/
Ongeval/ Oogaandoeningen/ Veerkracht/ PO). Zie ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:
Boek van 100 pagina’s waarin Pauline Joosten beschrijft hoe een mooie zaterdag in
juli 2010 niet alleen het leven van haarzelf, maar van haar hele gezin verandert.

“Met Veerkracht beschrijft Pauline Joosten openhartig over de gevolgen van het
ongeval van haar man en de enorme impact daarvan op haar gezin. Hoe het is om
jaren in (financi€le) onzekerheid te leven. Maar geen drama zonder humor; het gezin
bleek veerkrachtig en hoe haar kinderen haar op de been hielden -en soms vlekken in
haar nek bezorgden- blijkt uit dit boek. Juist wanneer de situatie uitzichtloos lijkt te
worden en Pauline zich bedenkt hoe veerkrachtig ze nog kan zijn, komt haar vader -
voor wie ze intensief zorgt - te overlijden. Hoe houdt ze dit vol?”-

Samenvatting www.boekscout.nl

Over de schrijver:

“Pauline Joosten (1973) is getrouwd met Daan en moeder van vier kinderen. Ze wordt
wakker in de vijfde versnelling wat zo veel betekent als altijd bezig zijn en altijd
energie over hebben voor nieuwe uitdagingen. Haar debuut “Veerkracht” is dan ook
geen verrassing, maar het was meer de vraag wanneer ze ermee zou komen. Naast de
zorg voor haar gezin is ze raadslid in de gemeente Moerdijk. Haar hart zit niet links,
maar ligt op haar tong.” — www.boekscout.nl

Pauline geeft in een interview voor BNDeStem aan dat de één kan ontspannen in de
sportschool, maar dat zij het Journaal en Nieuwsuur kijkt, en dingen van zich
afschrijft. Zij geeft aan te denken dat er nog wel een vervolgboek in zit.

Wat viel op:
Kort verhaal waaruit duidelijk wordt hoeveel veerkracht een gezin in een moeilijke
periode kan hebben.

Citaten:

Blz. 10: “Ik laat mijn sopdoek, waarmee ik plakkerige tafels sta te ontdoen van
gemorste limonade, in de emmer vallen. Ik heb immers mijn EHBO-diploma. Held
op sokken. Ik trek wit weg als ik zie dat mijn eigen man het slachtoffer is. Ik zie bloed
op zijn gezicht en het eerst wat hij zegt als hij me hoort is: “Pauline, dit is goed mis, ik
zie niks.””

Blz. 44-45: “Met gierende banden rijd ik naar huis. Ik verleen bij de laatste kruising
voorrang aan een ambulance met zwaailichten en sirenes. Mijn kleine meisje heetft,
nadat ze mij heeft gebeld, ook 112 gebeld met dezelfde boodschap. “Opa doet het niet
meer, hij ligt naast de bank en mama is er nog niet”, had ze tegen de centralist gezegd.
“En mijn papa heeft migraine op de zaak dus die is nog lang niet thuis.”

En mijn papa heeft migraine op de zaak dus die is nog lang niet thuis. Als moeder
zou ik die zin begrijpen maar wat zal die centralist gedacht hebben toen ze dat zei?
Dat er malaise is op de zaak? Of gedoe? Of...”


http://www.boekscout.nl/
http://www.boekscout.nl/
http://www.boekscout.nl/

Blz. 71: “Het is hard werken op de ruwe zee. Als we aanmeren in de haven van
Vlieland worden er bij het licht van de olielamp herinneringen aan mijn vader
opgehaald. De kinderen absorberen de verhalen woord voor woord alsof er wordt
voorgelezen uit een spannend jongensboek. Daan zit in een hoekje van de kajuit zijn
hoofdpijn uit te zitten. De fysieke inspanning van het zeilen die voor ontspanning had
moeten zorgen heeft genadeloos toegeslagen. Z6 hadden we voor hem de twee dagen
in de zilte zeelucht niet bepaald voorgesteld en alweer strepen we een favoriete
activiteit met het hele gezin van ons lijstje af.”

Recensies/Extra’s:

Recensie bol.com:

-5/5. Een greep uit het leven van de schrijfster, waar ik maar één woord voor heb.
Respect! Het boek is luchtig geschreven en leest lekker weg. En Veerkracht, ja een
betere titel had ze niet kunnen verzinnen!

Recensies boekscout.nl:

- 4/5. Beter buigen als het riet dan knappen als een ik. Dat is veerkracht.

- 5/5. Een heel mooi boek, goed leesbaar en goed geschreven. Voor veel mensen
herkenbaar.

- 5/5. Prachtig boek, geschreven vanuit een situatie die ik herken uit onze eigen
situatie. Het is een inspiratiebron. Het verhaal is een herkenning. De veerkracht is
een mooi symbool om te onthouden.

Op de volgende website is er een stuk geschreven over het boekendebuut van Pauline
Joosten: http://www.bndestem.nl/moerdijk/veerkracht-is-voor-willemstadse-
pauline-joosten-uit-leven-gegrepen~aed61ae3/

In het radioprogramma StreekWijzer vertelt Pauline over haar boek:
http://www.rtvim.nl/pauline-joosten-schrijft-boek-over-haar-veerkracht/



http://www.bndestem.nl/moerdijk/veerkracht-is-voor-willemstadse-pauline-joosten-uit-leven-gegrepen~aed61ae3/
http://www.bndestem.nl/moerdijk/veerkracht-is-voor-willemstadse-pauline-joosten-uit-leven-gegrepen~aed61ae3/
http://www.rtvm.nl/pauline-joosten-schrijft-boek-over-haar-veerkracht/

