
Linda Mulders: ‘Julian, mijn broer’ Uitgeverij Houtekiet, Baarn 2001. ISBN  
9789052406374 (Ongeval/ Dwarslaesie/ Depressie/ Familieverhoudingen/ 
Rouw/PO/AG) Zie ook: www.houtekiet.com  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
De 16-jarige Amber geniet met haar twee broers van een onbezorgde jeugd totdat haar  
oudste broer Julian bij een ernstig ongeluk, Julian viel uit een boom, een dwarslaesie 
krijgt een in een rolstoel belandt. Amber kijkt terug op de afgelopen 6 jaren na het 
ongeluk. Julian raakt depressief, moet wennen aan de situatie, rouwt, is opstandig. Met 
Amber, haar broer, ouders en een blinde vriend lukt het Julian om een nieuw evenwicht 
te vinden. Goed geschreven boek  dat De Matilda Prijs won, een prijs voor getalenteerde 
schrijvers tot 19 jaar. Paperback van 160 pagina’s met een rood blauw zwart, witte cover 
waarop een foto staat van een lege rolstoel in een kaal bos. 
 
Over de schrijfster: 
Linda Mulders (1984) woont in Zuid Holland en schreef meerdere boeken.  
 
Recensies/Extra: 
Biblion recensie, Jos Weinberg: ‘(…) In feite is het boek een onopgesmukt, indringend 
verslag van de emotionele broer-zus relatie en hoe moeilijk het vaak is om met een 
ernstig gehandicapte geliefde persoon te leven. Julian is opstandig, cynisch en jarenlang 
depressief. Samen met haar andere broer, haar ouders en een blinde vriend weet ze hem 
na vaak hevige en emotionele strijd weer op de rails te krijgen en leert hij met zijn 
handicap ook mentaal te leven. (..)’ 
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