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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Het Hage-syndroom was er al voor mijn geboorte, maar openbaarde zich 
voor het eerst tijdens een reisje naar Parijs, met twee vrienden en een vriendin. 
Het plezierreisje werd door het abrupte uitbarsten van het Hage-syndroom een 
hellegang. De angst omhoog te vallen, van de aarde af, blijkt me levenslang te 
achtervolgen. Maar er valt mee te leven, met zware boodschappentassen, en een petje op, 
met een erg grote klep. Bij het syndroom hoort ook de angst opgesloten te zijn, er niet 
meer uit kunnen. Ontstaan in de baarmoeder: schoppend: ik wil er uit! De geboorte was 
traumatisch: de navelstreng rond mijn nekje: ik stikte bijna. Vloekend kwam ik ter 
wereld: help me godverdomme. Drijvend in het vruchtwater uitgeperst worden in de 
wereld, omgeven door lucht i.p.v. water. Het komt overal in terug:  In het bijna 
verdrinken op jonge leeftijd, het in het diepe van een zwembad duiken. Het naar boven 
komen drijven, naar het licht toe. Het weer kunnen ademen. Soms ook wat absurde 
bijverschijnselen: in een w.c. mag de deur niet op slot: een kleine w.c., op slot gedaan, is 
een staande grafkist.. Tussen alles door een zeer levenslustig relaas van de vele, zeer vele,  
vrienden, vriendjes, lovers. Tot John in mijn leven kwam, en ik passie en hartstocht 
leerde kennen. Hij verdween te snel terug naar Amerika. Mij in wanhoop achterlatend. 
Het Hage-syndroom sloeg definitief toe. 
 
Over de schrijver:  
Wim Hage is geboren op 29 juli 1948. Was o.a. restauratie-architect. Peter vond mijn 
syndroom zo raar, dat ik het maar moest opschrijven. Aldus. 
 
Fragmenten: 
http://www.wimhage.nl/168865669 
 
Extra: 
http://www.wimhage.nl/168865658 Recensie van Albert: "Je bent niet gek, hoor" Je 
weet dat het er is. Je weet wat het is, want je leest het al op de eerste bladzijden. Maar je 
wordt meegenomen, meegenomen in wat het verhaal lijkt van een vriend die je vertelt 
over zijn studententijd. De bladzijden vullen zich met drank en seks, met een tijd waarin 
het lev en uit niets dan genieten lijkt te bestaan. "Gek he, dat er achter zo'n petje met een 
klep een hele wereld van angst en zo verborgen ligt" 
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