
Michel Mulder: ‘Mijn rechtvaardige strijd’ Uitgegeven in eigen beheer, 2017. (Depressie/ 
Burn-out/ BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid)/ PTSS/ Medische fouten/ 
Kanker/ Lever en galwegkanker/ Terminaal/Emoties/ Systeemdwang/ Communicatie 
ED/PO/AG) Verkrijgbaar via: http://www.heelnederlandleest.nl/mijn-rechtvaardige-
strijd-michel-mulder.html  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Volgt u mij in deze reis van een leuk leven en een perfect dienstverband naar een 
inktzwarte periode bij een bedrijf dat totaal geen respect voor zijn personeel heeft, het 
gevecht van mijn vader tegen de ziekte kanker en uiteindelijk overlijden daaraan en de 
totale instorting die ik daarna voor mijn kiezen kreeg met een depressie of burn-out tot 
gevolg.’ (Pag.3) 
 
Boek van 181 pagina’s dat uit drie delen bestaat, waarin Michel Mulder beschrijft, in deel 
een en twee tot en met pagina 133, hoe hij ontslagen werd. Dat gebeurde na overname 
van het tankstation waar hij leiding gaf in 2010, door een miljoenenbedrijf. Daarnaast 
gaat hij in deel drie in op de periode dat zijn vader kanker kreeg aan de gevolgen 
waarvan hij in 2015 overleed en hoe hij zelf klachten ontwikkelde na deze periode. In het 
boek zijn ook documenten opgenomen waaronder brieven en mailwisseling. 
 
Covertekst:’ Tijdens de vele gesprekken die ik heb gevoerd om dit verhaal op papier te 
krijgen met als doel een uitgegeven boek, was er één persoon die tegen mij zei: jij bent 
eigenlijk een moderne ridder. Je bent in je eentje opgestaan tegen onrecht en dat is 
dapper. 
Voel ik mij ook zo? Nee deze strijd heeft mij lichamelijk en geestelijk gesloopt, en meer 
gekost dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Mijn gevoel voor rechtvaardigheid en de 
waarheid is sterker gebleken en alleen daarom heb ik het volgehouden. 
Ik vraag u niet een oordeel te vellen over de personen in dit boek, want iedereen heeft 
zijn eigen drijfveren en redenen om bepaalde handelingen te rechtvaardigen, ik vraag u 
enkel de kern van mijn verhaal te begrijpen en te omarmen.’ 
 
Over de schrijver: 
Michel Mulder groeide op in een gezin met drie kinderen waarvan een nakomertje 
geboren werd met een waterhoofd, en na drie maanden stierf. Zijn vader had samen met 
een compagnon een eigen zaak maar werd uitgekocht. Daardoor veranderde de toekomst 
van Michel die niet meer in het bedrijf van zijn vader zou gaan werken, het 
oorspronkelijk idee. Op 15-jarige leeftijd begon hij te werken. Hij werkte 28 jaar bij het 
tankstation. Na overname van dat bedrijf werd hij  na verloop van tijd ontslagen. In die 
tijd stierf zijn vader aan de gevolgen van kanker.  
Michel ontwikkelde gezondheidsklachten, evenwichtsklachten en duizeligheid. Hij had 
meerdere relaties, maar bleef uiteindelijk solo. Hij is nu werkeloos, maar werkt op 
zaterdag in een parttime baan en doet vrijwilligerswerk. 
 
Wat viel op: 
Dat een groot deel van het boek gaat over het verlies van zijn baan.  
Michel Mulder schrijft in het boek heel open over hoe hij in het leven staat en hoe hij 
daar tegen aankijkt. Hij heeft het over relaties, zijn werk, wat hij miste, hoe hij ontslagen 
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werd, ziek werd, wat daar aan bijgedragen heeft. Daarbij neemt hij geen blad voor de 
mond, maakt duidelijk wat hij van iemand vindt, hoe hoog zijn eigen salaris was, et 
cetera.  
De titel van het boek valt ook op. Die verraadt een emotionele betrokkenheid en dat is 
natuurlijk ook zo. Maar Michel Mulder schrijft ook op pagina 178 waarom hij dit boek 
heeft geschreven: niet om zwart te maken, maar om bewustwording kweken bij mensen 
en bedrijven in hun honger naar geld. Ook levert hij daar zijn visie op wat er moet 
gebeuren: hij is voor het instellen van een basisinkomen.  
 
Citaten: 
Pag.30: ‘Zeljko en ik werkten al jaren op het station, en wisten dus precies wat wel en 
niet verkocht, een wetenschap waar totaal niets mee werd gedaan. (…) Wat was nu het 
geval, 1 van de 7 lullen van Patrick was het bakken van broodjes en snacks. (…)’ 
 
Pag.39: ‘Dat mijn collega’s altijd goed met mij gewerkt hadden bleek uit de verklaringen 
die ze mij tijdens mijn rechtzaak tegen Haan opgestuurd hebben voor mijn dossier.’ 
 
Pag.107: ‘Toen kwam uiteindelijk, maandag 15 december 2014, de dag van mijn non-
actiefstelling.’ 
 
Pag.119: ‘In het verzoekschrift tot beëindiging van mijn arbeidscontract aan de 
rechtbank pleegt het bedrijf in mijn ogen een redelijk stukje “karakter moord” van mijn 
persoontje.’  
 
Pag.136: ‘(…)Ik zie mijn vader veranderen en in mijn ogen geestelijk steeds verder 
achteruitgaan, waardoor de lichamelijke sterkte uiteindelijk waarschijnlijk het onderspit 
zal delven.(…) Hierdoor ontstaat er een schuldgevoel dat wij daadwerkelijk voelen, maar 
is dit rechtvaardig?’ 
 
Pag.155: ‘Keer op keer kregen wij de dooddoener” het zit tussen de oren” …’ 
 
Pag.171: ‘Evenwichtsstoornissen en duizeligheid tasten je niet alleen aan in je alledaagse 
basis van lopen, staan, bukken en alles wat hiermee te maken heeft, het gaat veel dieper 
dan dit en maakt je functioneren soms onmogelijk.’ 
 
Pag.174: ‘Op aandringen van mijn omgeving en de huisarts ga ik nu praten met een 
psycholoog omdat het vermoeden bestaat dat ik een vorm van PTSS heb.’ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.heelnederlandleest.nl/mijn-rechtvaardige-strijd-michel-mulder.html :  ‘(…) 
Het is een eerlijk verhaal van een gevecht tegen een miljoenenbedrijf van een quote 500 
milionair. Ze hebben honderden mensen personeel maar geen OR waar hij zich voor in is 
gaan inzetten.Hij werd na 28 jaar met tussenkomst van de rechter ontslagen zonder een 
rode cent mee te krijgen. Daarnaast gaat het over de periode dat zijn vader kanker kreeg 
en daaraan overleed. Hij beschrijft deze tijd, de fouten die gemaakt zijn in het ziekenhuis 
en hoe hij daarna compleet is ingestort.’ 
 



Marc Putman: ‘Met bewondering en respect heb ik het boek van Michel gelezen. Hij 
heeft voor elkaar gekregen wat hij zich had voorgenomen. Wie kan zeggen een boek te 
hebben geschreven. Jammer en triest alleen onder welke omstandigheden en om welke 
redenen het plan hiertoe was ingegeven. Met name de hoofdstukken die betrekking 
hadden op alles dat met zijn vader te maken had en ook mbt zijn eigen 
gezondheidsproblemen hebben de meeste indruk op mij gemaakt. Alleen al het verschil 
in emotie en intensiteit tussen het "Haanverhaal" en deze trieste omstandigheden was zó 
voelbaar door de wijze waarop hij dit onder woorden heeft weten brengen op een zeer 
authentieke wijze. En ja.....als je je daar ook maar een klein beetje in weet te verplaatsen, 
is het niet zo moeilijk zijn drijfveren te begrijpen. Ik hoop van harte dat het werk hieraan 
en de voltooiing hiervan zijn leven weer enige glans heeft gegeven. Ik dank hem voor zijn 
relativerende bespiegelingen over waar het in het leven nu eigenlijk werkelijk om gaat en 
toe doet. Het ei is gelegd en hij mag trots zijn op zichzelf om wie hij is en wat hem 
bezielt.’ 
 
Cjmr: ‘Je leest het wel vaker inde krant, bedrijf A neemt bedrijf B over. Voor de 
werknemers van Bedrijf B is het vaak slikken of stikken. Een nieuwe bedrijfscultuur, 
andere arbeidsvoorwaarden, wen er maar aan. Michel Mulder krijgt er mee te maken en 
ervaart ongerechtigheden onder het nieuwe bewind. En hij legt zich niet bij iedere 
beslissing zomaar neer. Het wordt een gevecht tegen nieuwe regels die voor Michel soms 
onbegrijpelijk en onrechtvaardig zijn. Hij besluit de strijd aan te gaan, niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor zijn collega's. Het levert een spannend, zeer persoonlijk boek op, 
waarbij Michel ook zichzelf niet spaart. Het boek geeft en inkijkje in de wereld van 
bedrijsovernames zoals we dat niet al te vaak lezen. Voor zijn moed en eerlijkheid 
verdient Michel Mulder alle waardering!’ 
https://www.facebook.com/heelnederlandleest/posts/1799431737020340  
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