
Sara van der Kooij: ‘Hersenvlekken’ Uitgeverij Hoogland en van Klaveren, Amsterdam 
2017. ISBN 9789089672407 ( MS/ Evenwicht/ Humor/ Aftakeling/ Veerkracht/ED) Zie 
ook: http://www.hooglandvanklaveren.nl/boek/hersenvlekken  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 134 pagina’s waarin Sara van der Kooij in korte verhalen schertst hoe haar 
leven met MS er uitziet.  
 
Covertekst: 'Alles waarin ik me kan uiten, zoveel valt er weg, 
alles wordt anders, maar vanbinnen blijf ik mij. 
Ik begin te schrijven, 
de noodzaak van het schrijven, om alles te dragen. 
het zijn gedachten, verhalen, beelden, 
herinneringen verspringend in de tijd, 
geen chronologisch verhaal maar een schets van mij. 
 
Sara is 24 als de diagnose MS wordt gesteld. De studie psychologie, het voetballen, de 
muziekinstrumenten, het werk in een Iers café - alles komt in een ander licht te staan. 
'Hersenvlekken' is een persoonlijk verhaal over kwijtraken wat vanzelfsprekend is en 
doorgaan met een andere werkelijkheid, telkens opnieuw.’ 
 
Citaat:  
‘Ik begrijp dat dit mijn huid niet koud laat. […] Als ik de broek uittrek zie ik een grote 
blaar. Ik kijk ernaar, de pijn voelt ergens fijn, het zal even duren maar deze schade komt 
tenminste goed.’  
 
Pag.50: ‘Ik heb spijt, waarom heb ik op dat knopje gedrukt, ze kunnen überhaupt niks 
voor me doen. Ik druk nooit op een knopje, waardoor ik geen idee heb van hun 
rusttijden. Ik heb ze niet nodig, ik gooi het apparaat van m’n bed en besluit nooit meer 
op het knopje te drukken.’ 
 
Pag.62: ‘Met een accent uit het oosten van het land vraagt hij of er een partner in het spel 
is. Een wat? Vraag ik. Een partner met stafunctie. De andere twee proberen hun lachen 
in te houden, maar ik zie de contactadvertentie al voor me. Een partner met sta-functie, 
dat is toch niet teveel gevraagd.’ 
  
Over de schrijfster: 
Sara van der Kooij(1980) kreeg de diagnose MS toen zij 24 was. Zij studeerde toen 
psychologie aan de UvA en had vele hobby’s, waaronder voetballen en muziek maken. Zij 
woont in Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=T7_NBMZD57g  
 
Recensies/Extra: 
http://www.tzum.info/2017/08/recensie-sara-kooi-hersenvlekken/  
Guus Bauer: ‘(…) Ze heeft het op een verfrissende manier vastgelegd in Hersenvlekken, 
een relaas in strak afgebakende items, in Zeer Korte Verhalen. Van der Kooi is 
taalgevoelig en dat komt juist in deze door het leven zelf klaargelegde teksten goed van 
pas, goed naar voren. Ze is deze geschriften ongetwijfeld niet vanuit literair aspiraties 
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begonnen, maar juist deze duidelijke vormkeuze en haar ongekunsteldheid met 
betrekking tot de taal, zorgen ervoor dat deze teksten wel degelijk van literaire waarde 
zijn. Wanneer een taalgrap dreigt – alles loopt op rolletjes – weet ze die met een 
bijzinnetje net te kantelen, op te waarderen. 
 
De stukjes zijn sterk in broosheid. Ontroeren door hun eerlijkheid, de kracht van de 
verschuivende beleving van de werkelijkheid. (…) Ze legt de strijd die zich binnenin haar 
afspeelt met veel gevoel voor humor en taal vast. Een strijd die geheel buiten haar wezen 
omgaat. De tekst in zijn geheel is zo krachtig omdat er geen zelfmedelijden uit spreekt. 
Je kunt daarnaast wel mededogen hebben met het haperende lichaam. Deze duidelijke 
‘tweedeling’ tilt het boek naar een hoger niveau. (…)’ 
https://www.groene.nl/artikel/zonder-verdoving Walter van der Kooij: ‘(…)‘Indringend, 
schrijnend… en stoer’, noemde Cohen het. Dat is het precies. Als je, als veelzijdig 
getalenteerde op je 24ste, net voor je afstuderen, een diagnose krijgt die al je 
verwachtingen over de toekomst onderuit schopt; als die ziekte zo progressief blijkt dat 
hij je al snel definitief aan een rolstoel bindt; als je je handen door tremoren nauwelijks 
kunt gebruiken; als je grotendeels afhankelijk wordt van familie, vrienden en 
professionals – dan is het een wonder dat je er zonder zelfbeklag over kunt schrijven. 
Genadeloos en mild. En dat je dat ook nog eens goed en mooi doet, terwijl je nooit eerder 
geschreven hebt. Het is proza, soms op de rand van poëzie. Het is van grote urgentie: 
geschreven omdat het moet. (…)’ 
https://www.youtube.com/watch?v=T7_NBMZD57g  
http://www.at5.nl/artikelen/171208/leven-met-ms-in-amsterdam-sara-schreef-er-een-
boek-over  
https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-
cultuur/hersenvlekken.htm  
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