
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Romy van Beek: “Aansteller – Ervaringen van een tiener met een whiplash.” 
Uitgeverij Boekscout, Soest 2018. (Whiplash/ Depressie/ Suïcidegedachten/ 
Aftakeling/ Bejegening/ Eenzaamheid/ Emoties/ Dokters in maten en soorten/ 
ED).  ISBN 978-94-0224-210-2. Zie ook: www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 66 pagina’s waarin Romy beschrijft hoe zij een whiplash heeft gekregen, de 
impact die het heeft gehad op haar leven en hoe zijn ervan af is gekomen.  
 
“9 februari, de dag dat mijn leven eindigde. Ik word wakker en besef me dat de pijn 
nog steeds niet weg is. De dokter had me verteld dat mijn whiplash na 4 weken wel 
over zou zijn. Nou mooi niet dus! Ik wil weer kunnen dansen, ik wil weer naar school, 
ik wil weer een normale tiener zijn. Het onbegrip van anderen en de pijn begint zijn 
tol te eisen. Het enige wat ik nu nog denk: Was mijn leven maar geëindigd op 9 
februari.” - Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Romy van Beek (1999) een gezonde tiener met een normaal leven. Totdat ze te 
kampen krijgt met een whiplash. Om deze negen maanden van pijn te verwerken 
begint ze alles van zich af te schrijven. Met dit boek hoopt zij over te kunnen brengen 
hoe het voelt om een aandoening te hebben die niet zichtbaar is. Alles wat zij ooit aan 
de buitenwereld heeft willen vertellen maar nooit durfde staat in dit boek 
beschreven.” – www.boekscout.nl  
 
Naast bovenstaande is nog kenmerkend voor Romy dat zij erg gepassioneerd is van 
dansen.  
 
Wat viel op: 
Door de manier van schrijven, in ik-vorm en tegenwoordige tijd, leest het makkelijk 
weg en kun je je goed inleven. 
  
Citaten: 
Blz. 9/10: “Na een tijdje gaan de Wii en tv aan en we gaan Just Dance spelen. 
Ik ga er helemaal voor en ben na een tijdje van al dat dansen nog moe ook. Ik 
besluit om op de bank te gaan zitten en een vriendin geeft me een klein 
duwtje om me te plagen dat ik opgeef. De bank is iets lager dan ik verwacht 
heb en ik knal met mijn hoofd tegen de muur. Niks aan de hand, denk ik, 
maar een pijnlijke steek schiet door mijn hoofd. Na een tijdje is de steek weg 
en voel ik me top en ik doe opnieuw een poging om te winnen met Just 
Dance. Als echte danseres kan het natuurlijk niet dat iemand van me wint. 
Door de paar glazen met alcohol die ik op heb, vergeet ik de steek in mijn 
hoofd en ik geniet volop van het feestje. De tijd vliegt voorbij en voor ik het 
weet, is het half twee. Ondanks het gezellige feest is het toch tijd om naar huis 
te gaan. Gelukkig woon ik in een klein dorpje en is mijn huis een straat 
verderop. Ik loop naar huis, niet wetend wat er me de komende tijd te 
wachten staat.” 
 
Blz. 15: “Thuis vraagt mama aan me of ze de dokter moet bellen, omdat ze ziet 
dat de pijn toch wel serieus is, maar ik wacht liever af in de hoop dat het 
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vanzelf overgaat. Ik ga weer slapen om de tijd te doden, maar als ik wakker 
word, is er nog steeds niks veranderd. Vandaag heb ik al zestien paracetamols 
op. Dit kan toch niet goed zijn? Normaal gesproken ga ik nooit zomaar twee 
dagen achter elkaar naar huis van school en ik pak al helemaal niet zoveel 
pijnstillers.” 
 
Blz. 33: “En dan is er eindelijk die dag: 19 mei. Mijn eerste dag dat ik weinig 
hoofdpijn heb. Vandaag heb ik voor het eerst weer een hele dag op school 
gezeten. Thuis aangekomen heb ik opnieuw tranen, maar deze keer van geluk 
in plaats van pijn. Mama ziet het en ze is zo enorm blij. Ik zie een grote last 
van haar schouders vallen. Is het nou echt gewoon zo dat ik geen pijn heb? 
Hoe kan dat nu opeens? De laatste maanden ben ik nog nooit zo gelukkig 
geweest. Helaas is dit allemaal veel te vroeg gejuicht, want de volgende dag 
heb ik weer tranen van de pijn. Shit!” 
 
Extra’s/Recensies: 
Review op www.boekscout.nl: 

- 5/5. Geweldig boek, erg trots op Romy.  
 
Een filmpje van Romy over haar boek is te vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=3--Qn-wmjoM  
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