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(Syndroom van Down/ Bejegening/ Communicatie/PO)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Boek van 222 pagina’s waarin Marlies Kieft openhartig schrijft over de liefde voor haar
mooie dochter met het syndroom van Down en hun dagelijkse leven.

Covertekst: ‘Nu Pippa een tiener is, kan haar moeder Marlies Kieft reflecteren op het
leven met haar dochter met het syndroom van Down. In haar boek beschrijft ze hoe ze
Pippa vanaf het begin welkom heeft geheten, maar ook hoe de zorg soms meer kracht
vraagt dan ze heeft. Ze schrijft over de plicht om heilig te zijn en de prijs die ze daarvoor
moet betalen. Over de spanningen die het krijgen van een speciaal kind heeft gebracht in
haar relatie. Over onnadenkende opmerkingen van anderen én over ontroerende
reacties. Ze leerde steun te zoeken op de juiste plekken. En terwijl de maatschappij
vraagtekens zet bij het anders-zijn, heeft zij er een grotere waardering voor gekregen.
Anders mooi is een dicht op de huid geschreven verhaal over een reis van een moeder
die in een onbekend land terechtkomt en met vallen en opstaan leert op te komen voor
haar kind én zichzelf. Maar bovenal gaat het over het vinden van je eigen weg als het
leven anders loopt dan gedacht.’

Over de schrijfster:
Marlies Kieft (1967) kreeg in 2001 een dochter Pippa met het syndroom van Down, en
daarna nog twee kinderen.. Zij werkt als journaliste o.a. voor Trouw.

Inzien:
https://www.ad.nl/binnenland/pippa-is-niet-mooier-dan-anderen-ze-is-anders-
mooi~aa6e6196/ ‘(...) Vaak hebben Edwin en ik meegemaakt dat bakken ellende over
ons werden uitgestort, maar er nog geen vijf minuten over waren voor ons verhaal. Als
we al iets over Pippa of onszelf vertelden, begonnen die mensen meteen een verhaal over
hun autistische buurman, of over een televisieprogramma over plastische chirurgie bij
down-mensen. Door de jaren heen zijn we bepaalde eigenschappen in anderen
belangrijker gaan vinden. Bij onze eigen vrienden en familie, en zeker ook bij iedereen
die we leren kennen. Mensen die hun eigen verhaal vertellen, maar eveneens naar het
onze kunnen luisteren, die ontroerd kunnen raken door onze dochter, zomaar een
pannetje soep brengen als ze in het ziekenhuis ligt, sensitief zijn, haar insluiten. Pippa is
een graadmeter geworden voor wie goed is voor ons. (...)’

Recensies/Extra:
https://www.trouw.nl/home/je-bent-mooi-niet-mooier-anders-mooi~a75ce467/
https://www.ad.nl/binnenland/pippa-is-niet-mooier-dan-anderen-ze-is-anders-
mooi~aa6e6196/
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